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Bir  akıllı  telefon  için  kaç  kişi  ölüyor? 


Afrika  kıtasının  bir  haritasını  elinize  alın  ve  inceleyin.  Sınırların  bir  masanın  başına  oturmuş  birkaç  adam  tarafından,  ellerinde cetvellerle  belirlediğini  anlamanız  birkaç  saniyenizi almayacaktır.  Afrika'daki  hemen  her  ülkenin  "sömürgemden  kurtuluşu  sayılan  bir  savaşı  olmuştur. 
Ancak  bu  haritayı  incelemek,  verilmiş  bağımsızlık mücadelelerinin  yalnızca  birer  temsilden  ileri  gidemediğini  kanıtlar  niteliktedir.  Haritaya  bakmayı saçma  buluyorsanız,  halihazırda  bağımsız  sayılan  ülkelerin  hepsinde  neden  bitmek  bilmeyen  bir  savaş olduğunu  da  kendinize  sorabilirsiniz. 

Koordinatlar  hesaplanırken  insan  hayatının  hiçe sayıldığını  anlamak  içinse,  etnik  çatışmaları  körükleyecek  bazı  unsurların  nasıl  göz  ardı  edildiğine  bakabilirsiniz.  Bu  sınırlar  çizilirken  sınırın  öte  yanında "öteki"  olmaya  mahkum  bir  grup  insanı  bırakmak, bizzat  haritacının  çıkarı  için  olabilir  mi? 

"Etnik  çatışma"  Kongo'yla  ilgili  haberlerde  duymaya  alışkın  olduğumuz  bir  tanım.  Bu  tanım  bize 


şöyle  düşündürmek  için  var;  "Afrika'nın  aç  insanları tek  dertleri  etnik  kökenmiş  gibi  birbirini  öldürüyorlar."  Gerçek  bundan  bir  hayli  uzakta.  Sınırların  tek ayırdığı  insanlar  değil  çünkü.  Madenler  savaşını  yöneten  el  için  etnik  köken  yalnızca  bir  araç,  bizim  Afrika'ya  bakınca  gördüğümüz  bir  maske. 

Demokratik  Kongo  Cumhuriyeti  dünyadaki  en büyük  kolumbit-tantalit  minerali  tedarikçisi.  Yerel dilde  "koltan"  olarak  anılan  bu  mineral  ülkenin  Ruanda  ve  Uganda'ya  sınır  olan  doğusunda  bulunan madenlerden  çıkarılıyor. 

Ülkenin  en  büyük  gelir  kaynağı  bu  minerallerken,  ülkedeki  savaşın  gerçek  sebebi  yine  bu  minerallerin  ta  kendisi.  Bölgedeki  azınlıkların isyancı  gruplar  oluşturması,  madenleri  ele  geçirmesi,  yerel  halkı  madenlerde  zorla  ve  "masrafsız"  çalıştırması  ve  mineralleri  illegal  yollarla müşterisine  ucuza  satması,  tabii  ki  burada  müşteri  konumunda  olan  büyük  şirketleri  pek  rahatsız  etmiş  görünmüyor. 


Peki  4  milyon  insanın  ölmesine,  ülkedeki  kadınların  yüzde  39'unun,  erkeklerinse  yüzde  24'ün  tecavüz kurbanı  olmasına,  okuma  yazma  oranının  10  senede yüzde  10  düşmesine,  çocukların  madenlerde  köle olarak  çalışmasına,  bazı  goril  türlerinin  neslinin  tükenmesine  sebep  olan  "koltan"ın  müşterisi  kim?  Biz. 

İleri  teknoloji  gerektiren  tüm  elektronik  cihazlarda,  özellikle  de  akıllı  telefonlarda,  laptop  ve tabletlerde  olmazsa  olmaz  minerallerden  biri koltan.  Hayatımızın  vazgeçilmezi  oldurulan  bu teknolojik  cihazlara  talep  arttıkça  bu  ticaretin gücü  de  artıyor.  Her  modelinde  yeni  bir  özellik eklenen  cep  telefonlarımızla  kaç  kişi  öldürebiliriz?  4  milyondan  fazla. 

Peki  buna  bir  alternatif  üretilebilir  mi?  Elbette.  İşe üzerinde  "conflict  material  free"  yazan  cihazları  tercih  ederek  başlayabiliriz  mesela.  Ya  da  her  cihaz satın  ahırımızda  bunu  sorgulayarak,  satıcıyı  buna mecbur  bırakarak  ve  gerekirse  boykot  ederek. 

•Kaynak:  Duygu  Sezer/gaiadergi 


Tarihte  bu  ay 

•8  Mart  1857  tarihinde  ABD'nin  New  York  kentinde 40.000  dokuma  işçisi  daha  iyi  çalışma  koşulları  istemiyle  bir  tekstil  fabrikasında  greve  başladı.  Polisin işçilere  saldırması  ve  işçilerin  fabrikaya  kilitlenmesi ile  birlikte  çıkan  yangında  çoğu  kadın  129  işçi  hayatını  kaybetti. 


•2.Enternasyonale  bağlı  kadınlar  toplantısında  Clara 
Zetkin'in  önerisiyle,  8  Mart 
1857  tarihindeki  tekstil  fabrikası  yangınında  ölen  kadın işçiler  anısına  8  Mart,  Dünya 
Emekçi  Kadınlar  Günü  olarak kabul  edildi. 

•BM  Genel  Kurulu  tarafından  1979  yılında  "Kadınlara  Karşı  Her  Türlü  Ayrımcılığın  Önlenmesi  Sözleşmesi"  kabul  edildi,  1 8  Mart  2005  tarihi  itibariyle  1 80 
ülke  sözleşmeyi  onayladı,  98  ülke  de  imzaladı. 


Egzersiz ruh  sağlığını etkiler  miP 

Fiziksel  aktivitenin  ruh  sağlığı  üzerinde  bir etkisi  olup  olmadığını  belirlemek  ne kadar  kolay? 

Spor  ve  egzersizin  insanın  kendisini  daha  iyi hissetmesine  yardımcı  olduğu  düşünülür.  On yıllar  boyu  devam  eden  araştırmalar  sonunda bazı  doktorlar  depresyon  hastalarına  ilaç  ve terapinin  yanı  sıra  egzersizi  salık  vermeye  başladı.  Ancak  birkaç  yıl  önce  egzersizin  depresyona  bir  faydası  olmadığına  dair  haberler çıkmıştı.  Peki,  doktorlar  yanlış  bir  noktada  mı fikir  birliğine  varmıştı? 

Fakat  sorunu  kesin  olarak  ortaya  koymak medyada  dile  getirildiği  kadar  kolay  değil.  Egzersizin  depresyon  üzerindeki  etkisini  ölçecek verileri  toplamak  sanıldığından  daha  zor. 

Kâr  amacı  gütmeyen  ve  sağlık  alanındaki araştırmaları  inceleyen  Cochrane  adlı  kuruluşun  verilerine  göre  ifarklı  ülkelerden  veriler içeren  30  ayrı  araştırmada,  egzersizin  depresyona  genel  olarak  iyi  geldiği  sonucuna  varılıyordu.  Fakat  sadece  en  iyi  şekilde  düzenlenmiş araştırmaların  sonucuna  bakıldığında  bu  etkinin  küçük  olduğu  görülüyordu.  Bu  durumda da  neden  sorusu  gündeme  geliyor.  Bazılarına göre  egzersiz  sırasında  vücudun  ısınması  nedeniyle,  insanın  kendisini  iyi  hissetmesini  sağlayan  endorfin  ve  dopamin  hormonları salgılanıyor. 

Vücudun  ısınma  faktörü  dışta  tutulsa  bile egzersizin  ruh  halini  geliştiren  bir  rolü  var  mı sorusu  da  araştırıldı.  Ancak  burada  kullanılan yöntemler  de  sorgulanabilecek  türdendi  denebilir. 

Belki  de  farkı  yaratan  hormonların  sağladığı kimyasal  etki  değil,  evin  dışına  çıkmak,  bir gruba  katılmak,  yeni  beceriler  edinmek  ya  da daha  sağlıklı  hale  geldiğinizi  görmektir. 

ABD'deki  VVisconsin-Madison  Üniversitesinden  Profesör  VVilliam  Morgan  ise  insanı  endişelerinden  uzaklaştırdığı  için  egzersizin depresyona  iyi  geldiği,  etkisinin  ise  24  saat kadar  sürdüğü  kanısında.  Ancak  onun  bulgularına  göre,  belli  bir  süre  sessiz  bir  odada  rahat bir  koltukta  oturarak  zaman  geçirmek  de  aynı etkiyi  gösteriyor. 

Nedeni  ne  olursa  olsun,  kısaca  şunu  diyebiliriz  ki  egzersizin  depresyona  yararı  olabilir, ama  her  derde  deva  olarak  görmemek  gerekir. 
Depresyonun  özelliklerinden  biri,  tedaviden bağımsız  olarak  altı  ay  kadar  sonra  çoğu  insanın  kendisini  daha  iyi  hissetmesidir.  Depresyonu  tedavi  etmese  bile  kişinin  kendisini  iyi hissetmesine  yol  açıyorsa  egzersiz  yapmakta fayda  vardır. 


Mara’da  kiraz  mevsimi 


Japonya'nın  ilk  başkenti  olan  Nara'da  Mart ayında  başlayıp,  Mayıs'ın  sonlarına  kadar süren  bahar,  Japon  halkı  için  "Hana-mi" yani  çiçek  seyri  anlamına  geliyor.  Kiraz  ağaçlarının  çiçeklenmesi  ve  bu  çiçeklenmenin  oluşturduğu  muhteşem  manzara  kış  için  bir  veda,  bahar için  ise  görkemli  bir  başlangıç  anlamı  taşıyor.  Çiçeklenen  ağaçlar  güzelliklerini  kısa  bir  süre  sunarlar  ve  çiçeklerini  tüm  şehir  üstüne  dökerler. 
Bu  harika  manzarayı  en  fazla  iki  hafta  görmek  mümkündür.  Bu  nedenle  Japon 


halkı  çiçeklenme  zamanı  süresince  çok  duyarlı davranır.  Bu  dönemde  herkes  sevdikleriyle  bir araya  gelir,  çiçeklerin  altında  gezintiye  çıkar. 

Kiraz  çiçeklerinin  açışı  o  kadar  güzeldir  ki  tıpkı fotoğraftaki  gibi  mest  eder  insanı.  Bir  de  bu  güzelliğe  sokaklarda,  parklarda,  restoranların  çevresinde  yani  yaşamın  her  alanında  gezinen  geyikler de  eklenince  masal  ülkesine  dönüşür.  Wakakusa 
Dağı'nın  eteklerine  konuşlanmış  bu  kentte  1000 
geyikli  Nara  Parkı  bulunuyor.  Geyikler  tarih  boyunca  kutsal  hayvanlar  olarak  kabul  edilmiş  ve tanrının  habercisi  olduğuna  inanılmıştır. 


•21  Mart  1990  Nevvroz  günü  Zekiye  AlkanAmed  surlarında,  21 
Mart  1992'de  Rahşan  Demirel 
İzmir  Kadifekale'de  bedenini  ateşe verdi.  21  Mart  1994'te  ise  Berivan ve  Ronahi  Almanya/  Mannheim'de  bedenlerini  ateşe  verdiler. 

•21  Mart  1998'de  Sema  Yüce 
Çanakkale  cezaevinde  bedenini 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gündem 


Kadın  devrimine  toplumsal  ahlak 


YPJ  gerçekliği  hem  DAİŞ  gibi  demokratik 


uygarlık  güçlerinin  sönümlendirilmesi  ve  dizaynı  üzerinden 


sonra  hayat  örgütlendirilmiş  en  eril  bir  güce,  hem  de  yüzyıllardır 


Ortadoğu'ya  kaba  pozitivist  bir  bakış  açısıyla  kurtuluş  ve  çözüm  reçeteleri  sunan 


aşk  ve  akılla  yüklenmek... 


ALTINKAYNAK* 


21.  yüzyıl;  binyıllardır  süregelen  kadın  özgürlük  direnişlerinin,  mücadelelerinin  olgunlaştığı,  çağa  rengini  vermeye  başladığı  bir yüzyıl  olarak  tarihe  geçecek  gibi  görünmektedir. 
Yüzyılın;  deneyimini  geçmiş  yüzyıllardan  alan  tüm etnik,  ulusal,  ekolojist,  demokratik,  sosyalist  direnişlerinde  ve  mücadele  hareketlerinde  bunu  görmek,  gözlemlemek,  okumak  mümkündür.  Her  ne kadar  toplumsal  tarih  boyunca,  demokratik  uygarlık güçlerinin  tüm  direniş  öykülerinde,  kadının  öncü güç  olduğunu  tarihin  satır  aralarında  okuyor  olsak da,  21.  yüzyıl,  kadın  özgürlük  mücadeleleri  açısından;  yaşarken  tarih  yazan,  tarih  yazarken  anı  örgütleyen,  anı  örgütlerken  geleceği  tahayyül  eden, geleceği  tahayyül  ederken  bunun  hafızasını  yaratan bir  karakteri  taşımaktadır.  Bu  karakteri  yaratan  binyıllara  dayanan  kadın  soylu  direniş  gerçekliği  ve  eril egemenlikli  sistemin  tüm  yönelimlerine  karşı  cins bilinci  ve  özgünlüğüyle  varoluş  mücadelesini  sürdüren  kadın  gerçekliğidir. 

Kadının  varlığını  koruma  ve  özgürlüğünü  sağlama  mücadelesi  bugün  en  saf  ama  en  derin  haliyle  Kürdistan'da  yaşanmaktadır.  Geride bıraktığımız  3  yıl  içinde  Kürt  kadınlarının  öncülük ettiği  YPJ  ise  bunun  en  somut  örneğidir.  Rojava'da YPJ  ile  büyüyen,  zafere  ulaşan  kadın  direnişi,  40  yıllık  kadın  özgürlük  mücadelesinin  olgunlaştığı  ve tüm  dünya  kamuoyu  nezdinde  meşruiyet  kazandığı bir  direniş  gerçekliğini  ifade  etmektedir.  Sakine Cansızlarla  başlayan  Kürdistan  Kadın  Özgürlük  Mücadelesi  esasta  kadın  özgürlükçü  paradigmasal  bir devrimi  ilmek  ilmek  örerken,  karşısındaki  tek  engel  güç  faşizan ulus  devlet  güçleri  değil  aynı  zamanda  iktidarcı,  cinsiyetçi  erkek gerçekliğiydi.  Kadını  ikinci  sınıf,  erkeğin  ötekisi,  güçsüz,  zayıf  gören sadece  erkek-devlet  değil  aynı  zamanda  onun  erkek-  insanıydı.  Dolayısıyla  kadının  özgürlük  ve kurtuluş  mücadelesi  tek  başına ulusal,  sistemsel  bir  mücadele değil  aynı  zamanda  köklü  bir  cins mücadelesiydi.  Bu  mücadele içinde  adını  anamayacağımız  yüzlerce  kadın  zihinsel,  fiziksel,  askeri ve  toplumsal  bir  mücadeleyi  iç  içe yürütürken,  Türkiye  ve  dünya kadın  hareketlerini  de  paradigmasıyla,  ideolojisiyle  derinden  etkileyen,  gizli  bir  hayranlık  uyandıran bir  noktada  durmaktaydı.  Rojava kadın  devrimi  ve  YPJ'nin  destansı mücadelesi  hem  dönemi  hem  de amansız  koşulları  itibariyle  bu  direnişi  tüm  dünyaya  duyuran  bir noktada  durmaktaydı.  Tüm  Ortadoğu'nun  korkulu  rüyası  haline gelen-getirilen,  esasta  uluslararası  güçler  ve  onun  Ortadoğu'daki  taşeron  güçleri  Türkiye, 

Suud  ve  Katar  tarafından  kurgulanan  ve  Ortadoğu  ve  Kürdistan'ı  yeniden  dizaynın maşası  haline  getirilmek  istenen  DAİŞ'e  karşı  ayları yılları  alan  savaş  gerçekliği  ve  bu  savaşın  zaferle  sonuçlanması  dünya  kamuoyunda  Kürt  kadınlarını  ve Kürt  kadınlarının  irade  ve  karalılıkla  yürüttüğü  özgürlük  mücadelesini  yeni  bir  merhaleye  taşıdı. 

Cesur  kadınların  yarattığı  sinerji 

Tek  örgütlendirilme  motivesi  bu  dünyada  ganimet  ve  kadın,  ahirette  cennet  ve  huri  olan  taşeron bir  gücün,  kadın  eliyle  yenilgiye  uğratılması  Türkiye 


ve  dünya  kadınları  açısından  en  temel  cesaret  kaynağı  olmuş,  muazzam  bir  sinerji  yaratmıştır.  Arin Mirkanlarla  kendini  bomba  haline  getirip  düşmanının  kalbinde,  beyninde  patlatan  ve  zaferin  önünü açan  nice  kadın  şehitler  YPJ'nin  esas  başarı  kaynağıdır.  Dünya,  Kürdistan  Kadın  Özgürlük  Mücadelesi şahsında  başka  bir  direniş,  başka  bir  iradeyle  tanıştı.  Bu  direniş  92'de  Beritan'dan  96'da  Zilan'dan çok  şey  öğrenmişti.  En  zor  anlarda  kendini  direnişin ve  hakikatin  kendisi  haline  getirerek  devrimin önünü  açma,  dünyanın  çok  alışık  olduğu  bir  adanmışlık  tarzı  değildir.  Bu  adanmışlık  Rojava'da  YPJ şahsında  tüm  dünyanın  algılarını  değiştirdi.  YPJ'nin ve  Rojava  kadın  devriminin  tek  başarısı  gösterdiği amansız  askeri  başarılardan  gelmez  kuşkusuz.  Esas belirleyen  ideolojik  parametreleridir.  Demokratik, ekolojik,  kadın  özgürlükçü  bir  YPJ  gerçekliği  hem DAİŞ  gibi  demokratik  uygarlık  güçlerinin  sönümlendirilmesi  ve  dizaynı  üzerinden  örgütlendirilmiş  en eril  bir  güce,  hem  de  yüzyıllardır  Ortadoğu'ya  kaba pozitivist  bir  bakış  açısıyla  kurtuluş  ve  çözüm  reçeteleri  sunan  oryantalist  bakış  açısına  ideolojik  bir karşı  koyuş,  zihinsel  bir  darbedir. 

Toplumsal  bilimde  yeni  bir  ufuk... 

Bilimin,  aydınlanmanın,  felsefenin,  sanatın yönü,  ekseni  kapitalist  modernitenin  zirveleşmesiyle  beraber  Batı  Avrupa'ya  kaymıştı.  Batı  Avrupa akılcılığı  Doğu'yu  kendi  düşünce  tarzıyla  sürekli  dizayn  etmeye  çalışan,  aklı  kendisine  has  sanıp  sürekli  düşünsel  bir  yönetmeyi  esas  alırken  Kürt 


bakış  açısına  karşı  jineolojiyle  yeni  bir  alternatif  yaratmış  ve  sadece 


kadınlara  değil  tüm  toplumsal  bilime  yeni  bir  ufuk  kazandırmıştır. 


Özgürlük  Hareketi  Önderliği  şahsında  bu  algıyı yerle  bir  etmiş  bilimin,  felsefenin  ve  aydınlanmanın  yönünü  yine  ait  olduğu  topraklara  çevirmiştir. 
Aynı  temel  nokta  Kadın  Özgürlük  Mücadelemiz açısından  da  fazlasıyla  geçerlidir.  Feminizmin  yer yer  pozitivizmin  kıskacından  kurtulamayan  bakış açısına  karşı  Jineoloji  ile  yeni  bir  alternatif  yaratmış ve  sadece  kadınlara  değil,  tüm  toplumsal  bilime yeni  bir  ufuk  kazandırmıştır. 

YPJ  şahsında  somutlaşan  noktalara  bir  daha  bakalım:  tüm  eril  egemenlikli  bilim  tarihine  alternatif  bilimsel  bir  bakış  açısı,  doğa  katliamına  karşı 


ekolojist  bir  paradigma,  eril  egemenlikli  hiyerarşik  düzene  karşı  radikal  demokrasi,  cinsiyetçiliğe  karşı kadın  özgürlüğü  ve  tüm  bu  düşüncelerin  zırhıyla kuşanmış  öz  savunma  ve  devamında  gelen  askeri başarılar. 

Öz  savunma  tek  başına  fiziki  bir  direnişi  barındırmayıp  esas  anlamına  zihinsel  mücadeleyle  kavuşur. 
Kürdistan  Kadın  Özgürlük  Mücadelesi  bunu  tüm  dünyaya  ispatlamış  durumdadır.  Öz  savunma  eril  egemenlikli  düşüncenin  ve  onun  fiziki  izdüşümünün kadın  şahsında  tüm  toplum  üzerinde  yarattığı  tahribatın  ortadan  kaldırılmasının  da  tek  panzehiridir. 

Öz  savunma toplumsal  ahlakın yaşam  biçimidir 

Öz  savunma  uzun  yıllardır resmi  uygarlık  çizgisi  dışında seyredenlerin  kendini  varetme  koşulu  haline  dönüşmüştür.  Tarihsel 

deneyim  ve  birikerek  büyüyen  mücadele  bugün  meyvelerini  vermeye  başlamıştır. 
Öz  savunmasını  doğru  sağlayan  toplumlarda  ve  coğrafyalarda  kadına  yönelik şiddetten  tutalım,  toplumsal sorunların,  bunalımların  çözümü  toplumsal  dinamiklerin  refleksleriyle  sağlanır. 
Kadın  katliamlarını,  kadına yönelik  şiddeti  de  kapsayan toplumsal  sorunların  çözümü  ancak  toplumsal  ahlakla  mümkün  olabilir.  Öz savunma  toplumsal  ahlakın yaşam  biçimidir.  Toplumsal sorunları  ahlakın  karşısında boy  vermiş  hukukla  çözmeye kalkmak  çözümsüzlüğün  diğer  bir  adıdır.  Siyasal  iktidarların  insafına  bırakılmış  hukuk  toplumsal  sorunları  çözemez,  günümüzde  kadın  katliamlarının  zirve yapması  bunun  en  büyük  örneğidir.  Hukuk  gibi  ahlakın  dıştalanmasına  dayalı  bir  yapı  bu  noktada  çözüm olamaz.  Devletin  karakteri  erkek  olduğuna  göre  hukukun  karakteri  de  erkektir.  Dolayısıyla  erkek  hukuk erkek  karakterini  'cezalandıran'  değil  olsa  olsa  tolere eden  bir  noktada  durabilir.  Rojava'da  tüm  zor  koşullara  rağmen  kadına  yönelik  şiddetin  ve  kadın  katliamlarının  azalmasının  en  temel  sebebini  öz savunmayla  okumak  mümkündür. 

Öz  savunma  dönüşüm  yaratır 

Öz  savunma  aynı  zamanda  toplumsal  bir  değişim  dönüşümü  ve  köklü  bir  zihniyet  devrimini  de hedefler.  Bakure  Kürdistan'da  öz  yönetim  direnişlerinin  başladığı  andan  günümüze  süregelen kadın  direnişini  de  bu  minvalde  okumak  müm¬ 


Öz  savunma  toplumsal  ahlakın  yaşam  biçimidir. 


kündür.  Son  8  aydır  özelde  öz  yönetim  alanlarında genelde  ise  tüm  Bakur'da  yaşanan  süreç  kadın açısından,  devlet  tarafından  dayatılan  'dirensen de  öleceksin  direnmesen  de  öleceksin'  ikileminin 'direnerek  yaşayacağım,  yaşatacağım'  ikilemine dönüştüğü  bir  gerçekliği  ifade  ediyor.  Rojava  kadın devriminden  ve  YPJ'nin  destansı  direnişinden 
büyük  feyz  alan  Bakur  kadın  direnişi  de  esasta  40 
yıllık  kadın  özgürlük  mücadelesinin  öncü  alanlarından  biridir  ve  bugün  o  da  direnişin  meyvelerini toplamaya  başlamıştır.  Sadece  TC'ye  karşı  verilen statü  ve  öz  yönetimin  askeri  alanında  değil  tüm direniş  parametrelerinde  temel  güç,  öncü  güç  konumundadır.  Kendisini  eril  egemenlikli  sistemin her  türlü  yönelimi  karşısında  zihinsel,  fiziki  kısacası  ideolojik  silahlarıyla  donatmış  ve  toplumsal sahaya  öyle  inmiştir.  Dolayısıyla  bu  renkteki  bir mücadele  kendisiyle  beraber  toplumsal  sorunların  çözümü  konusunda  bir  doğrultu  yakalamış,  yakalatmış  durumdadır. 

Öz  yönetimler ve  devrimsel  sıçrama  anları 

Kadın  öz  savunmasını  sadece  devlete  değil  onun erkek  insanına  karşı  da  gün  geçtikçe  güçlendiren konumdadır.  Devletin  ve  onun  güvenlik  güçlerinin kadınlar  karşısında  bu  kadar  hunharca  saldırı  geliştirmesi,  bu  kadar  alçalması  bunun  en  büyük  göstergesidir.  Zira  sadece  bir  halk  kendi  statü  hakkını sağlamaya  adım  adım  yaklaşmakla  kalmıyor  aynı zamanda  eril  egemenlikli  tahtı  da  kadın  özgürlük mücadelesi  karşısında  her  geçen  gün  biraz  daha sarsılıyor.  Katlettiği  kadınlara  tecavüz  etmesi,  bedenlerini  teşhir  etmesi  acizleşen,  güçten  düşen erkek-devletin  gücünü  ispatlamak  için  gösterdiği zavallı  çırpınışlardır.  Varto'da  Ekin  Wan'la  başlatılan bu  teşhir  politikası,  Cizre'de  ve  en  son  bugün  Sur'da kendisini  yine  göstermiştir.  Ya  da  öz  savunma  bilincinin  zayıf  olduğu  alanlarda  kadına  yönelik  şiddetin özellikle  bu  dönemde  devlet  motivasyonuyla  çoğalması  bir  korku  ve  intikam  politikasıdır.  Son  dönemlerde  öz  yönetim  alanları  dışında  kalan yerlerde  bu  denli  taciz-tecavüzün,  kadın  katliamlarının  artışı  biraz  da  tırmanan  savaş  gerçekliğinden ve  devletin  güdü  kışkırtıcılığına  soyunmasıyla  yakından  bağlantılıdır.  Bakur'da  adım  adım  zafere  yürüyen  bir  kadın  mücadelesine  karşı  din  yoluyla, diyanetin  her  gün  çıkardığı  akıldan  ve  izandan  yoksun  fetvalarla  topluma  yeni  kodlar  kazandırılmaya çalışılmaktadır.  Bunun  karşısında  herhangi  bir  önleyici  tedbir  almak  şurada  dursun  tırmandırılması için  her  türlü  motive,  cezasızlık  yöntemi  uygulanmaktadır.  Bu  da  Kürdistan'da  büyüyen  kadın  özgürlük  direnişlerinin  yayılmasının  önünü  almak  için uygulanan  bir  diğer  yöntem  olabilir.  Öz  yönetim alanları  aslında  her  türlü  erkek  devlet  algısı  ve  etkisinden  sıyrılarak  varlığını  sürdürmenin  alanları haline  geldiğine  göre  erkek  devletin  etkilerinin  de bu  alanlarda  gün  geçtikçe  azalacağını  belirtmek mümkün  olabilir.  Elbette  bu  uzun  soluklu  bir  değişim  dönüşüm  aşamasını  kapsayacaktır  ancak  hızlı gelişen  devrimsel  süreçlerin  yarattığı  zihinsel  devrimde  bir  o  kadar  hızlı  gelişebilir. 

Sonuç  olarak  21.  yüzyılın  Kürdistan  kadınları  ve Kürdistan  Kadın  Özgürlük  Mücadelesi  şahsında tüm  dünyanın  kadın  özgürlük  çağı  olma  koşulları her  zamankinden  güçlüdür.  Bu  konuda  uluslararası bir  dayanışma  ve  kolektif  bir  iradenin  gelişmesi  her zamankinden  daha  fazla  ihtimal  ve  imkan  dahilin¬ 


dedir.  Yeter  ki  kadınlar  olarak  devrimsel  sıçrama anlarına  toplumsal  ahlak,  aşk  ve  akılla  yüklenelim. 


oryantalist  bakış  açısına  ideolojik  bir  karşı  koyuş,  zihinsel  bir  darbedir.. 
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kadın  devrimi  bir  süreçtir ve  her  gün,  her  birimizin hayatında,  bütün  toplumda,  dünyanın  farklı  yerlerinde  ve  adım  adım gerçekleşir  ve  nihai  hedefi toplumsal  cinsiyetin  ortadan  kalkmasıdır,  kadınların hayatına  biraz  özgürlük,  bağımsızlık  katan  bir  adım  bu nihai  amaçla  çelişmediğinde  kadın  devriminin  bir parçasıdır,  o  yüzden,  erkek şiddetinin  engellenmesi,  sınırlandırılması  yönündeki her  doğru  adım  da  bu  devrimin  bir  parçası,  aynı  şekilde,  bu  devrimci  hedefle çelişen  önlemler  erkek  şiddetini  engelleme  konusunda  yetersiz. 


her  gün  basında  öldürülen,  tecavüze  uğrayan  kadınlarla  ilgili haberler  okuyoruz,  bir  o  kadar vakanın  da  basına  ve  yargıya yansımadığını  tahmin  etmek zor  değil,  ayrıca,  sıradan  sayıldığı  için  sözü  edilmeyen  dayaklar,  tecavüzler  var.  toplum kadınları  ailelerindeki  erkeklere  teslim  etmiş,  o  erkek o  kadına  istediğini  yapabiliyor  ve  toplum  bunu  normal  sayıyor,  izin  veriyor,  eğer  bu  şiddet,  toplumun kabul  ettiğinin  ötesindeyse  -örneğin  erkek  kardeş  ya da  baba  tecavüzü-  burada  kendini  korumak  kadına düşüyor,  ve  her  durumda  suçlanan  kadın  oluyor,  itaat etmediği,  kendini  korumadığı,  "tahrik  ettiği"  için. 

bütün  bunlar  hepimizin  çok  iyi  bildiği  bir  gerçeğin ifadesi;  kadınlara  yönelik  erkek  şiddeti  sistematiktir ve  gücünü  toplumdan  alır,  ancak  şunu  zaman  zaman unuttuğumuz  oluyor;  sistematik  şiddet  bir  sonuçtur; mutlaka,  bir  egemenlik  ilişkisinin  yürütülebilmesi  için uygulanır,  yani  baskının  ta  kendisi  değil  aracıdır. 

bunun  üzerinde  duralım  biraz,  yıllar  önce,  kadınlar türkiye'de  de  emeklerine,  bedenlerine  ve  kimliklerine el  konulduğunu  ifade  edip  buna  itiraz  etmişlerdi,  bu ne  anlama  gelir? 

•kadınlar,  aile  veya  eviçi  denilen  alanda,  yani  mutfakta,  tarlada,  bahçede,  bağda  karşılıksız  olarak  çalışır, kadının  eviçindeki  emeğinin  değişim  ya  da  kullanım değeri  üretmesi  belirleyici  değildir,  ister  satılmak üzere  halı  dokusun  ister  ailenin  yemesi  için  yemek yapsın,  isterse  tarlada  çalışsın,  ürünün  bir  kısmı  evde tüketilsin,  bir  kısmı  satılsın...  kadınlar  bütün  bu  işlerde ücretsiz  çalışır,  kadınların  evde  ücretsiz  olarak  yaptığı her  iş,  kapitalist  emek  piyasasında  ücret  karşılığı  yapılır.  kapitalizm  altında  ücret  karşılığı  çalışmak  da  sömürülmek  anlamına  gelir  ama  ücretsiz,  boğaz tokluğuna  çalışmak  köleliğe  benzer,  biz  buna  kadınların  emeğine  el  konması,  eviçi  kölelik,  patriyarkal  sömürü  diyoruz. 

•kadınların  bedenleriyle  ne  yapacakları  erkeklerin denetimi  altındadır,  kadının  cinselliği  kendi  tasarrufunda  değil  erkeğin  hizmetindedir,  kadının  doğurup doğurmayacağı,  kaç  çocuk  doğuracağı,  nasıl  giyineceği  vb.  bedeniyle  ilgili  konularda  erkekler  karar  verir, kadınların  cinselliği  hem  aile  içi  baskı  ve  şiddet  hem de  kamusal  alanda  taciz  ve  tecavüzle  sınırlanır. 

•kadınların  ailelerinden,  ailelerinin  reisinden  bağımsız  bir  kimliği  olamaz,  bu  sadece  soyadını  taşıma anlamında  değil,  bir  kadın,  erkeklerin  gözünde  neyse kimliği  odur.  evde  kalmış,  güzel,  orospu,  pasaklı...  bir erkek  çapkın  olabilir,  çirkin  olabilir  ama  bu  kimliğinin birincil  belirleyeni  olmaz,  kadınların  kimliğini  önce  ailelerindeki,  sonra  toplumdaki  erkekler  belirler. 

kadın  devriminin  yolu 

kimse  kendiliğinden  baskı  ve  sömürü  altında  yaşamaya  razı  olmaz,  şiddet  bu  düzenin  sürmesi  için  gereklidir.  bunu  sadece  fiziksel  şiddet  olarak düşünmemek  gerekiyor,  kadının  insan  hakları  yeni  çözümler  derneği,  "örneğin  kadının  ev  dışında  çalışmasına  izin  vermemek,  gelirine  el  koymak,  ailesi  ya  da arkadaşlarıyla  görüşmesine  izin  vermemek,  hakaret etmek  veya  istemediği  halde  cinsel  ilişkiye  zorlamak da  şiddettir,"  diyor,  yani  fiziksel  şiddetin  yanında  ekonomik  şiddet,  psikolojik  şiddet  gibi  çok  farklı  şiddet türleri  de  var. 

bütün  bunları  hatırladığımızda  karşımıza  şu  gerçek çıkıyor,  erkek  şiddeti  -ki  sadece  kadınlara  değil,  çocuklara  ve  başka  erkeklere  de  yönelir-  ancak  erkeklerin  egemenliği  yani  bir  sistem  olarak  patriyarka tamamen  son  bulduğunda  son  bulabilir,  bu  da  ancak kadınlar  tarafından,  kadınların  tarafında  bir  devrimci 


süreçle  mümkün  olabilir. 

devrimden  söz  ettim  diye  ertelemeci  bir  öneride bulunacağımı  sanmayın,  çünkü  kadın  devrimi  bir  süreçtir  ve  her  gün,  her  birimizin  hayatında,  bütün  toplumda,  dünyanın  farklı  yerlerinde  ve adım  adım  gerçekleşir  ve  nihai  hedefi toplumsal  cinsiyetin  ortadan  kalkmasıdır.  bunun  ayrıntılı  olarak  tartışılması başka  bir  yazının  konusu  ancak  şiddet konusuna  devam  etmeden  şunu  söyleyeyim,  kadınların  hayatına  biraz  özgürlük,  bağımsızlık  katan  bir adım  bu  nihai  amaçla  çelişmediğinde  kadın  devriminin  bir  parçasıdır,  o  yüzden,  erkek  şiddetinin  engellenmesi,  sınırlandırılması  yönündeki  her  doğru  adım da  bu  devrimin  bir  parçası,  aynı  şekilde,  bu  devrimci hedefle  çelişen  önlemler  erkek  şiddetini  engelleme konusunda  yetersiz,  doğru  adımdan  ne  kastettiğimi güncel  bir  örnekle  açıklayayım,  konya  belediyesinin kadınlar  için  önerdiği  pembe  taksi  uygulaması  belki kısa  vadede  birkaç  kadını  tacizden  ve  tecavüzden  koruyabilir.  ama  esas  itibarıyla  erkeklerle  kadınlar  arasındaki  farkı,  uçurumu,  eşitsizliği  arttıracağı  için  uzun vadede  şiddete  hizmet  eder. 

ama  bu  genel  teorik  çerçeve  son  yıllarda  artan 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erkek  şiddetini  açıklamıyor,  neden  erkekler  bu  kadar saldırganlaştı,  neden  şiddetin  biçimleri  çeşitlendi, dozu  arttı? 

mevcut  yasalar  bile  uygulanmıyor! 

bence  bunun  iki  sebebi  var;  iktidarın  politikaları  ve kadın  kurtuluş  hareketinin  mücadelesinin  geri  tepmesi. 

birçok  feminist  hukukçu,  türkiye'de  gelinen  noktada  yasaların  erkek  şiddetini  önlemek  için  yeterli  olduğunu  söylüyor,  ama  yasaları  uygulayacak  kurumlan ara  ki  bulasın,  hukukun  uygulanmaması,  sadece erkek  şiddetiyle  ilgili  değil,  her  alanda  karşımıza  çıkıyor.  en  yakın  örnek  bu  yazıyı  yazdığım  sırada  süren artvin  direnişi,  artvin  halkı,  mahkeme  kararının  uygulanması  için  direniyor! 

sırtına  birtakım  elbise,  boynuna  bir  kravat  geçirene indirim  yapan  hakimleri,  kadınları  her  durumda  suçlu bulan  polisleri  anlatmakla  uğraşmayacağım,  zaten  bu yazının  okurları  bunları  gayet  iyi  biliyor. 

aynı  şekilde,  hükümet  ve  devlet  adına  konuşanların 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toplumsal  kavga,  mücadele bir  sanattır,  ancak  bizlerin  fiziksel  kavga  sanatını  da  öğrenmemiz  gerekiyor, dünyanın  çeşitli  ülkelerinde geliştirilmiş,  kadınlar  için  öz savunma  yöntemleri  ve dövüş  sanatları  var.  elimizden  gelen  her  yerde  bunları kadınların  güçlenmesinin  bir parçası  haline  getirmek, erkek  şiddetini  engellemenin önemli  yöntemlerinden  biri. 


erkekler,  kadınlar  ve  şiddet tekelinin  altüst  edilmesi 


devlet  oluşturuyor,  ancak  devletin  bütünüyle  erkek yanlıları  tarafından  ele  geçirildiği  bugünkü  aşamada bizim  bu  aracı  kullanma  şansımız  zayıf  gibi  görünüyor, ama  kamu  devletten  ibaret  değil,  erkek  şiddetine karşı  çıkmayı  kamu  vicdanının  bir  parçası  haline  getirmemiz  gerek,  bu,  ciddi  bir  ideolojik  mücadele,  teşhir  ve  yerel  çalışma  gerektiriyor. 

ikinci  nokta  şu:  kadınlar  baskı  ve  sömürüyü  teker teker,  eviçlerinde  yaşar,  patriyarkanın,  en  azından patriyarkal  sömürünün  görünmezliğinin  ve  buna  müdahale  etmenin  zor  olmasının  bir  sebebi  de  bu,  bir fabrikada  birlikte  çalışan  işçiler  şalteri  indirebilir,  ama bizler  her  birimiz  ayrı  bir  hanede,  kendi  'aile  reisimizin'  baskısı  ve  sömürüsü  altındayız,  evde  işler  zor! 

o  yüzden  kadınların  bireysel  anlamda  güçlenmesinin  büyük  önemi  var.  buna  fiziksel  güçlenme  de  dahil, şunu  hemen  söylemeli,  karşı  çıkmak,  "hayır!"  diyebilmek  esas  olarak  psikolojik  güçle  ilgili,  kadınlar,  suçluluk  duygusu  benliklerinin  bir  parçası  olacak  şekilde yetiştiriliyor,  o  suçluluk  duygusunu  söküp  atmak  güçlenmenin  birinci  adımı,  bunu  yapmadan,  "hayır!"  demeyi  -belki  düşe  kalka,  zaman  zaman  bencilleşerek, zaman  zaman  o  suçluluk  duygusuna  geri  dönerek, sonra  tekrar  ondan  sıyrılarak-  öğrenmeden  güçlenmek  söz  konusu  değil,  ama  bir  tacizciye  önce  "hayır!" 
deyip  ardından  da  -hiç  şikayetle  falan  uğraşmadankarşılık  verebilmek  her  kadının  hakkı!  bugün  nasıl toplumda  şiddet  tekeli  devletin  elindeyse,  toplumsal cinsiyet  alanında  da  şiddet  tekeli  erkeklerde,  bu  tekeli kırmak  gerekiyor. 

evet,  fiziksel  güçten,  kendini  savunmaktan,  gerektiğinde  saldırmaktan,  savaş  sanatlarından  söz  ediyorum.  toplumsal  kavga,  mücadele  bir  sanattır,  ancak bizlerin  fiziksel  kavga  sanatını  da  öğrenmemiz  gerekiyor.  erkekler,  tabiat  onları  güçlü  kıldığı  için  saldırgan değil,  çocukluktan  itibaren,  biz  hayatı  yaratan  işleri, yemek  yapmayı,  dikiş  dikmeyi,  çocuk  bakmayı  öğrenirken,  onlar  dünyaya  zarar  veren  şeyi,  kavga  etmeyi, şiddeti  öğrendikleri  için  bu  böyle,  dünyanın  çeşitli  ülkelerinde  geliştirilmiş,  kadınlar  için  öz  savunma  yöntemleri  ve  dövüş  sanatları  var.  elimizden  gelen  her yerde  bunları  kadınların  güçlenmesinin  bir  parçası  haline  getirmek,  erkek  şiddetini  engellemenin  önemli yöntemlerinden  biri. 

o  yüzden,  erkekler  beşik  başına,  kadınlar  dövüş  kulübüne.  çünkü  dünyayı  değiştirmenin  zamanı  geldi  de geçiyor  bile. 


sürekli  erkeklerden  yana  çıkan,  kadınların  itaatini  tavsiye  eden  ve  erkek  şiddetini  destekleyen  konuşmaları, tabii  ki  erkeklere  büyük  bir  güç  ve  cesaret  veriyor,  yani hem  yasaları  uygulamayarak  hem  de  kadın  ve  kadın özgürlüğü  karşıtı  söylemlerle  erkek  şiddetine  destek veriliyor,  bunun  da  örnekleri  hepimizin  malumu. 

belki  daha  az  değinilen  ikinci  nokta,  kadınların  kazanılanlarının  geri  tepmesi,  öldürülen  kadınların  çoğunun  boşanmak/ayrılmak  istediğini  veya tacize/tecavüze  karşı  çıktığını,  genelde  itaat  etmediğini  görüyoruz,  (örneğin  çilem,  kendisini  fuhuş  yapmaya  zorlayan  kocasını  öldürmüştü.)  kadınların, boşanmak,  ayrılmak,  itaat  etmemek  üzere  güçlenmiş olmaları  erkeklerin  kabul  edebileceği  bir  şey  değil  ve bunun  karşısında  şiddete  başvuruyorlar,  aynı  şeyi, kendini  muhalif  sayanlar  da  dahil  olmak  üzere  birçok yayın  organındaki  sözel  şiddette  veya  şiddeti  olumlayan,  bir  şakaya  indirgeyen  söylemlerde  de  görüyoruz, çünkü  erkekler,  kadınların  özgürleşmesi,  güçlenmesi ve  kendi  yollarını  çizmeleri  fikrinden  rahatsız,  genel olarak  merkezinde 


erkeklerin  olduğu  bir  mücadelenin  destekçisi  olarak fedakâr  kadınlar,  analar  başlarının  tacı,  ama  öne/başa geçen  ya  da  cinselliğine  sahip  çıkan,  erkeksiz  yaşamak isteyen  kadınları  varlıklarına  yönelik  bir  tehdit  olarak görüyorlar,  bu  kadınlar  gerçekten  de  erkeklerin  egemenliğine  karşı  bir  tehdit  oluşturuyor  ama  zaten  o egemenliğin  yıkılması  gerekiyor. 

kadınların  özgürlük  mücadelesinin  bir  aşamasında erkeklerin  şiddetinin  de  yükselmesi  bu  topraklara özgü  değil,  dünyanın  birçok  yerinde  aynı  süreç  yaşanmış  ama  gereken  önlemlerin  alınmasıyla  erkek  şiddetine  karşı  kısmen  de  olsa  duvar  çekilmiş,  ancak  bu önlemlerin  pek  çoğunu  alması  gereken  iktidar  ve  devletin  yukarıda  özetlemeye  çalıştığım  tutumu  bu  süreci uzatıyor. 

peki  ne  yapacağız? 

bence  burada  iki  farklı  alan  önümüze  çıkıyor, erkek  şiddeti  toplumsal  bir  konudur  ve  her  toplumsal  konu  gibi  kamusal  önlemlerle  aşılabilir,  kamusal alanın  önemli  bir  parçasını  yasaları,  kolluk  güçleriyle 


Mart  2016 


günce 


Nevvaya  Jin 


5 


DEVLET  İŞKENCEYE  SOYUNDUĞUNDA 
KADINLAR  DİRENİŞİ  GİYİNİR. 

#EkinVan  j 

Çıplaklığın 

direnişi 


i  ıplaklık  hepimize  farklı  çağrışımlar  yapar. 
Kimimiz  için  çıplaklık  utanma  duygusuzdur.  Kimimiz  için  doğallıktır.  Kimimiz  için sanalTTn  temel  öznelerinden  biridir.  Kimileri  için namus  ve  ar  kavramlarının  bedenleşmiş  halidir. 
Kimileri  içinse  çıplaklık  öç  almanın,  intikamın vücut  bulmuş  halidir.  Oysaki  çıplaklık  kavramını kullandığımızda  ilk  akla  kadın  bedeni  gelir.  Hatta ortaçağda  çıplaklık  günah  olarak  kabul  edildiği için  uzun  süre  ressamların  çıplak  kadın  vücudu çizmeleri  engizisyonun  kararıyla  yasaklanmıştır. 
Sanatta  estetik  bir  görüntüyken  aynı  çıplaklığın erkek  egemen  ideoloji  tarafından  faşizan  bir  silaha  dönüştürüldüğüne  de  şahit  olabiliriz.  Çıplaklığın  ağır  basan  gerçekliği  ise  bütün toplumlarda  kadın  bedeni  üzerinden  namuslaştırılmasıdır.  Kadın  bedeninin  her  santimine  ayrı anlamlar  yüklenerek  kadının  köle  haline  getirilmesinin  de  sembolik  ifadesidir. 

Kürdistan'da  1980'li  ve  90'lı  dönemler  sadece ulusal  değil  aynı  zamanda  kadın  eksenli  kimlik  taleplerinin  de  öne  çıktığı  yıllardı.  Cins  odaklı  mücadelenin  görünür  olmasıyla  birlikte  kadına  dönük algılar  ve  politikalar  da  değişmeye  başladı. 

Kadınlar  akın  akın  devrime  giderken  toplumsal tabuları  da  alt-üst  ediyordu.  Önce  içinden  çıktığı feodal  toplumu  sonra  da  devletin  kendisini  karşısına  alıyordu.  Bu  asi  kadınlar  sadece  geleneksel toplum  açısından  değil  devlet  açısından  da  "yoldan  çıkan"  kadınlardı.  Evet,  bu  aykırı  kadınlar  sadece  bilinen  "yoldan"  çıkmakla  kalmamış  devletin ve  geleneksel  toplumun  kadınların  kaderi  olarak bellettirdikleri  yola  da  başkaldırmıştı.  Bu  noktada "erkeklerin  peşine  takılıp  gittiler"  diyen  feodal toplumla  kadın  köleliği  konusunda  hatırı  sayılır  bir mirasa  sahip  olan  Türk  devleti  de  aynı  algıda  rahatlıkla  buluşabiliyordu. 

TC'nin  erkek  aklı  önceleri  "koca  için  dağa  kaçıyorlar"  gibisinden  bir  argümanla  piyasaya  çıktı. 
Kendince  feodal  toplumun  namus  anlayışına  oynuyordu.  Sonraları  "Anadolu'dan  Görünüm"  adlı ucube  bir  program  yaptılar.  Yıllarca  süren  bu  programda  yüzü  karartılarak  konuşturulan  kadınlar  ve erkekler  vardı.  Birilerine  "aşk  için  dağa  çıktık"  sözü söylettirilirken,  diğerine  de  "kadınlar  erkeklerle birlikte  olmak  için  dağa  kaçıyordu"  demek  düşüyordu.  Sonrasından  bu  söylemler  "erkekler  dağda biz  kadınlara  zorla  sahip  oluyorlar"  gibi  bir  söyleme  dönüşmekte  gecikmedi.  Tabi  bu  argümanları daha  da  güçlendirmek  lazımdı.  Medya  yoluyla  her akşama  şöyle  bir  haber  düşerdi  ajanslara:  "Eşkıyalar  ve  teçhizatlarıyla  birlikte  doğum  kontrol  hapları da  ele  geçirildi".  "Hamilelik,  bebek"  gibi  kavramlar 


havada  uçuşurken  kadın  mücadelesi  geliştikçe yöntemler  de  derinleştiriliyordu.  Katledilen  kadın devrimciler  için  "bekâret  kontrolü  yapıldı",  "tetkikler  sonucunda  bakire  olmadığı  anlaşıldı"  gibisinden  söylemler  sıklıkla  duyulur  oldu. 

1990'lı  yıllardan  sonra  kara  propagandaya  yenileri  eklendi.  Kadın  gerillaların  beden  teşhiri  yapılmaya  başlandı.  Vücutları  parçalanan  kadınlar sadece  çıplak  bırakılmıyor  aynı  zamanda  kentlerde,  sokaklarda  dolaştırılarak  'ibreti  âlem  olsun' diye  topluma  gösteriliyordu.  Çıplaklık  o  günden günümüze  kadar  oldukça  yoğun  bir  şekilde  kadın gerillalara  karşı  kullanıldı.  Sadece  katledilen  kadınlara  yapılmadı  bu.  Aynı  zamanda  zindanlara  alınan,  işkence  edilen  bütün  kadınlara  çıplaklık  bir işkence  yöntemi  olarak  dayatıldı.  İşkenceye  alınan kadınlar  çıplak  soyularak  çözülmeleri  için  her  türlü cinsel  işkence  yapılırken,  direnen  kadınların  karşısına  ya  babaları  ya  da  eşleri  çıkarılıyordu.  Çıplak teşhir  yöntemiyle  kadınların  ya  da  karşıdaki  kişinin teslim  olması  isteniyordu.  Direnenlere  karşı  tecavüz  de  yaygın  olarak  kullanılan  bir  teslim  alma yöntemiydi.  Daha  da  çoğaltacağımız  bu  politikaların  hepsinin  tek  bir  hedefi  vardı.  Toplumun  namus algısına  hitap  etmek,  namus  üzerinden  kişiyi  ve geleneksel  toplumu  çökertmekti.  Ne  de  olsa namus  denilince  akan  sular  duruyordu.  Namus adına  kadınların  hayatı  karartılıyordu.  Namus adına  kadınların  teşhiri  ve  katledilmesi  meşru  görülüyordu.  Ne  de  olsa  namus  adına  bir  toplumun hepsi  kadın  şahsında  aşağılanabiliyordu. 

En  son  Ekin  VVan'la  başlayan  ve  Cizre'de  ismini dahi  bilemediğimiz  iki  kadın  bedeninin  vahşice teşhiri  aslında  erkek  egemen  ideolojinin  de  tarihsel  fotoğrafıydı.  O  fotoğraf  iktidarın  topluma  kudretini  gösterdiği  ve  vahşetin  sıradanlaştırıldığının kanıtıydı.  Yani  erkek  egemen  akıl  yine  başka  erkeklerin  en  zayıf  karnı  olarak  görülen  "namus"  anlayışına  oynuyordu. 

Ancak  günümüzün  tarihsel  bağlamlarından  farkı vardı.  Ortaçağın  arenalarında  sınırlı  sayıda  insana gösterilen  ölümün  alkışlanmasını,  çağımızda bütün  kamuya  açık  yapılıyordu.  Teşhir  edilen  kadınlar  için  dünya  tek  bir  arenaydı.  Nasıl  oluyordu da  o  dönem  dahi  sınırlı  alanlarda  gerçekleşen  bu durum  kamusal  alanın  orta  yerinde,  postal  fotoğraflarıyla  ve  gayet  bilinçli  biçimde  fotoğraflanıp  görülmesi  isteniyordu? 

Toplumun  gözüne  soka  soka,  bir  bütün  Kürt  kimliği  kadınlaştırılıyordu.  Cizre'de,  Sur'da  duvarlarda ancak  erkeklerin  anlayacağı  bir  dil  olan  kadını  işaretleyen  küfür  ve  "sizi  kadın  yapmaya  geldik"  gibisinden  duvar  yazıları  erkekliğin  tarihsel  özeti gibiydi.  Bu  mesaja  karşılık  kadınlar,  yani  o  asi  ka- 


Faşizme  karşı 

diz  çökmeyenler  kazanacak 
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”  art  ayı  yerel  ve  evırensel  boyutta önemli  günleri  bağrında  taşıyan  bir  ay  olma  özelliğini  taşır. 
Biz  Kürt  halkı  ve  kadınları  açısından  da  hem  özgün,  hem  de  toplumsal  kimliğimizi,  varlığımızı,  yaşama  dair  hedeflerimizi 
içeren  günleri  bağrında  taşır  Mart  ayı.  8 
Mart’tan  21  Mart’a  uzanan  bu  ayın  her  günü, yılın  her  günü  ve  an’ı  gibi,  bizler  için  yaşam  direnişini  ifade  eder. 

Acıların  büyüklüğü  kadar,  onurlu  ve  özgürce yaşam  direnişinin  büyüklüğünü  de  yaşayan bir  halkın  üyeleri  olarak  karşılıyoruz Mart  ayını,  8  Mart’ı,  Newroz’u... 

8  Mart  dünyada  direnen  kadınlar  açısından  büyük  anlam  taşırken,  Newroz  da  Kürdistan  ve 
Ortadoğu  başta  olmak  üzere yerelden  evrensele  açılan  bir direniş  kapısı  değerini  taşımaktadır.  8  Mart,  kadının erkek  egemenlikli  sisteme karşı  direniş  ve  özgür yaşam  mücadelesini  ifade ederken,  Newroz  gerçeHiğinde  halkların  özgürlük duruşu  kadar  büyük  kadın hakikati  de  vardır. 

Kürdistan’daki  halk  ve 
kadın  mücadelesi  boyunca  8 
Mart  ve  21  Mart  Newroz’u yerelden  evrensele  uzanan  bir anlamda  yaşanmıştır.  Mazlum 
D  Oğan’dan  başlayan  bu  gerçeklik,  Zekiye  Alkan’la,  Rahşan  Demirel’le,  Ronahi  ve  Berivan’la,  Sema Yüceyle  yeni  değer  ilke  ve  ölçüleri  ilmek ilmek  örüldü.  Sema  Yücenin  de  dediği gibi  ‘8  Mart’tan  Newroz’a  uzanan köprü’  inşa  edildi. 

2016  yılı  8  Mart’ı  ve  Newroz’u, 

2015  yılının  halk  ve  kadın  direnişlerini  2016  yılına  taşıyan  köprüler  olmaktadır.  2015  yılının ikinci  yarısından  itibaren,  Rojava’da,  Başur’da  yükselen halk  direniş  gerçekliğine  Bakur’da  da  katılımlara  tanıklık  etti  insanlık.  Silvan, 

Varto,  Sur,  Cizre,  Silopi,  Nusaybin  ve  daha  birçok  yerde ortaya  çıkan  demokratik  öz yönetim  süreçleri  direniş  tarihine  geçti. 

Tarihe  geçen  önemli  bir boyut  da  doğal  halk  önderleri oldu.  Geçmiş  yüzyılların  ‘kahramanlar  çağı’  bu  yüzyılda  farklı bir  aşamaya  ulaştı.  Eskiden  bir birey  çıkar,  kahraman  olur,  toplumu kurtarır,  olağanüstü  güçler  bu  Hşilere atfedilirdi.  Kimi  halklar  veya  toplumlar  bu bireylere  ‘mesih’  der,  kimileri  peygamber’  der, kimileri  ‘kahraman’  der,  kimi  ‘devrimci’  der,  Hmileri  doğa  üstü  güçlere  sahip  olduğunu  düşünerek  ‘gel  bizi  kurtar’  diyerek  beklenti  içine girer.  Iktidarcı- devletçi  uygarlık  karşısında  köleleştirilen  toplumlar,  etnik  yapılar  kendilerini kurtaracak  bir  önder  beklerler.  ‘Gelecek  güzel günler’in  hayalleri  ile  yaşarlar,  ya  da  kölelik zulmü  altında  bu  şekilde  çareyi  sağlayacakları bekleme  bir  çeşit  ‘direniş’  olur. 

Kadın  açısından  bu  hak  bile  elinden  alınır. 


Kadın  kurtarıcı  beklerken  bile,  tarif  edilen  ‘erkek kahraman’dır.  Peygamber  de,  kahraman  da, mesih  de,  devrimci  de...  Çıkmışsa  kadın  öncüler tarihte,  bahsedilip  geçilmiştir.  Çünkü  tarihi  egemenler  yazdıkları  için  görülür  kılınmamışlardır. 
‘Erkek  egemenlikli  çağın  kahramanları  da  erkek olur’  mantığı  işlenir  düşüncelere,  vicdanlara.  O yüzden  yarımdır  düşünceler  ve  vicdanlar... 

Şimdi,  bu  yüzyıl  yeni  bir  bakış  açısını  ortaya çıkardı.  Direnen  kadınlar  ve  halklar  açısından sadece  bir  kahraman  değil,  toplumsallaşan  kahramanlar  çağı  yaşanmaktadır  artık.  Toplumun her  kesiminden  çocuk,  yaşlı,  kadın,  erkek, genç...  direniş  mücadelesi  içinde  tarihi  değiştirecek  gelişmeleri  yaratacak  kişilikler  olmaktadır.  Kürt  halk gerçekliğinde  yaratılan  kadın  ve toplum  gerçekliğinde  öncüler, önderler  her  yaştan,  toplumun her  kesiminde  ortaya  çıkmaktadır.  Kürt  toplumu  ‘biri  gelsin, bizi  kurtarsın’  demiyor  artık. 
40  yıllık  özgürlük  mücadelesi 
toplumsal  gerçekliği  çok önemli  bir  aşamaya  ulaştırdı: 
Kendi  toplumsal  Önderlerini yaratan  halk  gerçekliği... 
Reber  APO  felsefesi,  ideolojisi,  örgütlenme  ve  mücadele gerçekliği  bizlere  bunu  çok açık  kanıtladı.  Reber  APO 
‘ben  mi  halkı  yaratıyorum,  halk mı  beni?’  diyerek,  bu  noktada halkını,  kadınları  yoğunlaştırmıştır.  Temsil  ettiği  değerleri  komünal değerler  haline  getiremeyen,  kendinde  hapseden,  tekleştiren  bireylerin öncülüğü,  kahramanlığı  toplumsallaştıkça, çoğaldıkça  tarihi  değiştirebilir.  Reber 
APO  önderlik  gerçekliği  de  bu  temelde,  kendini  öncü-önder  haline getiren  halk  gerçekliği  olmuştur. 
Kadın  Özgürlük  Mücadelesi önderlerinden  Sakine  Cansız yoldaşın  gerçekliği  de  bugün kendini  toplumsal  öncü  ve önder  haline  getiren  bir kadın  hakikati  olmuştur. 
Onun  ve  Kadın  Özgürlük 
Mücadelesinin  öncülerinin yolunda  ilerleyen  şehitlerimiz;  Seve  Demir,  Fatma 
Uyar  ve  Silopi  Halk  meclisi eş  başkanı  Pakize  Nayır  bu gerçekliğe  ulaştılar.  Cizre 
Halk  meclisi  eş  başkanı  Mehmet  Tunç  bu  gerçekliğin  adı oldu. 

Hakikatin  öncülerini  takip eden  bir  halkın  çocukları,  şimdi hakikati  kendileri  yazıyor,  yaşıyor  ve savunuyorlar.  Demokratik  öz  yönetim inşası  ve  sistemi  toplumun  her  bir  bireyini kahraman  haline  getirmektedir.  Artık  dışarıdan çözüm  beklemeyen,  kendini  çözüm  gücü  haline getiren  toplumsal  kahramanlık  kimliği  inşa  ediliyor,  daha  da  büyüyerek  inşa  edilecek. 

Bu  yılın  8  Mart  ve  21  Mart  Newroz’u;  Reber APO’yu  milyonlaştıran  bu  kadın  ve  halk  önderlerinin  yolunda  yaşama,  üretme,  paylaşma,  direnme  ve  özgürleşme  günleri  olacaktır.  2016 
yılı;  faşizme  karşı,  zulme  karşı  tıpkı  Pakizeler gibi  teslim  olmayan,  tıpkı  Mehmet  Tunçlar  gibi diz  çölmıeyenlerin  yılı  olacaktır. 


dınların  direnişi  tam  da  o  algıyı  yerle  bir  ediyordu. 

Özgürlük  iddiası  hergün  dünya  tarafından  daha da  ilgiyle  takip  edilen  ve  kaybettiği  yerden  dirilen kadınlar  ilişki  içinde  olduğu  her  alanı  özgürleştirme  sorumluluğunu  taşıyordu,  yaşıyordu  ve  yaşatıyordu.  O  kadınlar  ki,  üzerinde  mülkiyetin  olmadığı,  kendi  bedenleri  gibi  toprağında  özgür  olmasını  isteyen,  sınırların  tellerle  örülmesine  ağız dolusu  gülen,  toprağın  ve  bedenin  iktidar  tarafından  kuşatılmasını  bilen  kadınlardı... 

İddia  büyüdükçe  şiddet  de  büyüyordu.  Direniş örgütlendikçe  toplum,  utandırılmaya,  aynaya  bakamayacak  hale  getirilmeye  çalışılıyordu.  Bu  kötülüğe,  izleyenler  de  dahil  edilerek  faşizm kolektifleştiriliyordu. 

Yaptıklarına  kutsallık  atfen  postallılar  ise  "şehitlik, vatan,  namus,  yücelme"  gibi  kodlarla  sözüm  ona normallik  duygusunu  yaşarken  belki  de  akşam  bir kadına  sarılarak  uyuyordu.  Kötülüğün  sıradanlaştığı ve  kötümser  olmanın  bulaşıcı  hale  getirilmeye  çalışıldığı  bu  dönemde  bize  kötü  olmayı  dayatanların unuttuğu  bir  şey  var:  Tarihsel  hafızamız  ve  yaşadıklarımız  kötülüğün,  faşizmin  sıradanlaşmasına  karşı mücadele  etmenin  ve  değiştirmenin  tarihidir.  Kesilen  yerde  yeşermeyi,  zulmün  olduğu  yerde  direnmeyi  ve  onurlu  durmayı  öğrendi  bu  kadınlar  ve  bu halk.  O  asi  kadınlar  tarih  yaptılar... 
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•  Deniz  ÇINAR 


YPS  JIN  sonrası 

hiçbir  şey  eskisi  gibi olmayacak 


Birçok  genç  kadın  erken  yaşlardan  evlendiriliyor  ve  bizim  YPS  Jin  olarak  temel  amaçlarımızdan  birisi  de  bu  tür  yaklaşımların  önünü  almaktır.  YPS  Jin  örgütlenirse  ve  toplumu  da  doğru bir  temelde  örgütleyip  eğitirse  eminim  halk  da  bu  tür  yaklaşımlardan  kaçınacaktır.  Bunu yapabilmek  YPS  Jin'ın  her  yerde  kendini  örgütleyip  geliştirmesiyle  bağlantılı  bir  durumdur. 


•  • 

Oz  yönetim  alanlarından  olan  Mardin'in Nusaybin  ilçesinde  geçen  haftalarda  YPS-Jin  (Sivil  Savunma  Birlikleri-Kadın)  kuruluşunu  ilan  etti.  Aynı  günlerde  Şırnak'ta  da YPS-Jin'ın  kurulduğu  açıklandı.  Kuruluş  ilanından kısa  bir  süre  sonra  YPS-Jin'dan  kadınlarla  konuşmak için  Nusaybin'e  gittik. 

Nusaybin'de  7'ncisi  18  Aralık  günü  ilan  edilen  sokağa  çıkma  yasağı,  son  kez  24  Aralık  2015  tarihinde kaldırıldı.  Sokağa  çıkma  yasakları  boyunca  devlet  tarafından  öldürülenler  arasında  evinin  önüne  çıktığında  vurulan  Selamet  Yeşilmen  de  vardı.  Yeşilmen hamileydi  ve  karnındaki  bebeği  onunla  birlikte  can verdi.  Devletin  açtığı  ve  tüm  kurumlarıyla  sistematik olarak  yürüttüğü  bu  son  savaşta  ilk  önce  yaşlılar,  kadınlar  ve  çocuklar  hedef  alınıyor.  Nusaybin'de  de  yürütülen  operasyonlarda  öldürülenler  yine  en savunmasız  olanlardı. 

Yasaklar  sırasında  ve  sonrasında  Nusaybin  halkının yarıdan  fazlası  zorunlu  olarak  göç  ederken  kalanlar ise  yeniden  başlatılması  olası  olan  operasyonlara karşı  Fırat,  Yenişehir,  Dicle  ve  Abdulkadir  mahallelerinde  savunma  hattı  oluşturmaya  başladı. 

Nusaybin'e  gittiğimizde  erkekler  ve  kadınları  birlikte  barikat  başında  çalışırken,  nöbet  tutarken  bulduk.  Konuşmak  istediğimiz  YPS-Jin'dan  kadınların boş  zamanını  bulmak  kolay  olmadı.  Her  konuşma  girişimimizde  "Arkadaşlar  şu  anda  çalışıyor"  cevabı aldık.  Sonunda  bir  barikat  başında  çalışmaya  kısa  bir ara  veren  YPS-Jin  üyesi  ile  bu  söyleşiyi  Nevvaya  Jin gazetesi  için  yaptık. 


Kuruluş  amacınızı  anlatabilir  misiniz?  YPS  Jin,  ilk olarak  Nusaybin'de  kuruluşunu  ilan  etti.  Buna neden  ihtiyaç  duyuldu? 


Nusaybin'de  YPS  Jin  kadın  savunma  birliğini  kurduk.  Amacımız  kadınlar  başta  olmak  üzere,  nerde olursa  olsun  halkımızı  korumak  ve  savunmaktır. 
Halkımıza,  kadınlara  ve  gençlerimize  yönelik  bu kadar  saldırı  varken  ve  bir  halk  katliamdan  geçiriliyorken,  bizlerin  de  YPS  Jin  olarak  aktif  bir  savunmayla  bu  saldırılara  yanıt  geliştirmemiz  gerektiğini düşündük.  Diğer  bir  amacımız  ise  toplumu  ve  kendi kendimizi  yönetebilmektir.  Kadın  kendini  örgütleyip ayakta  kalabilirse,  tüm  toplumu  da  ayakta  tutabilir ve  öz  gücünün  farkına  vararak  mücadelesine  daha sıkı  sarılabilir.  Sistem  kadını  öyle  bir  duruma  getirmiştir  ki  bugün  nasıl  mücadele  edeceğini  bilemiyor, öz  gücünün  farkında  değil.  Bu  nedenle  bugün  YPS Jin  olarak  örgütlendik  ve  kadınlar,  çocuklar  başta olmak  üzere  tüm  toplumu  kurumak  ve  savunmakla sorumluyuz.  İlk  olarak  Nusaybin  de  kuruluşumuzu ilan  ettik  ve  bu  bizleri çok  mutlu  etti. 

Ancak,  Kürdistan  ve 
Türkiye'nin  her  yerinde  YPS  Jin  kurulmalı  ve  bu  bir  ihtiyaç olarak  görülmelidir. 


YPS  Jin  burada  direniş  cephesinde  yer alıyor  ve  direniyorsunuz.  Ayrıca  öz  yönetim  alanlarında  kadınların  sorunlarıyla ilgileniyor  musunuz?  Kadınların  buradaki  sorunları  nelerdir,  hem  savaş  içerisinde  hem  de  direniş  cephesinde kadınların  karşılaştığı  zorluklar  nedir  ve ne  tür  yardımlarda  bulunuyorsunuz? 


Tabiî  ki  kadınlar  olarak  bir  yandan  toplumu örgütlüyor,  diğer  yandan  ise  mevzilerimizi  kazıyor,  hazırlık  yapıyoruz.  Çünkü  savaş  taktiklerini bilmeden  düşman  karşısında  duramaz  ve  ayakta kalamazsın  ki  böyle  bir  şansın  da  olmaz.  Bir  kadın için  elbette  en  önemli  şey  kendini  ideolojik  ve  toplumsal  olarak  yeterli  düzeye  ulaştırmaktır.  Bu  nedenle  burada  hem  ideolojik  ve  toplumsal konularda  kadınlar  kendilerini  geliştiriyor,  hem  de öz  savunma  konusunda  eksiklikler  gideriliyor.  Bu iki  durumu  birbirinden  ayrı  ele  alamayız,  çünkü  iki konu  da  birbiriyle  çok  bağlantılıdır. 


Burada  dolaştığımızda  genç  kadınların  çok  erken yaşlarda  evlendirildiğini  gördük.  Bu  konuda  YPS Jin'a  şikâyetler  geliyor  mu?  Sizler  buna  karşı  bir  şey yapmayı  düşünüyor  musunuz,  özellikle  öz  yönetim alanlarında  bu  tür  çalışmalar  da  yapıyor  muzunuz? 


Birçok  genç  kadın  erken  yaşlardan  evlendiriliyor ve  bizim  YPS  Jin  olarak  temel  amaçlarımızdan  birisi de  bu  tür  yaklaşımların  önünü  almaktır.  YPS  Jin  örgütlenirse  ve  toplumu  da  doğru  bir  temelde  örgütleyip  eğitirse  eminim  halk  da  bu  tür  yaklaşımlardan kaçınacaktır.  Bunu  yapabilmek  YPS  Jin'ın  her  yerde kendini  örgütleyip  geliştirmesiyle  bağlantılı  bir  durumdur.  Halkı  bu  konularda  bilinçlendirmekle  aşılacağına  inanıyoruz.  Genç  kadınların  kendi  ayakları üzerinde  durmasının  ve  kendilerinin  farkına  varmasının  ve  kendilerini  güç  olarak  görmelerinin  yaşama  olan  bakış  açılarını  da  değiştireceklerine inanıyoruz. 


Peki,  siz  kadınlar  olarak  erkek  egemen  sistemde, savaşta  birtakım  sorunlarla  karşı  karşıya  geliyorsunuz,  bu  sorunlarla  mücadele  yöntemleriniz  nelerdir?  Neden  YPS  içerisinde  özgün  YPS  Jin örgütlemesine  ihtiyaç  duyuldu? 


Sur'da,  Cizre'de  direniş  halen  sürüyor,  ancak Amed'de  bir  kesim  normal  hayatına  devam  ediyor. 
Direniş  alanları  dışındaki  bu  hayatlar  için  ne  diyorsunuz?  Her  yerin  direnişe  katılması  mı  gerekir, yoksa  bu  ikili  durumun  devam  mı  etmesi  gerekir? 
Bir  halkın  komple  mücadeleye  dahil  olması  noktasında  ne  düşünüyor  musunuz? 


Bin  yıllık  bir  zihniyet  söz  konusu  ve  bugün  yürüttüğümüz  bu  mücadele  her  yerde  karşımıza  çıkan  eril zihniyetin  duvarlarına  karşıdır.  Yine  temel  hedefimiz Kürdistan'ın  dört  parçasında  komün  bir  yaşam örmek  ve  ona  göre  bir  yaşam  örgütlemektir.  Biz  mücadelemizle  bu  zihniyeti  ortadan  kaldırıp,  yeni  ve özgür  bir  yaşamı  kurmayı  hedefliyoruz.  Sadece  kadına  yönelik  değil,  bugün  toplumun  tüm  hücrelerine sinen  ve  toplumsal  değerleri  yok  eden  erkek  egemen  zihniyete  karşı  savaşıyoruz.  Bizim  amacımız  kapitalist  modernitenin  sömürgeci  zihniyetine  karşı özgür,  demokratik,  komünal  ve  tüm  mazlum  halkları  kucaklayan  bir  yaşamı  inşa  etmektir. 


Peki,  çok  eskilere  baktığımızda  kadınların  savaşması,  mücadeleye  katılması  biraz  daha  toplum  ve halk  tarafından  yadırganırdı.  Her  ne  kadar  bu  algı değişmişse  de  bugün  burada  nasıl  bakılıyor?  Halk YPS  Jin'ı  nasıl  karşıladı? 


Eskiden  bırakın  kadının  eline  silahı  alıp  kendini  savunması,  evin  dışına  çıkması  bile  yadırganırdı.  Ama bu  algı  Kürt  kadınlarının  yaklaşık  40  yıldır  yürüttüğü mücadeleyle  aşılmıştır.  Hatta  Kürt  kadınları  eline  silahı  alıp  sokak  sokak  savaştığında,  kendini  ve  halkını kuruduğunda  toplum  bundan  cesaret  alıyor,  güç  alıyor,  onlar  da  bu  mücadelenin  bir  parçası  olmak  istiyor.  Halk,  toplum  bir  bütün  olarak  genç  kadınlardan etkileniyor  ve  kadınlardaki  mücadele  irade  ve  azmini kendilerine  örnek  alıyorlar.  Örneğin  halk  artık  çok açıkça  "kızlarımız  da  irade  ve  güç  sahibi,  kendilerini ve  kendileriyle  birlikte  toplumlarını  da  yönetebilirler" sözlerini  dile  getirebiliyor,  bunu  her  yerde  dile  getiriyorlar. 


Kadınların  özyönetim  alanlarına  katılmaları  ve  örgütlü  bir  mücadelelerinin  olması  onlara  ne  kazandırır  ve  sistemde  neyi  değiştirir? 


Mardin'de  feodal  bir  zihniyet  yapısı  hakim.  Bugün yürütülen  kadın  mücadelesinin  toplumu  duyarlı  kılacağına  inanıyoruz.  Kadına  nasıl  yaklaşması gerektiğini  ve  nasıl  davranması  gerektiğini  daha  iyi  anlayacağına  inanıyorum.  Bu  da  kadının  her  yerde yürüttüğü  görkemli  mücadeleyle  düzelecek  ve  bir  kez  daha  kadının  neler  başaracağını  tüm  toplum  kendi  gözleriyle görecektir.  Kadınlar  her  yerde  direnince,  toplum  da bir  arayış  baş  gösterir.  Sokağa  bile  çıkamayan  kadın bugün  savaşıyor  ve  savaşmakla  da  sınırlı  kalmıyor, aynı  zamanda  tüm  topluma  öncülük  ediyor.  Halk  da artık  bu  gerçekliğin  farkındadır.  Tabiî  ki  YPS  Jin  kurulduktan  sonra  hiçbir  şey  eskisi  gibi  olmayacaktır,  halk değişecek  ve  ne  için  yaşamaları  gerektiğinin  farkına varacaklardır.  Özgür  varlıklarının  farkına  varacaklardır ve  yaşamın  anlamının  sırrına  ermek  için  her  zamandan  daha  fazla  mücadeleye  sarılacaklardır.  Eskiden bir  kalıba  sığdırılmış  bir  bedenden  söz  edebilirdik  ki ne  için  yaşadığının  farkında  bile  değildi.  Sistem  onları ruhsuz  ve  ne  istediklerini  bilmeyen  bir  ölü  bedene dönüştürmüştü,  ama  onlar  için  şimdi,  yani  YPS  Jin'ın kuruluşundan  sonra,  her  şey  değişti.  Şimdi  yaşananların  daha  farzla  farkındalar. 


Tabiî  ki  Kürdistan'ın  her  yerinde  ve  birbirini  hissederek  bir  direniş  gelişmesi  büyük  bir  moral  olurdu. 
Direnişin  her  yerde  büyümesi  halkta  da  büyük  bir moral  kaynağı  olur.  Bugün  Sur'da  direniş  varken Amed'in  diğer  yerlerinin  sessiz  kalması  ve  Sur'da  yaşanan  direniş  ruhunu  hissetmemeleri  büyük  bir  eksiklik.  Mücadele  birbirini  hissederek,  yaşayarak büyür  ve  amaca  ulaşır.  Tüm  Amed  halkı  artık  uyanmalı  ve  Sur  direnişinin  bir  parçası  olmalıdır.  Bir  an önce  bu  ölü  toprağını  silkelemeli  ve  seslerini  yükseltmeliler.  Birbirine  destek  başarıya,  başarı  ise  zafere götürür.  Halkımız  bu  bilinçle  hareket  etmeli  ve  her yerde  direniş  alanlarına  katılmalılar.  Kürt  halkı  her  zamandan  çok  şimdi  birbirilerine  destek  vermeli,  her alanı  mücadele  ve  direniş  alanına  çevirmeliler.  En büyük  direniş  bir  olmak  ve  haykıran  seslere  ses  vermektir.  Direnişe  ortak  olmaktır. 

Tüm  Kürt  halkına  çağrımdır  aynı  zamanda,  şimdi olmasa  bir  daha  olmaz  ve  geç  kalınmadan  bir  olunmalı,  direnişe  katılmalılar.  Gün  direniş  günü,  bugün özgür  bir  yaşam  için  direnmezsen  bir  dahaki  sefere geç  kalabilirsin.  Bu  sistemi  kabul  etmiyoruz,  halkımız da  göz  göre  göre  yaşanan  bu  katliamlara  ve  ölümlere karşı  sessiz  kalmamalıdır.  Kürt  halkı  bu  süreci  hissederek  hareket  etmeliler. 

Bir  genç  kadın  olarak  neden  bu  mücadeleye  katıldın?  Bu  direnişte  yer  alma  gerekçelerin  nelerdir? 

Bir  genç  kadın  olarak  her  şey  den  önce  yaşananlara  karşı  sessiz  kalamazdım  ve  bu  mücadelenin  bir parçası  olmam  gerektiğinin  farkındaydım.  Bir  kadın olarak  da  öz  irademle  özgür  bir  gelecek  için  burada yer  almam  gerekiyordu.  Gerçeklerin  farkına  vardıkça verili  sistem  içerisinde  yaşamak  daha  da  zor  ve  çekilmez  oluyor.  Zannedersem  ben  erkenden  bu  sistemin  bana  ve  tüm  kadınlara  yaşattıklarının  farkına vardım  ve  burada  olmam  gerektiğinin  en  doğru  şey olacağına  inandım.  Burada  olmak  beni  mutlu  ediyor ve  burada  YPS  Jin  saflarında  olduğum  için  gerçekten sevinçliyim.  Tüm  kadınlar,  analar  ve  dünya  kadınları için  direnmek  ve  bu  uğurda  can  vermek  değerlidir. 
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Vildan  DİRİK 


İnsanlığın  yürüyüşü,  çok  çeşitli  evreler yaşayarak  günümüze  gelmiş  uzun  soluklu  bir  mücadele  hattından  oluşuyor. 
Leyla  Bedirxan  da  insanlığın  bu  yürüyüşüne adını  yazdıran  isimlerdendir.  O,  sanatı  kadar ülkesi  ve  kimliğiyle  kendisinden  söz  ettiren bir  Kürt  kadını. 

Leyla  Bedirxan,  kimliğine  ve  ülkesine bağlıdır.  Kök  ağacının  farkındadır.  Kürt  davasını  dünyaya  duyurmak  istemiştir.  Gerektiğinde  bu  kimliğini  ön  plana çıkarmıştır.  "Alabildiğine  anlamlı  bir duruş"  diye  tanımlıyor  onu  Mezopotamya  Dans  Grubu  üyesi  Yeşim  Coşkun ve  şöyle  devam  ediyor:  "Leyla  Bedirxan kendi  dönemine  göre  hem  bir  kadın, hem  de  bir  Kürt  olarak  kimlik  mücadelesi veriyor.  Kendisine  'Arap  Prenses,  Fars Prenses'  denmesine  'Hayır  ben  Kürdüm' diyerek  karşılık  veriyor." 

Leyla  Bedirxan  sanata  olan  düşkünlüğü sağlam  adımlarla  ilerler.  Kısa  bir  süre  sonra  sanatıyla  birçok  Avrupa  ülkesinde  kendisinden söz  ettirir.  Avrupa'nın  önemli  gazeteleri  Figaro, New  York  Times,  O'nun  makalelerine  yer  verir ve  sanat  eleştirmeleri  ondan  övgü  ile  söz  ederler.  Fakat  Leyla  Bedirxan  ait  olduğu  topraklarda aynı  ilgiyi  görmez.  Kendi  topraklarında  erkek egemen  zihniyetin  yaptırımlarıyla  karşı  karşıya kalır.  Ancak  tüm  bunlar  Leyla  Bedirxan'a  geri adım  attırmaz. 

Ülkesine  olan  sevdasını  sanatıyla  sergiler. 
Kürdistan,  Leyla  Bedirxan'ın  gözü,  yüreği  ve umudu  olmuştur. 

Mezopotamya  Dans  adıyla  faaliyet  yürüten bir  grup  Kürdistanlı  sanatçı  ise  bugünlerde Leyla  Bedrixan  temalı  bir  çalışmaya  imza  atıyor. 
Yaptıkları  araştırma  ve  okumaların  sonuçlarını sahneye  taşıyan  dansçılar,  Leyla  Bedirxan'ın büyülü  dünyasını,  kendine  özgü  dans  figürlerini sahnede  sergiliyorlar.  Dansçılardan  Yeşim  Coşkun  ile  Leyla  Bedirxan'ı  ve  dansı  konuştuk. 

Leyla  Bedirxan'ı  bir  başına  anlatmak  neden bu  kadar  önemli? 

Mezapotamya  Dans  grubu  olarak  yıllık  repertuar  çalışmalarımıza  grubun  uzun  tartışmaları  sonucunda  karar  veriyoruz.  Leyla Bedirxan'ın  Kürt  bir  dansçı  olmasının  yanı  sıra 2005'te  Leyla  Safiye'nin  kaleme  aldığı  "Leyla" adlı  kitabı  vesile  oldu.  Repertuar  seçimi  için  bir araya  geldiğimizde  birkaç  arkadaşın  ortak  fikri olarak  Leyla  Bedirxan  önerisine  karar  vermiş olduk.Ve  eğer  biyografik  bir  eser  işleyeceksek neden  bu  dans  etmiş  ilk  Kürt  kadın  dansçı  Leyla Bedirxan  olmasın  dedik. 

Dans  gösteriniz  Leyla  Bedirxan'ı  figürler  yoluyla  anlatıyor.  Bir  röportajınızda  erkek  dansçıların  Leyla  Bedirxan,ın  yaşamındaki  yakın erkekleri  anlattığını  belirtiyorsunuz.  Bize  bu erkekleri  biraz  anlatır  mısınız? 

Biz  Leyla  Bedirxan'ın  hayatından  yola  çıkarak,  O'nun  yaşadıklarını  anlatmaya  çalıştık. 
O'nun  yaşamından  çıkartığımız  sonuçları  sahneye  taşıdık. 

Grubumuzdaki  erkek  dansçıların her  biri  Leyla  Bedirxan'ın  hayatındaki  kişilerden  birisini  sembolize ediyor.  Biri  babasını,  biri  dans  partnerini,  bir  diğeri  ise  duygusal  bağ kurduğu  eşini.  Fakat  tüm  bunlara rağmen  Leyla  Bedirxan,  kendi içindeki  yalnızlığının  içine  kimseyi  almamış  biridir.  Biliyorsunuz,  Bedirxan  ailesi  bilinen  bir ailedir.  Kürt  toplumu  içerisinde  öne  çıkan  bir  aşirettir. 

Dolayısıyla  sürekli  olarak  baskılara  maruz  kalmış  ve  Leyla 
Bedirxan'ın  babasının  da  aralarında  yer  aldığı  aile  üyeleri sürgüne  gönderilmiştir.  Leyla 
Bedirxan  4  yaşındayken  babası ve  tüm  ailesinden  kopmak  zo runda  kalıyor.  Bunların  tümünü  Leyla  Bedirxan'ın 


rak  var  olma  savaşı,  o  dönemler  için  büyük bedeller  anlamına  geliyor  ve  tüm  bunları göze  alan  bir  sanatçı... 


yaşamında  izler  taşır  ve  dansına  yansır.  Figürler  ise  sahnede  hayat  buluyor,  dansı  izleyerek seyircinin  yorumlamasını  tercih  ediyoruz. 

Peki,  Leyla  Bedirxan  adı  sizin  için  özel  olarak ne  ifade  ediyor? 

Büyük  zorluklarla  tarihe  ismini  yazdırmayı başarmış  bir  kadın  Leyla  Bedirxan.  Dünya'nın en  önemli  operalarından  biri  olan  'La  Scala'da saba  melikesi  Belkis'a  ruh  vermiştir.  Kürtlerin tanınan  ailelerinden  Bedirxan  ailesinin  bir üyesidir.  Bedirxan  ailesinden  Abdulrezzak  Bedirxan'ın  kızıdır.  Türkiye,  Mısır  ve  Avrupa  kültürü  ile  büyüyen  bu  kadın  yaşamına  dansıyla tutunuyor.  Kozmopolit  bir  ortamda  büyümüş ve  bu  durumu  olduğu  gibi  sanatına  yansıtmıştır.  Dansıyla  insanları  büyülemiştir.  Avrupa'da  1930'lu  yıllarda  dansıyla  kendisinde  söz ettiren  ilk  Kürt  kadınıdır.  Uzakdoğu,  Ortadoğu ve  Avrupa'dan  ilham  alan  Leyla  Bedîrxan  yaptığı  bütün  eserleri  Kürtçe  bir  isim  altında  toplar.  Beni  en  çok  etkileyen  şey  ise  ailesi  ve yakın  çevresinin  tepkisine  rağmen dans  etmekte  ısrar  etmesi  ve bunun  mücadelesini  yürütmesidir.  O'nun bir  kadın  ola¬ 


Yaşadığı  dönem  düşünüldüğünde  Kürdistan'ı  hiç  görmemiş  olan  Leyla  Bedirxan'ın, Kürt  kimliğine  vurgu  yapmasına  ilişkin  neler belirtebilirsiniz? 

Alabildiğine  anlamlı  bir  duruş.  Leyla  Bedirxan  kendi  dönemine  göre  hem  bir  kadın hem  de  bir  Kürt  olarak  kimlik  mücadelesi veriyor.  Kendisine  'Arap  Prenses,  Fars  Prenses'  denmesine  'Hayır  ben  Kürdüm'  diyerek  karşılık  veriyor. 

Leyla  Bedirxan  sadece  ilk  Kürt  kadın dansçı  olarak  değil,  Kürt  kimliği  ile  de  ön plana  çıkıyor.  Avrupa'da,  Mısır'da  eğitim alıyor  ve  hatta  Hıdıvi'nin  sarayında  büyüyor.  Avrupa'da  dans  ettiği  dönemde  hakkında  çokça  yazılıp  çizilen,  övgüyle bahsedilen  bir  sanatçı.  Ve  dönemin  gazetelerinde  'Arap,  Fars'  gibi  unvanlarla  yer  alıyor. 
Ama  o  ısrarla  Kürt  olduğunu  vurguluyor. 
Büyük  Bedirxan  ailesinin  bir  ferdi  olduğunun altını  ısrarla  çiziyor. 

Aidiyet  toplumsal  ahlakın  bir  parçasıdır,  ve bu  duygunun  sorumluluğunu  size  sadece  yaşadığınız  toplum  ve  aileniz  verebilir.  Coğrafyalar  kökenimizle,  aramızdaki  bağı  etik  olarak koparamaz.  Leyla  Bedirxan  da  anlayış  olarak buna  hiç  bir  zaman  izin  vermemiş.  Hem  kimliğine  sahip  çıkması  hem  de  dansı  seçmesi  açısından  bizim  için  büyük  değere  sahiptir. 


Kürt  sanatı  adına  "Mezopotamya  Dans"  ismiyle  yürüttüğünüz  çalışmalar  Kürt  halkı  tarafından  sempatiyle  izleniyor.  Çalışma takviminizle  ilgili  neler  söyleyecek  siniz? 

Mezopotamya  Dans'ı  uzun  soluklu  bir  maraton  sürecinin  ortalarında  olmakla  birlikte  kendi seyircisini  oluşturmuş  ve  çalışmalarına  her dönem  yeni  bir  tanesini  ekleyerek  seyirci  karşısına  çıkmaya  devam  ediyor.  2015  ile  birlikte başlayan  Almanya,  Marsilya,  İstanbul,  Diyarbakır  "Leyla"  turne  ve  gösterimleri  2016'da seyirci  ile  buluşmaya  devam edecek. 


^-4 


Gezi  ruhu  mu tuz  ruhu  mu? 


imdinin  temizlik  maddeleri  yok  iken,  kadınlar ev  temizliğinde  tuz  ruhu,  arap  sabunu,  çamaşır suyu  vb.  asit  içerikli  maddeleri  kullanırlardı. 
Bunlar  içerdiği  yoğun  asidikler  nedeniyle  keskin  bir  kokuya  ve etkili  temizleme  gücüne  sahiplerdi.  Soluduğunuzda  oldukça etkin  zararı  olan  bu  maddelerin  bir  diğer  özelliği  de  uçucu  olmaları  ve  havaya  karışmalarıdır.  Yoğun  bir  şekilde  havaya  yayılan  bu  asidik  maddeleri  evlerde  banyo,  mutfak  ve  tuvalet temizliğinde  sıkça  kullanan  kadınlarda  astım  vb.  akciğer  hastalıkları,  zehirlenmeler  görülmekte  ve  bu  maddeler  kanser  sebeplerinden  sayılmaktadır.  Günümüz  temizlik  maddeleri, çamaşır  ve  bulaşık  deterjanları,  yumuşatıcılar  da  aslında  çok  da masum  değillerdir.  Yoğun  koku  içeren  her  türlü  kimyasalın  az ya  da  çok  kanserojen  içerdiği  artık  bilinen  bir  gerçekliktir.  Bu yüzden  bu  tür  maddelerin  mümkün  olduğu  kadar  az  kullanımı ve  bunların  yerine  sirke,  limon  ve  sabun  gibi  daha  doğal  ürünlerin  kullanılması  tavsiye  edilmektedir. 

Bu  maddelerin  içinde  tuz  ruhu  dediğimiz  madde,  hidrojen ve  klor  denilen  elementlerin  bileşiminden  oluşan  renksiz  bir sıvıdır.  Oda  sıcaklığında  ise  gaz  haline  dönüşmektedir.  Gaz  halinde  de  renksiz  olduğu  için  görünür  değildir.  Bu  aside  bu  görünmez  özelliğinden  olsa  gerek  “ruh”  denilmiştir. 

İnsanların  bir  maddi  bir  de  manevi  varlığı  olduğuna  inananlar  maddi  varlığı  “beden”  manevi  varlığı  da  “ruh“  diye  tanımlamışlardır.  İnsanın  ölümüyle  birlikte  ruhun  bedeni terkettiğine,  bedenin  öldüğüne  ama  ruhun  varlığını  sürdürdüğüne  inanılmıştır  ve  inanılmaya  devam  edilmektedir.  Ruhun görülememe  özelliği  halkların  diline  de  farklı  şekillerde  yansımıştır.  “Vardır  ama  görünmez,  yok  olmaz”  inanışı  bazen  de  işin özünü  anlatmak  için  de  kullanılmıştır. 

Gezi  olayları  sırasında  da  kullanılan  “Gezi  ruhu”  deyimi,  görülmese  de  etkili  olan,  öz  olan,  sürekli  olan  bir  durumu  ifade etmek  için  kullanılmış  ve  bu  direnişe  bir  anlam  ve  misyon  yüklemek  için  kullanılmıştır.  Gezi  olaylarında  biraraya  gelmiş, ortak  tavır  ve  direniş  sergilemiş  olan  platform  bu  birliktelik “RUHU”  sayesinde  belli  bir  duruş  sahibi  olabilmiştir.  Ağaçların  kesilmesine  karşı  duran  bir  eylem  iken,  politikleşerek  devletin  an  ti- demokratik  tutumlarına  karşı  bir  direniş  mücadelesi haline  dönüşmüştür.  Devrimci  ve  demokratik  çevrelerde  bir umuda  yol  açan  bu  ortak  duruşun  sürekli  ve  kalıcı  hale  gelmesi halinde  AKP  faşizmine  karşı  durabilme  şansını  da  yakalayabileceği  tartışılır  olmuştu.  Sendikaları,  siyasi  partileri,  sivil  toplum  kuruluşlarını  ve  her  kesimden  muhalif  olan  insanı  biraraya getiren  bu  olayı  “GEZİ  RUHU”  olarak  anmak  işte  bu  yüzden anlamlıydı,  çünkü  faşizme  uzun  zamandan  sonra  ilk  kez  ortak bir  direniş  sergilenmişti.  Umut  yeşermiş,  ezilenler,  mazlumlar, ötekileştirilenler  için  özlenen  nihayet  gerçekleşir  gibi  olmuştu. 
Bu  dayanışma  6  Haziran  seçimlerinde  de  meyvelerini  vermiş ve  demokrasi  güçleri  bir  kez  daha  yeni  bir  ruhla  faşizme  karşı durmuştu.  Ancak  ne  olduysa  oldu  ve  Kasım  ayında  yapılan ikinci  seçimlerde  bu  ruh  etkisini  yitirmeye  başladı.  Yerlere  göklere  sığdırılamayan  “Gezi  Ruhu”  bir  anda  neredeyse  başladığı hızla  bitişe  doğru  savruldu.  Bu  durum  akıllara  hemen  Kürt  sorununun  bir  nevi  turnusol  kağıdı  olduğunu  getiriyor.  Kimyada ayıraç  olarak  kullanılan  turnusol  kağıdı  asitle  temas  ettiğinde kırmızı,  bazla  temas  ettiğinde  ise  maviye  dönüşür.  Kısacası  bir maddenin  asit  içerdiğini  anlamak  için  turnusol  kağıdı  kullanılmaktadır.  İşte  Kürt  sorunu  da  Türkiye’de  bir  turnusol  işlevi görmektedir.  Kendilerine  devrimci  demokrat  ve  sol  diyen  kesimlerin  Kürt  sorunu  karşısındaki  duruşları  onların  gerçek  yüzlerini  ve  renklerini  ele  vermektedir.  Kürt  halkına  karşı yürütülen  insanlık  dışı  saldırılara,  katliamlara  karşı  sessiz  kalan, görmezden  gelen  ve  deyim  yerindeyse  susarak  onaylayan  bir yaklaşımdan  “direniş  ruhu”  olarak  söz  etmek  artık  saflıktan başka  birşey  olmayacaktır.  Bugün  AKP’nin  faşist  politikalarına karşı  duran  bir  demokratik  ruhtan  da  ne  yazık  ki  bahsedemiyoruz.  Bu  politikalara  boyun  eğen,  kabullenen  “bana  dokunmayan  yılan  bin  yaşasın“  diyen  bu  tutum,  AKP’nin  Kürtlere yönelik  soykırım  konseptine  bu  duyarsızlıkla  onay  vermekle kendi  sonunu  da  getirdiğini  göremeyen  bir  aymazlık  içindedir. 
Oysa  ki  Türkiye’nin  en  temel  sorunu  çözülmeden  diğer  hiçbir sorunun  çözülemeyeceği  40  yıllık  süreçte  defalarca  ortaya  çıkmıştır.  Türkiye  halklarının  barışçıl  ve  eşit  temelde  yaşamasının ilk  koşulu  bu  toprakların  kadim  halkı  olan  Kürt  halkına  yönelik  bu  saldırıları  sona  erdirmek  için  halkların  ve  demokrasi  güçlerinin  birlikte  karşı  durması  ve  bu  halkın  öz  iradesini tanımaktır.  Diğer  türlü  hiçbir  kesimin  demokrasi  ve  haklardan söz  etmesinin  bir  samimiyeti  bulunmamaktadır.  Her  yerde  kardeşlik  hak  ve  adalet  deyip  sıra  Kürt  halkına  geldiğinde  dut yemiş  bülbüle  dönenlerin  ruhu  olsa  olsa  en  başta  belirtiğim gibi  tuz  ruhundan  başka  birşey  olamaz.  İlk  anda  keskin  sonra da  uçup  giden  bu  tür  yaklaşımlardan  Türkiye  halkları  çok  çekmiştir.  Saman  alevi  gibi  bir  anda  parlayıp  sönen  bu  tutumlar nedeniyle  AKP  ve  onun  çeteleri  hükmünü  en  zalim  yöntemlerle  sürdürmektedir.  Halkların  güvenini  kaybedenler  kendi  elleriyle  insanları  AKP’nin  güdümüne  sokmuşlardır.  Tutarsız  ve umut  vaad  etmeyen  yaklaşımları  ile  yakalanmış  olan  bir  şansı kaybederek  halkların  uzağına  düşmüşlerdir. 

Kürt  halkı  ise  haklı  mücadelesi  ile  kendi  öz  yönetimlerini  oluşturup,  iradesini  ortaya  koymaktadır.  Kaybeden  değil  kazanan olmaktadır.  Çok  bedel  vermektedir,  yiğit  insanlarını  kaybetmektedir  belki,  ancak  sahip  olduğu  ruhu  sonuna  kadar  korumaktadır.  Eğer  gelecekte  Türkiye  halkları  için  bir  tehlikeden  söz edilecekse,  bunların  içinde  Kürt  halkı  olmayacaktır.  Çünkü sahip  olduğu  ruh  direniş  ruhudur  ve  bu  ruhu  şehadetlerle  beslemektedir.  Şehitlerin  mücadele  ruhu  asla  yenilgi  kaybetmeyen bir  ruhtur.  İşte  Türkiye  halklarının  da  ihtiyacı  olan  ruh  bu  ruhtur.  Birlikte  yaşamanın  tek  koşulu  eşit,  özgür  ve  öz  iradenin  esas alındığı  bir  ortak  yaşam  modelinin  yaratılmasıdır.  Bunun  da  gerçekleşmesinin  tek  koşulu  tuz  ruhu  gibi  uçucu  olmayıp,  kalıcı  ve her  türlü  zulme  ayrım  yapmadan  karşı  durmak  ve  gerçek  Gezi ruhunu  oluşturarak  bunu  güce  dönüştürmektir. 


Nevvaya  Jin 


forum 
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Nasıl  yaşamalı,  ne  yapmalı  ve  nereden  başlamalı 


Nasıl  yaşamalı,  ne  yapmalı  ve  nereden  başlamalı  sorularına  verilecek  ilk  ortak cevap,  sistem  içinden  ve  sisteme  karşıtlık temelinde  başlamalıdır.  Fakat  sistemin  içinden  sisteme  karşıtlık  eski  bilgeler  düzeyinde  her  an  ölüm pahasına  hakikat  savaşçılığını  gerektirir.  Nasıl  yaşamalı  nereden  başlamalıyla  iç  içe  olarak  modernitenin  bir  zırh  gibi  giydirdiği  deli  gömleğini  çıkarır gibi  nefret  ederek  bu  yaşamdan  vazgeçeceksin. 
Gerektiğinde  her  an  kusarak  içindeki  bu  yaşamdan mideni,  beynini,  bedenini  arındıracaksın.  Sana dünya  güzeli  gibi  kendini  sunsa  bile  içini  kusarak yanıt  vereceksin.  Ne  yapmalı  sorusuna  diğer  iki  soruyla  iç  içe  olarak  sisteme  karşı  hep  eylemlilik  biçiminde  bir  yanıtla  karşılık  vereceksin.  Ne yapmalının  cevabı  bilinçli  ve  örgütlü  pratiktir. 

Demokratik  modernite  sistemi  açısından  üç  sorunun  yanıtı  sistemin  unsurlarıyla  ideolojik  ve  eylemsel  buluşmayı  ifade  eder.  Eskiden  öncü  parti  kavramı denilen  misyon  demokratik  modernitenin  kuramsal ve  eylemsel  öncülüğü  olarak  yetkinleştirilmiştir.  Sistemin  üç  temel  ayağı  olan  ekonomik,  ekolojik  ve  demokratik  toplumun  (kent,  yerel,  bölgesel,  ulusal  ve ulus  ötesi  demokratik  konfederalist  yönetim)  zihinsel  ve  iradesel  ihtiyacını  karşılamak  yeni  öncülüğün temel  misyonudur.  Bunun  için  yeterli  sayıda  ve  nitelikte  akademik  yapıların  inşası  gereklidir.  Modernitenin  akademik  dünyasını  sadece  eleştirmekle 


yetinmeyen,  alternatifini  geliştiren  yeni  akademik birimler  içeriklerine  göre  çeşitli  adlarla  inşa  edilebilir. 
Ekonomik-teknik,  ekolojik-tarım,  demokratik  siyaset, güvenlik-savunma,  kadın-özgürlük,  kültürel-kimlik, tarih-dil,  bilim-felsefe,  din-sanat  başta  olmak  üzere önem  ve  ihtiyaçlara  göre  toplumun  her  alanına  ilişkin  olarak  inşa  etmek  görevdir.  Güçlü  bir  akademik kadro  olmadan  demokratik  modernite  unsurları  inşa edilemez.  Akademik  kadro  ne  kadar  demokratik modernite  unsurları  olmaksızın  anlam  ifade  etmezse,  demokratik  modernite  unsurları  da  akademik  kadrolar  olmaksızın  anlam  ifade  etmez,  başarılı olamazlar.  İç  içe  bütünsellik,  anlam  ve  başarı  için şarttır.  Kapitalist  modernitenin  sırttaki  lanetli  elbise gibi  duran  fikri,  zikri,  eylemi  ayrı  anlayışını  mutlaka terk  etmek,  aşmak  gerekir.  Fikir-zikir-eylem  asla  birbirinden  ayrılmaz  hakikatin  hep  sırtta  tutulması  bütünlük  içinde  giyilmesi,  yaşanması  gereken  yücelik nişaneleridir.  Üçünü  bir  arada;  nasıl  yaşamalı  da,  ne yapmalı  da  ve  nereden  başlamalı  da  temsil  edemeyen,  hakikat  savaşına  çıkmamalıdır.  Hakikat  savaşı kapitalist  modernite  çarpıtmasını  kabul  etmez. 
Onunla  yaşayamaz.  Özcesi  akademik  kadro  beyindir, örgüttür  ve  bedende  (toplumda)  kılcal  damarlarla yayılandır.  Gerçek  bütündür.  Hakikat,  ifade  edilen bütünsel  gerçektir.  Kadro,  örgütlenmiş  ve  eylemsel kılınmış  hakikattir. 

Ortadoğu  kültürü  kendini  yenilerken  bunun  haki¬ 


kat  devriminden  geçtiğini  de  bilmek  durumundadır. 
Hakikat  devrimi  bir  zihniyet  ve  yaşam  tarzı  devrimidir.  Kapitalist  modernitenin  ideolojik  hegemonyasın¬ dan  ve  yaşam  tarzından  kurtulma  devrimidir. 
Geleneğe  sarılan  sahte  dinci  ve  soycu-şovenistlere aldanmamak  gerekir.  Onlar  kapitalist  moderniteyle savaşmıyorlar.  Bekçi  köpekliği  için  biraz  pay  istiyorlar. 
Bunlar  için  asla  hakikat  savaşı  düşünülemez.  Kaldı  ki modernite  karşısında  sadece  yenik  değil,  yaltaklanma  durumundadırlar  da.  Eski  sol,  feminist,  ekolojik,  kültüralist  hareketler  de  tutarlı  anti-modernist olmak  istiyorlarsa  hakikat  savaşını  bütünselliği  içinde ve  yaşam  tarzlarına  dek  indirgeyerek  yürütmeyi  bilmek  durumundadırlar. 

Hakikat  savaşı  yaşamın  her  anında,  tüm  toplumsal alanlarda,  komünalist  ekonomik,  ekolojik  birimlerde,  demokratik  kent,  yerel,  bölgesel,  ulusal  ve ulus  ötesi  mekanlarda  yürütüldükçe  anlam  ve  başarı kazanır.  Dinlerin  ilk  doğduklarındaki  elçi  ve  havarileri gibi  yaşamayı  bilmedikçe,  hakikat  peşinde  koşmadıkça  hakikat  savaşı  verilemez.  Verilse  de  başarılamaz.  Ortadoğu'nun;  yenilenmiş  kadın  tanrıça bilgeliklerine,  Musa,  İsa  ve  Muhammedlere,  Saint Paul'lara,  Mani'lere,  Veysel  Karanilere,  Hallacı  Mansurlara,  Suhreverdilere,  Yunus  Emrelere,  Bruno'lara ihtiyacı  vardır.  Hakikat  devrimi,  eskilerin  eskimeyen ama  yenilenen  mirasına  sahip  olmadan  başarılamaz.  Devrimler  ve  devrimciler  ölmez,  sadece  miras¬ 


larına  sahip  çıkılarak yaşanabileceğini  kanıtlar.  Ortadoğu  kültürü fikri-zikri-eylemi  bütünleştirmenin  kültürüdür  ve  bu  yönden 

çok  zengindir.  Demokratik  modernite  bu  kültüre,  uygarlığın  ve  kapitalist  modernitenin  eleştirisini  ekleyerek  katkısını  sunacak,  tarihi  rolünü  oynayacaktır. 

Demokratik  uygarlık  bireyi  kapitalist  modernitenin  üç  mahşeri  atlısına  (kapitalizm,  endüstriyalizm ve  ulus-devletçilik)  karşı  sürekli  fikri-zikri-fiili  mücadele  birlikteliği  içinde  yaşamak  kadar,  demokratik modernitenin  üç  kurtuluş  meleğiyle  (ekonomik  toplum,  ekolojik  toplum  ve  demokratik  toplum)  birlikte sürekli  fikri-zikri-fiili  yaşam  mücadelesi  vermedikçe kendini  gerçekleştiremez.  Hakikat  önderi  halinde inşa  edemez.  Akademiya  birimi  kadar,  toplumsal komün  biriminde  mücadele  ve  yaşam  birlikteliğini sürdürmedikçe  adaletin,  özgürlüğün  ve  demokrasi dünyasının  gerçekleştirici  önderi  (mürşidi)  olamaz. 
Kutsal  kitapların  ve  tanrıça  bilgelerinin  eleştirisi (ancak  egemen  uygarlığa  ve  moderniteye  araçsallaştırılmalarına  karşı  yapıldığında)  değerlidir.  Geri  kalanı  eskimeyen  yaşam  mirasımız,  toplumsal kimliğimizdir.  Demokratik  çağın  hakikat  militanı,  bu kimliği  kişiliğine  kazıyan,  yaşam  mirasını  özgürce  yaşayan  ve  yaşatandır. 


dirmektedir.  Kapitalist  moderniteye ancak  bu  şekilde  alternatif  olunabilir. 

Kürt  kadınlarının  özgürlük  mücadelesi  sadece  bölge  açısından  değil  tüm dünya  açısından  çok  yönlü  bir  özgürlük  havası  ve pratikleşmesi  yaratmaktadır.  Bu  mücadeleler  büyük bir  özgürlük  enerjisi  yayma  özelliğindedir.  Biz  bu  özgürlük  enerjisine  jinerji  diyoruz.  Özgürlük  mücadelesi  ile  ortaya  çıkan  bu  jinerji  dünyadaki  tüm özgürlük  ha¬ 


Kadınlar  demokratik  modernitenin  temel  yapıcı  aktörü  olarak  özgürlük  mücadelelerini yaşamın  her  alanında  sürdürmektedirler. 
Bu  direniş  eğilimi  egemenlerin  tüm  görünmez  kılma çabalarına  rağmen  çok  canlı,  diri  bir  kadın  geleneği ile  yaşamın  tüm  gözeneklerine  sızmıştır.  Erkek  egemen  sistemin  tarihsel  olarak  kadına  karşı  geliştirdiği komplo  yüklü  tuzaklar,  operasyonlar,  yalanlarla  dolu bir  yaşam  ve  bu  yaşamın  içerisinde  uygulanan  acımasız  vahşi  şiddet  yüklü  politikalara  rağmen  kadınlar  bu  direnişi  sürdürebilmişlerdir.  Esasında  insanın insan  olmasından  bu  yana  kadının  yaşamsal  manevi gücü,  aklı  ve  maddi  emeği  ile  insanlık  bugüne  kadar gelebilmiştir.  Zaten  bu  sebep  ile  de  kadınların,  halkların,  ezilenlerin  mevcut  hegemonik  sömürü  sistemlerine  karşı başkaldırısı  ve  direnişleri  sayesinde  insanlık  bir  nebze de  olsa  geleceğe  umut  ile bakabilmektedir.  Bu  anlamı ile  de  günümüzde  kadınların,  Kürt  halkının  özgürlük mücadelesi  insanlık  bahçesi¬ nin  en  fazla  ilgi  çeken  mücadelesi  oluyor. 

8  Mart  2016  yılına  Kürt  kadınları  ve  halkı  olarak 
büyük  bir  direniş  ve  özgürleşme  hamlesi  olan  öz  yönetim  ilanları  ile  giriş  yaptık.  Öz  yönetim  ilanları,  kapitalist  sistemin  halklar  üzerindeki  derin sömürüsüne  karşı  bir  model  olarak  geliştirilmiştir. 
Bu  model  modernizmin  bütün  oyunlarını  bozabilecek  güçte  ve  etkide  alternatif  olmayı  amaçlamaktadır.  Kapitalist  modernitenin  elinde  can  çekişen insanlığa  güçlü  bir  nefes  kazandırabilmek  sanıldığından  çok  daha  fazla  değerlidir.  Kürt  halkı  ve  dostları kendisini  demokrasi  ve  insan  haklarının  baş  temsilcisi  sayan  bu  güçlerin  ikiyüzlülüğünü,  sahteliğini  çok iyi  bilmektedir.  Bu  yüzden  en  son  Cizre  olmak  üzere Kürdistan'da  gelişen  katliamlara  suskun  kalınarak onay  verilmesine  hiç  de  şaşırmadık.  Çünkü  Kürt  halkının  bölünüp,  parçalanmasında  baş  aktör  olan  Avrupa  devletlerinin  ve  ABD'nin  sesiz  kalmasına  bu yönü  ile  anlam  veriyoruz.  Hepsinin  yaklaşımında  kadınların  köleleştirilmesi,  Kürtlerin  parçalı  olması,  hiçbir  statükoya  sahip  olmaması  gerçeği  vardır.  Tüm bunları  uzun  uzadıya  siyasi,  ekonomik,  tarihsel  çıkarları  açısından  açıklamaya  gerek  yoktur.  Kadınlar ve  halkımız  açısından  içinde  bulunduğumuz  sömürgeleştirilme  hakikati  çok  barizdir.  Yaşanan  durum  özgürlük  mücadelesi  yürütenler  açısından  çok  net  ve berraktır. 


reketlerine  de  ilham  kaynağı  olma  özelliğini  taşımaktadır.  Neolitik  dönemde  insanlığın  inanç  ve  yaşam kaynağı  Tanrıçalar  nasıl  bir  rol  oynadıysalar,  şimdilerde  özgürlük  mücadelesi  yürüten  kadınlar  da  toplum  açısından  aynı  rolü  oynamaktadırlar. 

8  Mart  2016  tarihi  itibarı  ile  Kürt  kadınları  olarak 


bir  bildirge  ile  mücadele  stratejimizi  tüm  dünyaya duyurduk.  Bu  bildirge  Kürt  kadınlarının  özgürlük mücadelesine,  güncel  gelişmelere  karşı  nasıl  bir cevap  olmaya  çalıştığımızın  ifadesi  olmaktadır.  Bu anlamı  ile  Kürt  kadınları  artık  yaşamın  her  alanına ilişkin  kadının  kolektif  aklı  ve  emeği  temelinde  şekillenmiş  kadın  değerleri,  kadın  gelenekleri  ile  yaşamı  yeniden  oluşturuyor.  Ortadoğu'nun  bir  temel özelliği  de  kadınların  ortaklaşmasına  daha  alışkın  olmasıdır.  Ortadoğu'da  toplumsallık  güçlüdür.  Özgürlük  bilinci  ile  donatıldığında  bu  ortaklaşma  ruhu  çok hızlı  bir  şekilde  yapısallıkların  ortaya  çıkmasına sebep  olabilmektedir.  Bu  bildirgeyi  ve  kadın  özgürlük  hareketimizin  hemen  tüm  çalışmalarını,  başarılarını;  kadınların  kolektif  aklı  ve  emeğinin yansımaları  olarak  değerlendirmek  gerekir.  Kadınlar hemen  her  alandaki  başarılarını  özgürlük  bilinci  yakalamış,  özgün  örgütlülükleri  temelinde  alternatif olanı  geliştirmişlerdir.  Bireysel  özgürlük  anlayışı  kadına  sürekli  kaybettirmiş  ve  kapitalist  sisteme  entegre  olmasında  en  etkili  bir  araç  haline  gelmesini beraberinde  getirmiştir. 

8  Mart  2016  KJK  bildirgesi  ile  birlikte  bu  mücadele  yılımızın  çerçevesi  de  belirlenmiş  oldu.  Önderliğimizin  özgürlüğünü,  öz  yönetim  direnişlerine  ve tüm  alanlardaki  yeniden  inşa  çalışmalarına  katılarak  sağlayacağız.  Önderliğimizin  özgürlüğü  Kürtlerin  statü  kazanması  ile  mümkün  olabilir.  Bu  açıdan 
2016  yılını  özgürlük  mücadelesine  ilişkin  daha  çok 
somutlaşmaları  oluşturma  ve  bunu  süreklileştirme  azmi,  kararlılığı  temelinde  geliştirme  yaklaşımı  içinde  olacağız. 

Kürdistan'da  ki  öz  yönetim  direnişlerinde  kadınlar  en  önde  yerlerini  almışlardır.  Onlarca  kadın  bu 


öz  yönetim  direnişinde  kahramanca  şehit  düşmüştür.  Silopi'de  Seve,  Fatma,  Pakize  arkadaşların  şahsında  somutlaşan  kadın  öncülüğü  tüm  halkımızın sembolleri  olarak  tarihteki  yerlerini  almışlardır.  Kürt kadınları  bu  kadın  şehitlerimizin  şahsında  özgürlüğün,  yurtseverliğin  timsali  olmayı  bir  kez  daha  başarmışlardır.  AKP'nin  katliamcı  zihniyeti  ile  örülmüş vahşi  uygulamaları  DİAŞ  ile  ne  denli  ortak  bir  maya ile  şekillendiklerini  çok  net  ortaya  koymaktadırlar. 
Katliamların,  zorla  göç  ettirmenin,  insan  yakmanın aklı  da  özünde  Türk  devlet  geleneğinden  gelmektedir.  Bu  açıdan  İŞİD  ile  Türk  devlet  zihniyeti  arasında bir  fark  yoktur. 

8  Mart  vesilesi  ile  AKP'nin  katliamcı  politikalarına 
karşı  en  önde  direnişle  karşılık  verilecektir.  Kadınlar öz  savunma  sistemlerini  yaşamın  her  alanında  geliştirerek  en  etkili  cevapları  vereceklerdir.  Bu  anlamı ile  direniş  bizim  yaşam  öz  suyumuzdur.  Kuzey'de, Rojava'da,  Şengal'de  bu  öz  savunma  direnişi  daha da  derinleşerek  gelişecektir. 

Savaşta  gösterdiğimiz  kararlılığı,  cesareti  bu  kez yaşamın  yeniden  yaratılmasındaki  ince  ayrıntılarda  göstereceğiz.  Bu  açıdan  öz  yönetim  ilanları ile  halkımızın  kendi  kendisini  yöneten  bir  pozisyonda  olabilmesi  için  gereken  her  türlü  çalışmayı daha  örgütlü,  planlı  bir  özgürlük  zihniyeti  ile  yürüteceğiz.  Kadın  Özgürlük  Mücadelemiz  büyük  tarihsel  tecrübesi,  düşünsel  birikimi  itibarı  ile  bunu yapabilecek  bir  formasyon  içerisindedir.  Tüm  halklardan  kadınlarla  birlikte  güçlü  ortaklaşmalarla eşit,  özgür,  demokratik  ve  ekolojik  bir  toplum  yaratılacaktır.  Bu  anlamı  ile  küreselleşmiş  erkek  faşizmine,  erkek  egemenliğine  karşı  kadınlar  olarak daha  ortak  bir  duruş  geliştirmeye  ve  pratikleşmeye  ihtiyaç  vardır.  İnsanlık  tarihinde  özgürlük  zihniyetini  zehirleyen  cinsiyetçilik,  milliyetçilik, dincilik,  bilimcilik  zehirleri  en  fazla  da  kadınları  vurmuştur,  katletmiştir.  Buna  karşılık  olarak  kadınların ortak  özgürlük  mücadelesi  2016  yılı  itibarı  ile  daha güçlü  gelişecek  ve  başarılı  olacaktır. 


Bu  açıdan  Bakure  Kürdistan'da  öz  yönetim  ilanları ile  gelişen  direniş  ve  Rojava'da  İŞİD  ve  işbirlikçisi AKP'ye  karşı  sürdürülen  özgürlük  mücadelesi  Ortadoğu  coğrafyasının  yeniden  yapılanmasında  yapı taşları  olarak  ele  alınmak  durumundadır.  Bu  özgürlük  mücadelesinde  stratejik  rol  oynayarak  kalıcı  kılınmasını  sağlayan  ise  Kadın  Özgürlük  Mücadelesi olmaktadır.  Demokratik  modernitenin  oluşumunda Kürt  kadınlarının  duruşu  ve  katılımı  tüm  çalışmaları belirlemekte  ve  özgürlük,  eşitlik  temelinde  şekillen-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Birexistin  kirina  aboriya komunen  demokratik 


•  Berjîn  DERYA 


Derveye  aboriya  komunen  modernîteya  demokratik,  bi  re  û  rebazeke  din  li  hembere pergala  modernîteya  kapitalist  a  lîberal  û devvlet  parez  ku  xwedî  feraseteke  hilveşînere,  seki¬ nin  ve  gelek  zehmet  be.  Aboriya  komunan  ango civat  û  komen  ekonomiye  dahenaneke  nû  nine,  ji xwe  ew  plan  û  projeyeke  nû  nine  û  tene  di  roja  me ya  îro  de  neketiye  rojevve.  Ji  destpeka  dîroke  heya îro,  di  civaka  mirovan  de  pergalelek  ku  be  we  qet neba,  hatiye  peşxistin.  Ev  taybetmendiya  we  jîji  civakîbûna  we  te  û  ger  civak  bixwaze  li  ser  peyan  bimîne  û  hemûna  xwe  bidûmîne,  pevîste  aboriya komunan  esas  bigire.  Encax  bi  aboriya  komunan  em dikarin  kapîtalîzma  taybet  û  kapîtalîzma  devvlete lewaz  bikin  û  li  peşiya  we  bibin  asteng.  Çiqas  komunen  ekonomiye  peşbikevin,  we  ewqas  pergala  kapitalizm  a  aboriya  hilvveşîner  ji  marjinal  bibe.  Helbet peşî  girtina  kar  a  zede  ne  hesane  û  pedivî  bi  çalakiyeke  mezin  a  civakîheye.  Evyekjîbi  hilbijartina  pergala  modernîteya  demokratik  ku  xwe  dispere komunen  demokratik  a  ku  ne  li  pey  sûda  zede  ye  û şevveye  ekonomiyeke  ye  ku  ji  xwezaye  biyanî  nine esas  digire  re  pekane. 

Ji  bo  aboriya  komunan civakîbûyîn  girîng  e 


A  ku  îro  em  dixwazin  bikin  ev  e  ku  tişta  ku  ya  civake  bû,  le  ji  aliye  pergala  desthilatdar  a  dewlet parez  ya  ku  hertim  bi  kedxwariye  civake  di  bin  metîngeriye  de  digire  bistînin,  dîsan  vegerînin  civake  û ji  nû  de  avabikin.  Weke  ku  di  dîroke  de  jî  hatiye  dîtin, em  bixwe  dikarin  aboriya  xwe  a  komunan  avabikin. 
Ji  bo  ve  jî  be  guman  gelek  derfet  û  pedivî  hene,  a  girîng  zihniyet  û  pratik  kirina  ve  ye.  Tişta  here  girîng  jî em  bizanibin  çawan  û  bi  çi  şevveyî  xwe  birexistin bikin.  Ji  ber  ku  civakek  be  rexistin  nikare  xwe  bireve bibe  û  rol  bilîze.  Aborî  û  civake  mirov  nikare  ji  hev cüda  bigire  dest  û  binirxîne.  Di  civaka  mirovan  de  jî aborî  bi  hişmendiyek  ku  ji  xwezaye  ne  biyanî  ye  pek te.  Ji  xwe  civakîbûna  mirovan  jî  di  rastiye  de  li  dora xebaten  ekonomîk  çebû  ye.  We  deme  rexistinbûyîn bi  xwe  re  civakîbûne  û  civakîbûn  jî  ve  bi  xwe  re  hişmendiyeke  rast  a  tegîna  ji  xweza  û  aboriye  re  bide avakirin.  Ji  bo  aboriya  komunan  jî  civakîbûyîn  pirr  girîng  e.  Ji  ber  ku  civakîbûyîn  'ez  ezîtiye'  ji  hole  radike. 
Di  qada  aboriye  de  ji  bo  ku  mirov  xebatek  kolektîf  a civake  bide  avakirin,  bikaribe  jiyana  xwe  bidomîne, ev  cure  birexistinbûn  pirr  girîng  e. 

Li  Kurdistane  gelek  mînaken  ve  yeke  jî  hene.  Ji  xwe civaka  Kurd  hertim  bi  civaten  komî  dijiyan  û  civakîbûyîn  ji  bo  xwe  esas  girtine.  Di  qada  aboriye  de  jî  her wisa;  mînak  li  gundeke  dema  cotkariye  gel  weke  civaten  komî  kar  dikirin,  arikarî  didan  hev  û  dû.  Li  vir a  girîng  bi  hev  re  tevgerîn  û  civakîbûyîna  wan  ne.  Ji bo  ve  em  dibejin  komunen  demokratîk  girîng  in  û yek  ji  tevgera  here  mezin  ya  bihevrebûna  civake  ye. 
Ji  xwe  gele  Kurd  û  civaka  we  ji  ve  yeke  ne  biyanî  ye. 
A  girîng  em  bikarin  xwedî  li  van  nirxen  xwe  yen  civakî derbikevin  û  bi  xwe  rexistiniyeke  hîn  biheztir  bikarin bibin  bersiv. 

Komînen  aboriye  d  i  kare  ji  10  kes  heya  50, 

100  û  zedetir  kesan  jî  be  birexistin  kirin.  J i 
xwe  hejmar  ne  girîng  e.  A  girîn  çawan û  şevveye  birexistine  ye,  hejmara  ku di  nav  komunen  aboriye  de  dikare ligor  cih  û  xebate  be  guherîn. 

Mînak  li  gundeke  ku  xwedî  50 
mal  û  130  şeniyane,  dikare komuna  demokratîk  a  ji 
130  kesan 


pek  te  be  rexistin  kirin.  Mirov  dikare  koperatîfa  cotkara,  koperatîfen  sevvalvaniye  jî  ava  bike.  Ji  bo  ku mirov  di  qada  aboriye  de  xebaten  kolektîf  û  hevpar yen  civake  peş  bixîne  û  kes  bikare  jiyana  xwe  bidomîne,  ev  şevveye  xwe  birexistinkirina  here  baş  e.  Ji ber  ku  tegeha  bingehîn  a  koperatîfan,  jiyana  hevpar e.  Bi  ve  şeveye  xwe  birexistin  kirine,  civake  dikşîne jiyana  hevbeş  û  plansaziya  jiyaneke  hevpar.  We deme,  be  ku  pediviya  me  bi  devvlet  ango  hezeke  din hebe,  em  wek  şeniyen  gund  ku  her  yek  ji  me  endame  ve  koperatîfeye  û  em  bihevre  tevdigerin; hemû  pediviyen  gund  yen  xwedî  kirin,  parastin  û  vehevvîne  ji  aliye  koperatîfa  gund  de  te  birexistin  kirin, ji  ber  ku  xwe  birexistin  kirina  komunen  demokratîk û  koperatîfan  bi  ruhe  parvekirin,  hevparbûne  û  piştgiriye  tevdigere,  bi  avvayek  xwezayî  jiyanek  hevpar û  demokratîk  peş  dikeve.  Di  vir  de  ne  tene  li  ser  bingehe  aboriye  tene,  her  wiha  hatina  gel  hev  ji  aliye civakîbûne  de  jîji  bo  wan  pirr  girîng  e.  Ji  xwe  di  civakeke  wiha  birexistin  kirî  de  kes  birçî  an  jî  hevceye devvlete  namîne. 

Komunen  aboriye  û  parastin 

Hemû  endamen  ve  komuna  demokratîk,  ango  koperatîfen  cotkaran  bi  hemû  endamen  xwe  dikarin hefteye  careke  ben  cem  hev  û  li  çavvan  tevgerîna  koperatîfe,  pedivî  û  ji  vir  şûnde  çi  be  kirin,  kîjan  pedivî li  peşen,  we  biryar  bigirin.  Berpirsyare  giştî  ye  çotkaran  ku  ji  aliye  hemû  endamen  koperatîfe  we  hatiye  hilbijartin,  li  ber  kom  kirin  û  anîna  gel  hev  a civate  berpirsyare.  Her  wiha  koperatîfa  cotkaran hemû  biryar  û  xebaten  xwe  bi  komunen  darayî, çandî,  tenduristî  û  komunen  jinan  ku  her  meh  di meclîsa  giştî  a  gund  de  ten  gel  hev  re parve  dike.  Dema  ku  be  xwestin her  komîte,  komün  û  koperatîf  dikare  ji  ya  din  alikariye  bixwaze.  Bi  qasî  ku koperatîfa  cotkaran  di  bertevahî pediviyen 


gund  de  berpirsyare,  hemû  endamen  meclîsa  gund jî  di  ber  koperatîfa  cotkaran  de  xwedî  berpirsyariye ye.  Di  koperatîfa  cotkaran  de  herkes  ligor  qabiliyet û  kerhatîbûna  xwe  di  nav  kar  de  cih  digire  û  ligor mebdeyen  kar  nez  dibe.  Di  parvvekirine  de  jî  heman mebde  esas  te  girtin. 

Li  bajar,  tax  û  her  kolaneke  de  ku  em  jiyan  dikin, ev  şevveye  xwe  birexistin  kirine  dikare  be  peşxistin. 
Di  bin  bane  her  meclîsa  bajer,  tax  û  kolane  de  komuneke  aboriye  dikare  be  birexistin  kirin.  Ger  em  taxeke  bigirin  dest  û  binirxînin;  di  nav  meclîsa  taxe  de komuna  aboriye  li  ser  bingehe  pediviyan  hejmar  te destnîşand  kirin  û  ligor  kar  û  qabiliyeta  kar  a  kes,  tevlîbûna  nav  komüne  te  çekirin.  Komuna  aboriye  a taxe,  yek  ser  bi  komuna  giştî  a  aboriye  ku  di  bin  bane meclîsa  bajer  de  xwe  birexistin  kiriye  re  giredayî  ye. 
Pirsgirek,  pedivî  û  agahiyen  di  derbare  xebaten  xwe de  yek  ser  bi  komuna  aboriya  bajer  re  parve  dike. 
Yanî  her  komuna  aboriye  a  tax  û  kolanan  yek  ser  bi komuna  aboriya  bajer  re  di  nav  danûstandine  de  ye. 
Ji  xwe  komuna  aboriya  tax  û  kolanan  ji  aliye  endamen  komüne  ten  hilbijartin  û  her  15-20  roj  careke dicivin,  xebat  û  pirsgireken  xwe  nîqaş  dikin.  Pediviyen  bingehîn  yen  taxe  ji  aliye  komuna  aboriye  de  te destnîşan  kirin  û  li  ser  esase  pediviyan  xizmet  te dayîn.  Dîsan  komuna  aboriye  ji  bo  pediviyen  zerorî û  taybet  jî  derfetan  avadike.  Mînak  dema  di  taxe  de kesek  tûşe  nexweşiyek  giran  be,  ji  bo  tenduristî  û  alikariye  çi  pevîst  be  dike.  Yan  jî  kesek  pirr  dest  teng  e dîsan  dikeve  nav  tevgere  û  hem  wî/e  kes  re  arikarî dike,  ger  lazim  be  beştarî  nav  kar  dike.  Di  taxe  de  koperatîfa  dikana  dikare  be  avakirin  û  mînak  hemû  tax ji  derve  de  na,  di  nav  taxe  de  pediviyen  xwe  bi  cih bîne.  Dîsan  dikanen  giredayî  koperatîfa  taxe  jî  tişt  û pediviyan  ji  koperatîfa  cotkaren  gund  bistîne.  Dîsan mirov  dikare  koperatîfen  kargehen  cil  dirûne ava  bike  û  peş  bixîne. 

Di  roja  me  ya  îro  de  ku  here  zede erîşen  devvlete  li  ser  nirx  û  saziyen gele  Kurd  peş  dikeve,  peşxistina komunen  aboriye  helbet  be  parastin  nabe.  Ji  bo  ku  li  gund  koperatîfen  cotkaran,  hemû  erd  û zeviyen  heyî  ben  parastin,  pedivî  bi  koma  parastine  an  jî  milîsen  gund  heye.  Heza  milîsan  di ber  parastina  nirx  û  keda  ku  te dayîn  de  xwedî  erk  e.  Hemû  cihen kar,  sazî,  erd  û  zeviyen  çandiniye  di  bin parastina  koma  milîsan  de  ye.  Ev  yeka han  ji  bo  hertax,  kolan  û  bajar  jî  pevîstiyeke ku  be  we  qet  nabe.  Ji  ber  ku  di  raja  me  ya  îro  de weke  her  qada  civake,  aboriya  civakî  jî  pedivî  bi parastine  heye. 


dibin,  baş  nayen  xwedî  kirin,  yan  jîji  pervverdeye  dimînin.  Her  malbat  nikare  zaroken  xwe  xwedî  bike, le  komuna  zaroken  Kurdistan  e  dikare  ji  wan  hemû pirsgirekan  re  bibe  deriye  çareseriye.  Ev  komün  dikarin  li  her  devere  Kurdistane  ben  birexistin  kirin. 
Helbet  ev  zarok  bi  feraseta  civaka  demokratîk,  di  bin bane  komunen  pervverdeye  de  ku  ligor  mebde  û fikra  civaka  polîtîk  û  exlaqî  pervverde  dike  de  ten  bi cih  kirin.  Zaroken  ku  ji  aliye  komunen  aboriye  de destek  ji  wan  re  be  dayîn  û  ji  aliye  komunen  pervverdeya  civaka  demokratîk  de  ben  pervverde  kirin,  her ku  temene  wan  mezin  bû  we  xwe  di  nav  wan  komunan  de  bigihînin  îfadeya  rast  û  ligor  mebdeyen  demokratîk  xwe  bi  saziman  bikin. 

Aboriya  komunen  demokratîk  li  ser  kîjan  bingehan  xwe  birexistin  dike  û  girîngî  bi  çi  dide: 

Aboriya  komunen  demokratîk  li  ser  esase  pediviyen  civake  xwe  birexistin  dike  û  di  ber  hemû  pirsgirek  û  pediviyen  civaka  xwe  de  berpirsyar  e. 

Aboriya  komunen  demokratîk,  ligor  pediviyen  endamen  xwe,  pervverde,  çand  û  ligor  jiyana  civakî  xwe bi  avvayeke  kollektîf  birexistin  dike. 

Aboriya  komunen  demokratîk  li  her  tax,  kolan  û bajare  ku  xwe  birexistin  kiriye  de  di  ber  jiyan  û  beştar  kirina  kes  a  nav  kar  de  berpirsyare. 

Di  her  cihe  ku  ji  aliye  civakî  de  cûdatî  xwe  dide  der de  bi  xebat  û  bersivdana  pediviyen  gel  ve  cûdatiye ji  hole  radike,  ji  hela  maddî  de  ji  hemû  endamen  xwe re  vvekhev  nez  dibe. 

Di  nav  civaka  aboriya  komunen  demokratîk  de piştgirî  û  parvekirin  esas  te  girtin. 

Her  endameke  komunen  aboriya  demokratîk  li ser  daxwaz  û  îradeya  xwe  beştarî  nav  kar  dibe,  her wekî  ku  bi  daxwaza  xwe  beşdarî  nav  komüne  dibe, dema  bixwaze  jî  dikare  derkeve. 

Hemû  endamen  komunen  aboriye  be  ku  di  nav pergaleke  jora  hiyerarşîkde  ben  birevebirin,  xwe  bi xwe,  xwe  bireve  dibin,  biryar  digirin  û  biryaren  xwe dixin  meriyete.  Her  wiha  kese  ku  wek  reveber  helbijartine  jî  kontrol  dikin. 

Bi  kinahî  komunen  aboriya  demokratîk,  nevvekheviya  civakî  dide  aliyeke  û  hemû  nirxen  civake  di  bin baneke  de  kom  dike,  xebaten  giştî  û  kolektîf  birexistin  dike,  ligel  xwedî  kirin  û  pervverdeya  zarokan  jî gelek  pedivî  û  daxwazen  civake  bi  xwe  rexistinen komî tîne  gel  hev  û  çareser  dike.  Ji  bo  peşxistina  komunen  aboriye  pedivî  bi  bavverî  û  motîvasyona  siyasî  û  civakî  a  her  endameke  komüne  heye.  Civakek dikare  bi  komunen  aboriye,  koperatîfen  ku  di  her  devere  de  ten  birexistin  kirin,  hemû  pediviyen  we  ben çareser  kirin  û  ji  hela  maddî  de  di  bin  mîtingeriya pergala  modernîteya  kapîtalist  de  be  rizgar  kirin. 
Aboriya  komunen  demokratîk  li  dijî  pergala  kapîtalîs şevveye  xwe  birexistin  kirina  civaka  sosyalîst  e.  Birexistin  kirina  koperatîr  û  komunen  aboriye,  bere  her tiştî cureyek  rexistine  a  li  dijî  endustrîbûn,  zedebûna şîrket  û  sazîbûnen  pergala  kapîtalîst  e.  Pevîste  em civaka  xwe  ji  her  cure  hegemonyaya  pergala  kapîtasîst  dûr  bigirin,  bîrûbavveriya  komunen  demokratîk û  jiyana  we  bidin  ronişkandin.  A  here  girîng  jî  em gele  xwe  bi  rexistina  komunen  aboriya  demokratîk carekedin  vegerînin  cevvhere  we,  endustriya  ekolojîk ku  ji  xweza  û  civake  ne  bîyaniye  bidin  avakirin.  Bi  ve yeke  jî  eme  bikaribin  peşî  li  bekarî,  birsîbûn,  koç,  karkeren  demsale  ku  di  nav  gelek  tehlûkeyan  de  li  hembere  pereyeyek  pirr  kem  kar  dike  û  biyanîbûna  ji çande  bigirin. 


Ji  bo  zarokan  birexistin  kirina komunen  aboriye 

Tişteke  here  girîng  ku  mirov  pevîste  li  ser  bisekine  û  binirxînejî  komunen  aboriye  ku  di  ber  pervverde  û  xwedî  kirina  zarokan  de  berpirsyar  be. 
Mînak  komunek  a  aboriya  zarokan  dikare  be  avakirin  û  ji  bo  ku  zarok  bi  avvayek  baş  ben  xwedî kirin,  pervverde  kirin  û  mezin  kirin,  xwedîberpirsyarî  tevbigere.  îro  li  Kurdistan  e  em  dibînin  ku gelek  zarok  di  temene  biçûk  de  neçare  kar  kirine 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Jiyana  Rosa  Luxemburg bi  nave  ‘Rosa  ya  Sor’ 
di  xez  romane  de 


Hunermend  Kate  Evans  a  ku  de jiyana  Rosa  Luxemburg  bi  nave 
"Red  Rosa"  (Rosa  ya  Sor)  di  xez romane  de  zindîbike  got:  "Em  dibinin  ku Rosa  di  dema  muhafazakariya  Victoria de  jiyan  kiriye,  rexneyen  we  ser  kaputalîzme  gelek  giringin." 

Jiyana  yek  ji  peşenga  şoreşen  cîhane 
Rosa  Luxemburg  ya  beriya  97  salan  li  Elmanyaye  ji  aliye  dewleta  faşist  ve  li  gel hevale  xwe  Kari  Liebknecht  bi  hev  re hatîn  qetilkirin  yekem  car  bi  xez  romane hat  vegotin.  Xez  roman  bi  alîkariya 
Wexfa  Rosa  Luxemburg  û  bi  destnîşana 
Kate  Evans  te  amadekirin.  Kate  ser  siteya bi  nave  Broadly  ya  vveşana  jinan  dike  röportaj  daye.  Kate  di  röportaja  xwe  de diyar  kir  ku  we  di  xez  romana  xwe  de hem  teoriya  Rosa  Luxemburg  a  şoreşgerî û  hem  ji  berxwedana  we  ya  li  hemberî deshilatiya  meran  aniye  ziman. 

Kate  destnîşan  kir  ku  bi  her  awayî  Rosa rastî  tindiyan  hatiye  û  wiha  got:  "Rosa Luxemburg  jinek  a  di  sala  1871'an  de weke  jinek  yahudî,  koçber,  şoreşger  û sosyalist  hatiye  dine.  Rosa  di  gelek  aliyan de  rastî  tindiyan  hatiye.  Ji  bo  amadekirina  pirtûke  min  teklîj  ji  Wexfa  Rosa  Luxemburg  girt.  We  deme  ez  di  rupela 
70'an  a  pirtûka  xwe  ya  ser  zayîne  ya  ji 
300  rupelan  pekte  debûm,  le  cardin  jî 
min  got  'ere'. 

Kate  bilev  kir  ku  îro  mîrase  Rosa  ye  berxvvedane  gelek  giringe  û  wiha  domand:  "Ew marksîstekbû  û  li  gorî  min  we  rexnedana heri  baş  a  Marx  kaputalîzme  da.  Niha  kaputalîzim  di  rewşek  gelek  zor  dene.  Niha edî  hez,  pere  û  deshilatîji  deste  tekela  yek keşi  zedetir  ber  bi  neoliberalizme  ve  diçe. 
Her  diçe  li  hemû  devera  cîhane  mafe  mirovan  ji  deste  wan  te  girtin.  Em  dibinin  her diçe  pevajo  vedigere  dema  muhafazakariya Victoria  ya  ku  Rosa  te  de  jiyan  kiriye.  Bi gotinen  we  rexnekirina  kaputalîzme gelek  girine." 


Jiyanek  ku dorpeça  dew  et û  malbate şikandiye. . . 


Zerya  ku  di  zarokatiya  xwe  de  bi  zevvaca  berdelî bi  zore  hatiye  zewicandin,  li  gel  hemû  tişten neyini  ku  jiyan  kire,  yek  ji  jinen  ku  tekoşîne dide  ye.  Zerya  ku  di  jiyana  xwe  de  tu  car  heviya  xwe winda  nekiriye,  daxwaza  we  ya  herim  ezin  jî  ew  ku  jin her  tim  bi  hez  bibin. 

Jinen  ku  li  Kurdistane  dijîn  hem  rastî  çevvisandina devvlete  û  hem  jî  ya  fedoltiye  hatine,  ji  ber  we  jî  tekoşîna  du  alî  didin.  Ji  van  jinan  yek  ji  Zerya  Y.  ku  bere li  navçeya  Dîcleya  Amede  jiyan  kiriye  û  piştre  jî  hatiye  Amede  ye.  Zerya  li  dijî  dorpeça  du  alî  mînaka tekoşînek  behempa  ye.  Zerya  hem  li  dijî  malbata  zilamekî  ku  bi  dare  zore  pera  dane  jiyîn  û  hem  jî  di salen  1990'î  de  li  dijî  polîtîkayen  devvlete  ya  zilme tekoşîne  daye.  Zerya  ku  bi  berdelî  bi  dore  hatiye  zevvicandin,  destpeke  fikra  întixare  pe  re  çebûye,  le piştre  fem  kiriye  ku  întixarçare  nîne  li  dijî jiyane  heviya  xwe  vvinda  nekiriye  di  reya  xwe  ya  jiyane  de berdevvam  kiriye. 

'Malbat  biryar  girtin  û  pek  anîn7 

Zerya  anî  ziman  ku  di  15  saliya  xwe  de  bi  zilamekî ku  di  temene  we  de  bûye  bi  zore  pe  re  we  dane  jiyîn û  wiha  got:  "Min  hej  nizanibû  ka  zevvac  çiye.  Zevvac ji  min  re  wekî  lîstike  dihat.  Dema  min  dan  zevvican- din  ne  ji  min  pirsîn  û  ne  jî  kese  ku  ez  pe  re  zevvicîm.  Malbat  biryarek  bi  vî  rengî girtin  û pek  anîn.  Ger  ku  min  bere  wekî  niha bifikiriya  ez  e  biçûma  sere  çiya.  Le  ji 


ber  ku  ez  nizanibûm  çawa  biçim,  ji  ber  we  nekarîbûm  biçim.  Yek  ji  sedema  ku  ez  neçûm  jî,  di  we deme  de  di  we  deme  de  piranîya  kontrogerilayen ku  wekî  MÎT'e  dihatin  bin  avkirin.  Ger  ez  biçûyam  jî beriya  ku  ez  bigihîştama  cihe  xwe  de  ez  e  jî  rasti  cînayetek  ku  kiryare  we  nedare  bihatama." 

'Malbata  hevjina  min,  min  nedixwest' 

Zerya  da  zanîn  ku  we  roje  herî  nexweş  bi  malbata hevjine  xwe  re  jiyan  kiriye  û  wiha  dom  kir:  "Piştî  ku ez  zevvicîm  malbata  hevjina  min,  min  nexwest.  Weki ku  ew  nexwestine  min  berdel  bikin.  Xwarine  jî  nedidan  min.  Sere  sibe  saet  ji  05.00'an  û  heta  19.00'an  ji bo  alîkariye  bidim  xwezûre  xwe  min  genim  berhev dikir.  Ji  sere  sibe  heta  evare  ez  dixebitiyam  û  min  be av  û  birçî  dihîştin.  Li  we  male  jiyîn  ji  bo  min  vvekîîşkenceye  bû.  Malbat  ji  hevjine  min  re  digot  'ya  tû  ye ji  ve  jine  veqetî  yan  jî  tüye  ji  ve  male  biçî.  Piştre  em ji  male  veqetiyan." 

'Me  hevî  dikir  ku 

em  rastî  gerîlayan  bihatana' 

Zerya  da  zanîn  ku  dema  ew  ji  male  veqetiyan  nîve şeve  bûye  û  endamen  MÎT'e  li  günde  wan  digeriyan û  wiha  peda  çû:  "Me  hemû  zehmetiyan  da  ber  çavan û  di  we  sermaye  de  bi  şimikan  derketin  re.  Di  we deme  de  jî  ajanen  MÎT'e  û  leşker  bi  ser  gundan  de  di- girtin  û  gundiyan  qetil  dikirin.  Ger  em  rastî  gerîlayan 


bihatana  em  e  pir  bi  şans  bûye,  le  ger  em  rastî  leşkeran  jî  bihatana  em  e  bihatana  qetilkirin.  Şeveke  heta sere  sibe  ji  bo  leşker  biçin  em  di  bin  kendalekî  de  bûn. 
Sere  sibe  dema  leşker  çûn  em  dîsa  ketin  re.  Li  gel hemû  zehmetiyan  em  gihîştin  navenda  bajer." 

'Me  ji  nû  ve  dest  ji  jiyane  kir' 

Zerya  anî  ziman  piştî  ku  ew  gihîştine  navende  ji  nû ve  dest  bi  jiyane  kirine  û  wiha  bi  lev  kir:  "Em  ketin  xaniyek  kire  û  çen  alaven  xwerine  ji  xwe  re  girtin.  Piştî min  tekoşîna  ku  li  hemberî  malbata  devvlet  da  meşandin  bi  rexistin  kir.  Çend  amûren  ku  ji  bo  male  stendibû,  dema  HADEP  nû  ava  bû  me  bir  vvedere. 
VVedere  cihe  hevpar  e  gel  bû.  Mala  me  tunebûyan  jî dibû  le  vvedere  cihe  gel  ye  hevpar  bû.  Me  jî  vvedere wekî  mala  xwe  dizanibû.  Ez  û  hevjine  xwe  piştî  ku  me kare  xwe  xilas  dikir  em  diçûn  vvedere  û  dest  bi  xebatan  dikir.  Ji  ber  ku  em  di  xebatan  de  bûn  em  rastî gelek  çevvisandinan  hatin.  Le  me  tu  car  dest  ji  reya xwe  berneda." 

Zerya  diyar  kir  ku  jin  kînge  bixwazin  dikarin  xwe  ji hemû  zehmetiyan  rizgar  bikin  û  herî  dawî  wiha  got: "Ger  jin  bi  hez  û  bi  hevî  bid  de  bandora  xwe  li  ser  derdora  xwe  jî  bikin.  Hezbûn  û  li  ser  piya  sekinandina jinan  te  vvateya  ku  civak  li  ser  piyan  dikare  biksekine. 
Li  gel  eşen  ku  men  ewqas  jiyan  kir  jî  dîsa  jî  min  dest  ji jiyane  berneda.  Li  gel  ewqas  zehmetiyan  jî  min  tu  car heviyen  xwe  vvinda  nekir.  Dive  jin  tu  car  heviyen  xwe vvinda  nekin.''  •Jinha/Amed 


Xwestaka  Dayika  Nazif  e  ya  dawî iiyana  reveberîya  cewheriye 


••• 


Jina  bi  nave  Nazîfe  Yilmaz  (92)  diyar  kir  ku beri  Kaptalîzme  jiyanek  komunal  hebû  û dema  xweya  derbas  bûyî  wiha  anî  ziman: "Zamane  bere  ava  me,  nane  me  û  keda  parkirî tevde  yek  bû.  Em  hatin  bajaran,  me  xwe  jibîrkir.  Ji loma  ez  dixwazim  berî  ez  bimrim  xweseriya  cevvherîbibînim." 

Nazîfe  berî  50  salan  li  navçeya  Erdîşa  Wane  bi cih  bûye.  Ew  ji  jayana  gund  qut  bûye,  axîn  kişand  û wiha  got:  "Mirovan  edî  jiyan  jibîr  kirine  civaka komün  jibîrkirine,  edî  şere  hev  dikin.  Li  gundan jiyanek  piştevanî  hebû.  Le  îro  wilo  le  hetiye  ku  pere nebe  jiyan  û  piştevanî  nabe.  Evîna  mal  û  milk mirov  ji  çanda  vvan  durkirine.  Eme  bi  reveberîya  ce- 


vvherî  cardin  jiyana  komunal  jiyanbikin  û  bes  hîna nemirî  didaxwaza  min  dîtina  vvan  rojane." 

'Nane  me  û  sifra  me  yek  bû' 

Nazîfe  bilev  kir  ku  berî  niha  mirovan  di  nav  hev de  jiyan  dikir  û  vviha  axivî:"Li  gundan  li  mala  ke xwarin  amadebana  me  livvir  xwarin  dixwar.  Pariye nane  me  hebana  parkirin  hebû.  Erdek  ne  ajotî  ba herkes  diçû  alikariya  gundiyen  xwe,  her  kese alîkariya  hev  dikirin.  Gundiyen  be  erd  jî  hebûn,  le her  maleke  para  vvan  tişten  çandî  dibirin,  ew  be par  nedihelan.  We  deme  jî  rola  jine  li  peş  bû,  jinan ev  par  belav  dikir.  Heya  para  melaye  mizgefte  jî hebû.  Jiyana  gund  komün  bû."  «Jinha/VVan 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şîva  xwe  xwar,  yek  ser  em  li  ser  rewşa  girtin,  işkence  û  ger  em  ben  girtin  ka  çawan  li  ber  xwe bidin,  axivîn.  Min  ji  keça  xwe  re  got:  'ger  ji  we  re bejin  xwe  tazî  bikin,  çile  xwe  deynin  û  tazîbûn  ne şerme  a  girîng  berxwedan  e/  Di  keliya  ku  me  qala girtin,  işkence  û  li  dijî  her  cûre  zilme  ka  em  e çawan  li  ber  xwe  bidin  dikir,  hinekan  deri  da. 
Dema  ku  ez  tevî  zaroken  xwe  derketim  derve,  min dit  ku  her  çar  aliyen  male  dorpeç  kirine  û  deve hemû  sîlehan  dane  xanî.  Dema  ku  me  pirsî  'hûn kî  ne?',  ve  gave  yek  ji  wan  kesan  got  em  heval  in. 
Le  min  dizanî  ew  ne  heval  in,  ji  ber  ku  deng  û  tevgeren  hevalan  pirr  cüda  bûn.  Min  ji  wan  re  got  ku em  hevalan  nas  nakin  û  ji  vir  herin,  ve  gave  yek  ji wan  kesan  got,  'ez  qomser  im  û  derî  vekin.'  Gulçîn û  Enwer  tana  çilen  şev  e,  xas  girtin  û  birin.  Ez  ji ketim  pe  zaroken  xwe,  le  bi  qontaxa  sîlehe  li  pişta min  dan  û  ez  li  vir  xistim.  Roja  paştir  hatin  û  telefona  me  birîn.  Sibehe  bi  hilanîna  roje  re  Enwer berdan.  Lawe  min  Enwer  di  rewşeke  pirr  xirab  de bû  û  di  nav  xwîne  de  mabû.  Min  yek  ser  je  re  got ka  xwîşka  te,  wî  ji  wisan  texmîn  dikir  ku  Gulçîn bere  w  i  berda  ne.  Zarok  penc  roj  li  Midyade  di  bin çavan  de  dihelin  û  piştre  dibin  Merdîn  e.  Gulçîn  ji min  re  got,  'daye  ez  di  bin  çavan  de  di  hucreyeke de  ragirtim  û  ji  bo  ku  mişk  di  hucreya  min  de  kom bibin,  pelav  û  kincen  du  hevalen  ku  şehîd  ketibûn jî  anîn  avetin  hucreya  min  de/  Di  her  sere  saete de  Gulçîne  dixin  bin  îşkence  û  deste  we  ji  ber  îşkence  seqet  kiribûn.  Meheke  sax  di  bin  îşkence  de dimîne  û  piştre  dibin  dadgeh  e.  Ji  xwe  piştî  dadgehe  digirin  û  dibin  girtîgeha  Amed  e." 

Doğan  dide  diyar  kirin  ku  Gulçîn  di  girtîgehe  de biryara  xwe  a  çûna  çiye  dide  û  bi  biryardariyeke mezin  biryara  xwe  bi  me  re  parve  kir.  Doğan  di berdevvama  axaftinen  xwe  de  bale  dikşîne  ser sekna  Gulçîn  a  ji  xwe  bawer  û  wiha  pede  diçe: "Gulçîn  berdan  û  hat  male.  Evare  em  hemû  kom kirin  û  ji  me  re  got  ku  herkesa/e  ku  bixwaze  dikare bizevvice,  reya  min  ji  xwe  diyare  û  ye  bixwaze  jî  dikare  li  pey  min  de  be.  Xwişk  û  birayen  we  jî  je  re gotin:  'xwişke  em  e  li  pey  te  û  tekoşîna  te  bin/ Niyet  bû  roja  din  sibehe  ez  keça  xwe  Gulçîn  bigirim  û  bibim  Kercevvse,  li  vir  jî  bibim  günde  mala bave  xwe  Hermese  û  li  vir  jî  teslîme  hevalan bikim.  Le  xeber  hat  ku  dîsan  polîs  û  esker  li  ser malan  de  digirin  û  gelek  kes  birine.  Ji  bo  ve  jî  Gulçîne  ji  biraye  xwe  re  xwest  ku  zû  maşîneke  bîne  û we  ji  vir  bibe.  Gulçîne  dida  diyar  kirin  ku  ger  ve çare  we  bigirin  nema  berdidin  û  we  bikujin.  Ji  xwe roja  din  dîsan  bi  ser  male  de  girtin  û  pirsa  Gulçîne kirin,  dema  ku  Gulçîn  nedîtin  ve  çare  xwestin  keça min  Rehîme  bibin.  Ez  li  hember  wan  derketim  û min  ji  wan  re  got  ku  ger  dest  ji  me  bernedin,  ez  e zaroken  xwe  bigirim  û  bibim  çiye.  Wan  jî  bi  gotina ji  xwe  ev  hemû  felen  te  ne  bi  ser  min  de  hatin.  Rehîme  meheke  di  bin  çavan  de  ma  û  raste  îşkence- yek  giran  hat,  le  ti  tişt  li  ser  xwe  neda.  Xeber  hat ku  berdane,  em  jî  bi  lez  û  bez  çûn  we  bînin;  wexteke  min  dît  yek  dibeje  'Bijî  Serok  Apo,  berxwedan jiyane',  ez  yek  ser  gihiştme  û  min  je  re  got  keça min  tu  çi  dikî,  qey  tu  dixwazî  dîsan  be  girtin.  We  jî wiha  bersiva  min  da:  "Daye  min  soz  dabû  ger  ez nekarim  di  bin  îşkence  de  li  ber  xwe  bidim,  ez  xwe bikujim  û  ger  min  karî  li  ber  xwe  bidim  jî  ez  ve kefxweşiya  xwe  bi  sloganan  bînim  ziman/' 

Samiye  Doğan  bi  van  gotinan  dawî  li  axaftinen xwe  tîne:  "Carnan  dema  ku  ez  wan  tişten  îro  jî  ten jiyîn  û  zilma  ku  gele  Kurd  li  her  dere  raste  te  dibînim,  dibejim  xwezî  ez  ciwan  bûma  û  çûbûma  sere çiyayen  Kurdistan  e,  bibûma  şervaneke  reça  azadiye  û  min  karîbûya  heyfa  zaroken  xwe  û  hevalen wan  hilanîba.  Lazime  em  jin  rabin  ser  xwe,  ma  we heya  kengî  ev  koletî  ser  me  be  û  em  e  heya  kengî ve  yeke  ji  xwe  re  qebûl  bikin." 


Her  keliyek  ji  jiyana bi  tekoşîne  resaye 


•  Döne  GÜZEL  /  Berjîn  DERYA 


Dayîka  Samiye  dibeje;  jiyana  min  her  tim  bi eş  û  zehmetiyan  derbas  bû.  Zarokatî,  nûciwantî  û  her  keliya  ji  termene  min  bi  zor û  zehmetiyen  jiyane  hatibû  resan.  Ew  zaroka  ku  li hemberî  her  cûre  çevvisandine  serî  ditevvand  ne  ez bûm,  ew  civvana  dil  bi  eş  jî  ne  ez  bûm,  ez  ew  kes bûm  ku  her  keliya  jiyana  we  bi  şer  û  tekoşîne  dagirtî  bû.  Ez  hevreye  tekoşeran  bûm  ku  bi  heviya  jiyanek  azad  li  ravvestgehen  berxwedane  behn didan.  Ez  îro  wek  civvaneke  ku  dile  we  di  her  keliye de  ji  bo  peşerojeke  bextewar  le  dide,  kefxweş  û  di çave  her  zarokeke  wî  welatî  de  heviyeke  nû  me.  Ez kefxweşî  û  heviya  di  çav  en  Gulçînan  de  me.  Û  bi gotina  ez  nave  tekoşîneke  me  ku  di  nav  her  zor  û zehmetiyan  de  denge  xwe  digihîne  min,  dest  bi axaftina  xwe  dike. 


'Zilma  ku  jinen  Kurd  dîtine ti  kesî  nedîtiye' 

Samiye  Doğan  qala  zor  û  zehmetiyen  ku  dîtiye dike  û  wiha  dibeje:  "Ez  li  Rojavaye  Kurdistane  li  bajare  Qamişlo  hatim  dinya  ye.  Heta  nû  civvaniya xwe  ez  li  rojava  bûm  û  piştre  em  derbasî  Bakure Kurdistane  bûn.  Biraye  min  be  ku  haya  min  je  hebe zevvaca  min  a  bi  kesekî  re  ere  kiribû,  le  min  ev  yeka han  nepejirand  û  li  dijî  biraye  xwe  derketim.  A  rast di  wan  deman  de  qebehetek  mezin  bû  dema keçek  zevvicandiban  û  we  jî  gotiba  na.  Wek  niha nebû  û  te  nedikarî  li  hemberî  bira  û  bave  xwe denge  xwe  bikî;  ez  be  çare  ma  bûm  û  min  nedizanî ka  çi  bikim.  Min  digot  ez  e  xwe  bikujim  û  dema xwişka  min  a  bin  xete  bihîst  ku  ez  naxwazim  bizewicim,  xeber  şand  û  got  ku  ger  ne  bi  dile  te  be  we re  gel  min.  Le  min  got  ku  we  çawan  çebe  ez  herim, her  kes  we  beje  keça  biroye  Miho  çû  û  min  ji  bave xwe  şerm  dikir.  Di  davviye  de  ez  dam  û  nextek  zede ji  wan  girtin;  ji  ber  ku  mala  bave  min  nextek  zede ji  mala  hevsere  min  girtibûn,  ev  yek  her  tim  li  hember  min  dihat  bikar  anîn  û  xwesiya  min  bi  gotina, ' j i n a  panzdeh  hezara  rabe  hundir  bimale'  gotin diavet  min.  Di  davviye  de  min  zere  xwe  firotin  û  xaniyek  pe  çekir.  Li  gund  keç  û  kureke  min  çebûn  û dû  re  em  çûn  Midyade.  Li  Midyade  jî  se  çar  zaroken  min  çebûn." 

Doğan  wiha  pede  diçe:  "Sal  û  nîve  biraye  min vvinda  bû.  Cihek  nema  ku  em  le  negeriyan  û  di  davviye  de  me  biraye  min  di  çaleke  de  ku  cerdevanan ew  piştî  ku  kuştibûn  xistibûn  te  de,  dît.  Hevsere min  jî  bave  kese  ku  ev  bûyer  dikirin  stûye  wî  de  tanî dikana  xwe  û  ez  jî  li  dijî  wî  derketim,  min  je  re  got ku  çavvan  re  dide  tişteke  wiha.  Piştî  ku  me  şer  kir, min  je  re  got  ku  ez  û  tu  xwişk  bira  ne  û  vir  şûn  de 


ez  li  cem  te  namînim.  Dest  bi  ledana min  kir.  Bi  qasî  ku  jinen  kurdan  ledan xwarine  û  zilm  dîtine,  ti  kesî  nedî tiye.  Ji  bo  ve  jî  ez  her  tim  dibejim; ger  emre  zilama  xistibana  deste min,  min  e  di  se  rojan  de  yek  li ser  peyan  nehîştiba.  Li  me didan,  dijûn  didan  û  heqaret bi  me  dikirin.  Digot  ku  ma  jin çi  ne,  ji  bojin  bisekine  herin jineke  din  bi  ser  de  bînin  ku bisekine.  Ez,  çar  keç  û  kürek minji  male  derxistin.  Em  tazî û  birçîji  male  avet  in.  Em  çûn dadgehe,  ji  xwe  hemû  zerin min  jî  wî  zeft  kiribûn  û  nedidan. 

Min  ji  bo  ku  heya  meseleya  me safî  be  hemû  zerin  xwe  danîn  cem melayeke  û  je  xwest  ku  heya  revvşa me  ya  aloz  zelal  be  ev  zeren  min  li  gel be,  le  mela  yek  ser  zeren  min  birin  û dan  hevsere  min.  Hevsere  min  di dadgehe  de  xwest  ku  zaroken  me 
Rehîme,  Ezîze  û  Kelsûm  li  cem wî  bin,  min  ev  yek  bi  ti  avvayî nepejirand.  Min  bi  nifaq  û tezmînate  zaroken  xwe  ji hevsere  xwe  kirîn.  Ji  bo  ku zaroke  xwe  qet  nedime  û neşînim  gel  jî  min  penç  milyon  dane.  Ji  xwe  di  wan deman  de  gelek  zehmet  bû ku  jinek  hevsere  xwe berde,  le  min  li  ber  xwe  da û  zilma  wî  qebûl  nekir.  Min sere  xwe  li  hember  zilma  wan netevvand." 

'Ji  ber  sekna  min  a  ji  xwe bawer  her  kes  li  pişt  min  bû' 


Samiye  Doğan  bale  dikşîne  ser  nezikatiyen  li  dijî xwe  û  dibeje:  "Bave  min  çûbû  rehma  xwede  û  ji xwe  biraye  min  jî  nebûn  ku  li  hemberî  min  derkevin. 
Diya  min  jî  pirr  pîr  bû.  Biraziye  min  hebû  ku  je  re  Elî digotin  û  mezine  eşîra  xwe  bû;  wî ji  min  dixwest  ku ez  jî  biçim  bi  yekî  re  bizevvicim.  Le  ez  li  dijî  wî  derketim  û  min  je  re  got  ku  nema  ez  wan  gulî  soren  xwe dixim  deste  kesî  de.  Malbata  min  alikarî  nedidan min,  ji  xwe  aliye  din  jî  bibûn  dijmine  min.  Ji  ber sekna  min  a  ji  xwe  bavver  gel  destek,  hez  dida  min û  li  pişt  min  bû.  Ez  be  tişt  û  be  mal  mabûm.  Kesek Asûrî  ku  miroven  wan  çûbûn  Evvropa,  du  döşek  û lihefen  wan  anîn  û  dan  min.  Her  wiha  se  balge  jî  dan min,  min  hemû  anîn  û  şûştin.  Me  doşekek  didanî bin  xwe  û  yek  jî  dikir  balge  ji  xwe  re/' 

Doğan  wiha  didomîne:  "Penc  keç  û  kürek  min hebû.  Min  keça  xwe  ya  mezin  zevvicandibû.  Ez  tevî keça  xwe  diçûm  metrepolen  Tirkan  û  me  di  nav  bax û  bexçeyan  de  kar  dikir.  Min  xwarina  evvçend  palan çedikir.  Ji  ber  ku  min  ti  carî  kar  nekiribû,  ji  bo  min ew  kar  pirr  zehmet  dihat.  Ji  bo  ku  zaroken  min  ji  dibistana  xwe  nemînin,  min  kar  dikir  û  heqe  dibistana  wan  derdixist.  Bi  hezar  zor  û  zehmetiyan  min 


ew  dan  xwendin  û  keça  min 
Gulçine  qezenç  kir,  wek  nivîsevan  li  dadgehe  dest  bi kar  kir.  Le  di  demeke  kin de  hin  kesan  bi  hinceta ku  pismame  we  gerîla ye  giliye  we  kirin  û  ew ji  kar  dûr  xistin/' 
Doğan  bale  dikşîne ser  zexten  arteşa  Tirk û  îşkenceyen  giran  ku di  bin  çavan  de  dîtiye  û wiha  behsa  wan  rojan dike:  "Rojeke  xeber  hat ku  lazime  ez  biçim  dadgehe;  keça  min  jî  vvisan  texmîn  dikir  ku  bave  we  gilî kiriye.  Ew  çû  ser  kar,  ez  jî  çûm qereqole.  Ji  min  re  yek  ser gotin:'Samiye  Doğan  tu  yî?'  Dema  ku min  ji  wan  re  got  ere,  gel  kesek  din  axivîn  û  ji  wan pirsîn  ka  em  ve  kese  bibin  Merdîne  an  li  vir  lepirsîna we  bikin.  Ez  q et  j i  bîr  nabim,  çarşeva  min  li  ser  min bû  û  ji  min  re  gotin  ku  ez  çarşeva  xwe  deynim. 
Çaven  min  giredan  û  ez  birim.  Ez  ji  çaven  xwe  gelek bezar  dibûm.  Ji  bo  ve  jî  gelek  caran  Gulçîna  keça min  digot,  'ger  çaven  diya  min  bigirin,  we  her  tiştî bibeje/  Ezgirtim  û  birim,  haya  kesekeji  min  nîn  bû. 
Cihe  ku  ez  dibirim  ku  der  bû  hîna  jî  nizanim.  Ji  ber ku  çaven  min  girtî  bûn,  tene  hin  caran  ji  min  re  digotin  linge  xwe  rake  û  we  gave  min  dizanî  ku  derence  hene.  Ez  anîm  ber  deriyeke  reş  sekinandim  û hîna  jî  dema  ez  deriyen  reş  dibînim  ditirsim.  Du kesan  dest  bi  lepirsîna  min  kirin;  le  min  ji  wan  fern nedikir,  ji  bo  ve  jî  gazî  bînbaşiyeke  ku  kurmancî  dizanî  kirin.  Ji  min  re  digotin  ka  beje  ke  li  mala  te  civîn çekiriye.  Ger  tu  ji  me  re  rast  bibejî  em  e  te  berdin. 
Min  yek  ser  ji  wan  re  got  ku  kese  li  mala  min  civîn çenekiriye  û  bi  ve  gotina  min  re  dest  bi  ledana  min kirin.  Ez  li  we  dere  direj  kirim  û  bi  saetan  li  min  xistin.  A  rast  min  texmîn  dikir  ka  we  çi  be  sere  min,  ji bo  ve  jî  min  çarşeva  xwe  nedidanî  û  min  digot  ku dibe  dema  pirr  li  min  bixin  ez  bi  xwede  bikim.  Her dere  min  bibûn  birîn  û  ez  vvisan  birim  avetim  hücreye.  Ber  bi  evare  dîsan  bang  li  min  kirin,  ez  rabûm, min  dest  û  rûyen  xwe  ye  bixwîn  paqij  kirin.  Dema ez  çûm  cem  wan,  ji  min  pirsîn  ka  ji  ku  me  û  min  jî got  ez  ji  Kercevvse  me.  Dîsa  bi  İsrar  digotin  ka  beje ke  li  mala  te  civîn  çekiriye,  min  jî  wek  her  car  yek ser  ev  yek  red  dikir.  Di  davviye  de  em  pe  hesiyan  ku kesek  ji  Hezexe  giliye  me  kiriye.  Li  benda  wî  kesî man  heya  be  û  di  der  bare  min  de  agahî  bide  wan. 

Ji  eşa  birînen  xwe  min  nedikarî  ser  peyan  bisekinim  û  ji  tirsan  direcifîm.  Piştî  ku  demek  derbas  bû çaven  min  girtin  û  ez  birim.  Min  nedizanî  ka  we min  bi  ku  we  bibin,  çi  bi  sere  min  bînin.  Wexteke çaven  min  vekirin  û  ez  li  ser  reyeke  danîm,  ji  min re  gotin  here.  Dema  ku  min  hinek  li  derdora  xwe nerî,  min  dît  ku  ez  di  nav  kaşe  Merdîne  me  û  we deme  min  zanî  ka  ez  li  ku  dere  me.  Li  ser  re  û  bi birînen  xwe  ez  li  benda  maşîneke  mam  ku  be  û ez  le  sivvar  bim,  xwe  bigihînim  mal  e." 

'Reya  min  ji  xwe  diyare  û ye  bixwaze  dikare  li pey  min  de  be' 


Doğan  behsa  tekoşîn û  vverektiya  keça  xwe 
Gulçîn  dike  û  dibeje: 
"Saet  8'e  şeve  keça min  Gulçîn  ji  ser  kar hat.  Keça  min  Rehîme  û  biraye  we  jî hatin  û  me  piştî  ku 


Nevvaya  Jin 


Feydeyen  bih  e 


Bih  ji  hela  vîtamîna  C  de  pirr  devvle mend  e  û  ji  ber  ku  pirr  zede  lîf  en zade  di  nav  xwe  de  dihevîne,  feydeyen xwe  zede  ne.  Feydeyen  bih:  1  lib  bih,  bi sera  xwe  rojane  pediviya  vîtamîne  a  % an  pektîne.  Her  wiha  hin  mîneralen  di nav  bih  e  de  ev  in:  Hesin,  kalsiyum,  vîtamîna  A,  rîboflavîn,  vîtamîna  B6,  folat,  nîasîn,  potasyum,  fosfor  û  magnezyûm  e. 

Pestoya  xwîne  (Tansiyon):  Xarina  zaden ku  ji  hela  potasyum  de  devvlemend  dihele ku  radeya  pesta  dil  di  bin  kontrole  de  be. 
Her  roj  3-4  tas  meve  û  heşînahî  xwarin  dihele  ku  tansiyona  bilind  dakeve.  Bih  jî  ji hela  potasyum  de  di  nav  meveyen  devvlemend  de  cih  digire.  1  bih  181  mg  potasyum  digire  nav  xwe  û  ev  qas  jî  rojane 


pediviya  potasyume  a  %  5  pektîne. 

Tenduristiya  gurçik:  Potasyuma  di  nav  bih  de  gurçikan  jî  dipareze.  Ligor  lekolînen  hatine  kirin,  zede bikaranîna  potasyum  nahele  ku  di  gurçik de  ber  çebibe  û  ve  tehlûkeye  pirr  kem dike.  Lebele  potasyum,  tene  ji  bo  kesen 


jı  nav  jıyane 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ku  hîn  pirsgireken  wan  yen  tenduristî  û gurçik  nîn  be  te  peşniyar  kirin,  yan  jî  ger keseke  pirsgirekek  xwe  a  din  ya  gulçik hebe  lazime  pirr  bi  diqet  ve  mînerale bikar  bîne. 

Kolesterol:  Bih  û  bitaybetîjî pelen  bih  e  ji  bo  daxistina  kolesterole  dibe  alîkar.  Ji  ber  ku  di  nav bih  e  de  û  bitaybetîjî  di  nav  pele bihe  de  heya  rejeyeke  zede  antîoksîdan  heye,  ev  jî  nahele  ku reh  ben  girtin  û  dipareze. 
Feydeyen  din  ye  bih  e:  Hûn  dikarin  bih  e  perçe  bikin  û  li  ser  moviken  ku  teşe  bixin,  ev  yek  dihele  ku  eş kem  bibe.  Dîsan  bih  an  jî  ava  bihe  ji  bo baş  kirina  birînen  çerm  gelek  başe.  Ger çave  we  dieşe,  hûn  dikarin  perçeyek  bihe ku  bi  avvayek  zirav  hatibe  birîn  deynin  ser çave  xwe  û  10  deqîqan  bisekinin.  Ava  bihe an  jî  çaya  bihe  ji  bo  kuxike  jî  pirr  başe. 


Kelerîmji  boçi  başe 


V 


Kelerîm  ji  ber  mîneral  û  vîta mîna  di  nav  de  pirr  devvlemend  e.  Di  nav  de  vîtamîna  A, 

C,  Bİ,  B2  û  kalsiyum,  potasyum, fosfor  û  mînerala  hesin  heye. 

Feydeyen  kelerîme:  Kelerîm ku  heşinahiyeke  biadan  e, hez  dide  laş.  Ji  bo  vvestana  â laş  û  zehn  pirr  başe.  Rehikan bi  hez  dike.  Dihele  ku  mejî baş  bixebite.  Hervviha  ji  bo nexweşiya  şeker  û  romatîzma  jî gelek  baş  e.  Kolesterole  dadixe.  Pirsgireken  dil  re  başe.  Dihele  ku  rûvî  bi  avvayeke  rek  û  pek  bixebitin  û di  heman  deme  de  dihele  ku  madeyen  bi  zirar  yen  di  laş  de  ben dûr xistin.  Hervviha  pirsgireken  qebize  û  dest  ava  biçûkjî çareser dike.  Ji  bo  nexweşiya  patereşke  jî  pirr  başe  û  dermane. 


Jina  ku  hunera  xwe  bi  raperma 


xwe  re  digihîne 


Artemisia  Gentileschi,  di  sedsala  17.  an de  jiyaye  û  vvenesazeke  barok  ya  Îtalî ye. 
Artemisia  di  serdemeke  de  ku  jin  di  her qade  de  hatiye  tüne  hesibandin,  di  mal  de  hatiye heps  kirin  û  hevvceye  zilam  hatiye  hîştin  jiyan  kiriye  û  bi  hunera  xwe  li  dijî  erîşen  pergala  desthilatdar  û  dere  berxwedaye. 

Ji  bo  ku  Artemisia  pervverdeya  vvene  bibîne, babe  vve  vvenesazeke  binave  Agostino  Tassi  dibîne  û  dixwaze  keça  vve  pervverde  bike.  Le  Artemisia  raste  tecavvuza  vvenesaze  bi  nave  Agostino Tassi  te  û  çîroka  vve  jî  wiha  te  destpekirin.  Lebele, ji  ber  ku  Tassi  keseke  arîstokrate  ji  aliye  dadgeha dere  de  naye  tevvambar  kirin.  Dadgeha  dere  li şûna  Tassi,  Artemisia  ye  bi  tevvana  benamûsiye suçdar  dike  û  di  bin  nave  kontrol  kirina  keçiniye vve  tacîz  dikin,  ji  xwe  di  davviye  de  jî  li  ser  bûyere te  girtin.  Lebele  mebesta  Artemisia  nîne  ku  tişten jiyan  kiriye  bîr  bike  û  bide  bîr  kirin.  Di  serdemeke de  ku  jinen  bi  hünere  re  eleqedar  dibin  vveneyen xwe  bi  nave  mer  an  jî  babe  xwe  îmze  dikin,  Artemisia  hunera  xwe  vediguherîne  çeke. 

Ji  ber  gotinen  nebaş  yen  di  derbare  vve  de  li  Romaye  ten  belavkirin,  Artemisia  neçar  dimîne  bizewice  û  li  Floransaye  bi  cih  dibe,  xebaten  xwe  li  vir didomîne.  Yekemîn  xwendekara  jine  ku  li  Academia  del  Disegno  ye  te  qebûl  kirin.  Herçend  hunera vve  ji  aliye  teknîkî  de  be  ecibandin  jî  naveroka  vve te  rexne  kirin.  Ji  ber  ku  vveneyen  vve  ne  cureyek vveneyanin  ku  kefa  mer  an  pe  be.  Jiber  ku  xebaten vveneye  yen  nû  û  anatomiye  ten  asteng  kirin,  jinen vvenesaz  yen  vve  deme  bere  xwe  didin  vveneyen natürmort.  Artemisia  xebaten  ku  dîn  û  mîtolojiye dike  mijara  xwe  çedike.  Taybetmendiya  hevbeş  a çiroken  ku  h  i  I  d  i  bej  e  re  jî  j  i  n  e  n  bihez  e.  Mînak  behsa kuştina  kese  tecavvuzkar  yan  jî  xwekuştinen  jinen ku  li  şûna  bi  dijmine  xwe  re  pevbike,  dike. 

Susanna  û  îxtiyar 

Evv  tabloya  ku  ji  Tevrate  îlham  girtiye  û  çekiriye, çîroka  Susanna  vedibeje.  Susanna  di  dema  sirgûna  îsraîliyan  a  Babîbe  de  hevjîna  bazirganeke devvlemend  e  û  dema  di  hevvşa  mala  xwe  de  sere xwe  dişu  raste  tacîza  du  zilamen  îxtiyar  ku  vve  dinerin  dibe.  îxtiyar  ji  jine  dixwazin  ku  ya  je  dixwazin  bike  û  dibejin,  ger  a  ku  je  dixwazin  neke  ve  vve bi  zîna  kirina  bi  mereke  civvan  re  tevvambar  bikin. 


Dema  Susanna  li  dijî  vvan  derdikeve  û  tişta  ku  evv dixwazin  nake,  îxtiyar  gefen  xwe  didomînin.  Susanna  ji  aliye  dadgehe  te  darizandin,  ligor  zagonen  vve  deme  bi  mirine  te  mehkûm  kirin. 

Susanna  ku  ji  aliye  du  meren  îxîyar  vve  dema sere  xwe  dişu  te  tacîz  kirin,  ji  aliye  zilamen  vvenekeş  yen  bi  nave  Rubens  û  Velazguez  te  resmandin.  Ev  vvenekeş  di  vveneyen  xwe  de  li  şûna ku  nerehetî  û  aciziya  jine  a  li  hembere  vve  revvşe 


biresimîne,  vveke  ku  ev  jin  ji  re  derxistina  zilaman hes  bike  û  xwe  bi  xwe,  xwe  rezîl  dike,  diresimî- nin.  Le  di  tabloya  Artemisia  ye  de  jina  tazî  û  be parastin,  li  hembere  zilamen  ku  bi  ser  vve  de  ten, bi  hesteke  tije  kerb  û  acizî  dinere,  te  xûyan. 

Yek  ji  mijara  din  a  girîng  ku  di  tabloye  de  te xûyan  jî  du  zilamen  ku  Artemisia  ye  resimandiye û  babe  xwe  û  Tassi  ye  ku  tecavvuze  vve  kiribû,  vvek model  diresimîne.  Nefret  û  aciziya  ku  li  hembere babe  xwe  û  zilame  tecavvuzkar  dijî,  di  rûye  Susannaya  ku  ji  xwe  re  model  digire  de  diresimîne. 


Judith  a  ku  sere  Holofernes  dibire 

Judith  ku  jineke  bî  a  bi  esle  xwe  Cihû  ye,  ji  bo ku  gele  xwe  ji  erîşen  Asur  an  rizgar  bike,  ve  fermandare  Asur  an  Holofernes  bikuje.  Bi  xizmetkara  xwe  Abra  re  dikevin  vvargeha  Asur  an.  Judith ku  bi  deme  re  Holofernes  dike  evîndare  xwe,  di rojeke  piştî  şahiye  de  dema  ku  bi  tene  dimînin  û Holofernes  serxweş  e,  sere  vvî  bi  şûra  xwe  jedike û  dibe  meydana  bajer.  Gele  Asur  ku  fermandare vvan  dimire,  bajer  diterikînin. 

Çîroka  ve  tabloye  jî  vviha  ye.  Gelek  vvenekeşen ku  ev  çîrok  resimandine  Judith,  di  deste  vve  de şûr  û  dema  bi  sere  jekirî  cihe  bûyer  le  q  e  w  i  mî  diterikîne,  te  dîtin.  Lebele  di  tabloya  Artemisia  ye de  xwîna  ku  li  derdor  belav  bûye  û  dîmenen  balkeş  yen  xwînsar  bûna  Judith  derdikeve  peş. 

Te  gotin  ku  Artemisia  ji  Caravaggio  ku  bere  vve ev  mijar  bikaranîbû  bandor  bûye,  le  dema  vveneyen  her  du  vvenekeşan  mirov  tîne  ber  hev,  bi  dest girtina  mijare  ji  hev  pirr  cüda  ne.  Di  tabloya  Caravaggio  de  Julith  ku  di  deste  vve  de  şûr  heye  û pirr  diltirs  te  xûyan.  Arîkara  vve  Abra  jî  li  tenişte sekiniye  û  bi  destmala  di  dest  de  ku  bi  qirika  xwe gire  dide,  vvisan  disekine.  Le,  di  vveneya  Artemi¬ 


sia  ye  de  Judith  di  nav  tarîtiye  de  bi  şûra  ku  di dest  de  ye,  sere  Holofernes  dibire.  Di  rûye  vve  de jî  îfadeyeke  xwînsar  hebû.  Arîkara  vve  Abra  ve çare  li  ser  Holofernes  te,  nahele  ku  evv  tevbigere û  arîkariya  Judith  dike. 

Artemisia,  her  vveke  ku  di  tabloya  Susanna  û  îxtiyaran  de  di  ve  tabloye  de  jî  Tassi,  Holofernes vvek  model  diresimîne.  Judith  jî  evv  bixwe  ye. 

34  tabloyen  Artemisia  ku  heya  roja  me  ya  îro 
hatine  heye.  Lebele  di  dîroka  hünere  de  gelek caran  xebaten  vve  ji  nedîtî  hatine,  car  carnan  jî  bi nave  babe  vve  hatine  bibîranîn. 

Berovajî  zilamen  hunermend  yen  vve  deme  ku jin  be  rih,  nerandinen  be  vvate  û  di  cihe  here  cidî de  jî  kompozîsyonen  ku  tişten  erotîk  bibîr  dixîne ten  resimandin,  Artemisia  tabloyen  ku  jin  bi  hez  û bi  biryar  dide  nîşandan  diresimîne.  Jiber  ku  vve hersa  tüne  hesibandina  jinan  û  tişten  ku  jiyaye  rijandiye  nav  tabloyen  ku  resimandiye.  Li  dijî  her cûre  sînordarkirin,  çevvisandina  civakî,  tecavvuz,  çevvisandinen  dînî  û  babiksalarî  berxwedaye  û  berxvvedana  xwe  jî  bi  hunera  xwe  re  gihandiye  hev. 

•Çavkanî:  Dünyalılar 
•Werger:  Lilyan  Çiya 
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•  Delal  NURHAK 


Kürdistan'da  geliştirilen  ekonomik  soykırımı en  derinden  yaşayan  kadınlardır.  Yaşamın her  alanında  emek  sahibi  olan  kadın,  günümüzde  emeğinin  karşılığını  alamayan  kadın  durumuna  getirilmiştir.  Sınıflı  toplumla  her  türlü  baskı altına  alınan  kadınlar  en  çok  da  ev  içine  kapatılarak yaşamın  üretici  yanından  uzaklaştırılmıştır.  Günümüz  kapitalist  sisteminin  kadın  hakları  diye  çıkarttığı bazı  yasalar  ise  onu  liberalleştirdi  ve  metalaştırdı. 
Kadına  öncesinden  zorla  dayatılan  sömürü  biçimi şimdi  de  yedek  iş-gücü  pozisyonunda  bırakılarak,  ifadesizleştirmek  istenen  bir  duruma  konulmuştur. 
Oysa  yaşamın  her  alanına  baktığımızda  kadın  emeğiyle  karşılaşırız.  Egemen  sistemin  görmezden  geldiği  bir  emek  ve  yaşam  gerçeği  vardır. 

Tarihe  döndüğümüzde  ve  ilk  toplumsal  gelişime baktığımızda  yaşamın  örgütleyicisinin  ve  düzenleyicisinin  kadın  olduğunu  görürüz.  Yaşamın  ihtiyaçlarını karşılama  çabası  ekonomiyi  ifade  eder.  Ekonomi  yaşamın  kendisi  ise,  kadınlar  da  yaşamda  belirleyici olan  öncülerdendir.  Toplumsal  alanda  yaratılan  dengesizlik  kadının  ekonomiden  koparılışıyla  başlamıştır. 
İlk  insanlar  ekonomiyi  ortaklaştırarak  üretimlerini yapmışlardır.  Bunu  düzenleyen  ve  öncülük  yapan  kadının  kendisidir.  Bu  nedenle  ekonomi  alanında  kadın 


çok  derin  bir  tarihi  mirasa  sahiptir. 

Bir  evi  düzenlemek  ve  çocuğu  büyütmek  kolay bir  işi  değildir.  Hepimiz  biliriz,  her  gün  annelerimizin  evde  harcadığı  emek  ve  çabanın  bir  karşılığı mevcut  ekonomilerin  değer  teorilerinde  yer  almaz. 
Ancak  bir  gün  dahi  anneler  yaşamdan,  yani  günlük yaşam  ihtiyaçlarından  ellerini  çekseler  tüm  yaşam alt  üst  olur.  Bütün  bunların  anlaşılması  demek  temelinde  ekonomik  soykırımın  da  anlaşılması  ve aşılmasına  dönük  mücadele  etmek  demektir.  Ekonomik  bilincin  yaratılması,  onun  örgütlenme  alanlarının  oluşturulmasıdır  aynı  zamanda.  Kadınlar olarak  ekonomi  bizlerin  yabacı  olmadığı  bir  alandır. 
Kendi  doğamızda  olan  ama  bizlerin  mevcut  koşullarda  açığa  çıkaramadığımız  bir  alanımızdır.  Yeniden  tarihsel  olarak  açığa  çıkan  bilinç  ve  tecrübeyle en  iyi  örgütlemeyi  yapabilecek  yetenekte  ve  güçteyiz.  Doğamızda  olan  adalet,  paylaşım,  emek  komünal  ekonominin  kendisidir.  Önemli  olan  bunu açığa  çıkarmak  ve  örgütlemesini  yapmaktır.  Kürdistanlı  kadınlar,  kendi  örgütlüğünü  açığa  çıkarmış  ve bunun  mücadelesini  yıllardır  vermektedir.  Bu  bilinç inşa  sürecini  oluşturabilecek  bir  bilinçtir.  Komünal ekonominin  örgütlenmesinde  en  aktif  yer  alması gereken  kadınlar  olmalıdır. 

Kapitalist  modernite  Kürdistan'a  girmeden  önce, köyde,  şehirde,  yaşam  paylaşımcı  ve  değiş-tokuş  bi¬ 


çiminde  örgütlenmekteydi.  Günümüzde  bu  değerler yok  olmamıştır.  Komşuya  yardımı,  komşunun  işi  varken  onun  çocuğuna  bakmak,  komşunun  tarlasında çalışmak,  ekmeği  toplu  yapmak,  daha  birçok  şey  sayabiliriz.  Yaşamdaki  ortaklaşma  kadının  günlük  yaşamında  doğal  olarak  yaşadığı  bir  yaşam gerçekliğidir.  Bunun  için  kadının  komünal  ekonomiyi daha  rahat  yapabilecek  konumdadır.  Birkaç  kadının bir  araya  gelerek  ortak  yapacağı  iş,  komünal  ekonomi  örgütlemesidir.  Bunun  için,  yapılacak  işi  iyi  bilmek  önemlidir.  Toplumda  yapılan  işlerinin  en  ağırı ve  karşılığı  olmayanı  aile  içi  emektir.  Günlük  olarak tüm  ailenin  ihtiyaçlarını  karşılayan  genelde  kadınlar olmuştur.  Bunu  en  iyi  bir  biçimde  yapan  kadın,  kendi ekonomisinde  en  iyi  biçimde  örgütleyebilir. 

Kadının  ev  içi  emeği  bir  toplumsal  emek  olarak görülmemektedir.  Eril  zihniyet  bunu  bir  emek  olarak  görmediği  gibi,  değersizleştirme  yaklaşımına  da gitmektedir.  Oysaki  toplumsallık,  kadınla  kendini var  etmiştir.  Kadınlar  toplumun  günlük  yaşamından  tutalım  da  kendini  var  etmenin  tüm  koşullarını düzenleyen  konumdaydı.  Emeği  sadece  evle  sınırlandırılan  bir  pozisyonda  değildi.  Toplumsallık  içerisinde  hem  var  eden  hem  de  düzenleyen,  yürüten bir  konumdaydı.  Hayvanları  evcilleştirmeden,  onlardan  yaralanma,  toprağı  ekip  biçmede,  barınma koşullarını  oluşturmada  kadının  kendisi  başat  roldeydi.  Bir  toplumun  kendi  yaşamını  idame  etmesi 


için  barınma,  beslenme,  korunma  koşullarını  düzenleyen  ve  uğraşını  büyük  bir  çabayla  veren  kadın olmuştur.  Toplumun  temel  dayanağı  olan  toplumsal  ekonomi  kadın  etrafında  şekillenmiştir.  O  nedenle  kadının  kendi  doğasında  olan  bir  gerçekliktir. 
Günümüz  eril  sistemi  kadınların  asıl  rol  oynadığı ekonomiyi  kendi  denetimlerine  alarak,  kadını  bu alandan  uzaklaştırmıştı.  Toplumdaki  bozulmalar, adaletsizlikler,  eril  sistemin  kendisine  ait  olmayan ekonomi  alanına  girmesinden  kaynağını  almaktadır.  Çünkü  emek  olgusu  ve  yaratma  eylemi  eril  sistemin  yani  egemenlerin  doğasında  yoktur.  Daha çok  gasp,  talan,  yok  etme  vardır.  Örnek  verecek olursak,  bir  çocuğun  büyütülmesinde  en  zor  olanı kadın  severek  yapar  ve  yaşama  yeniyi  katar,  yaşamın  her  anında  büyük  bir  emekle  korur  onu  ve  besler,  topluma  katar. 

Kadın  toplum  içerisinde  elinden  alınan  ekonominin  kendisinin  olduğunu  bildiği  anda  kendini  yeniden  örgütlemek  zorundadır.  Eğer  bizler  adaletli, eşitlikçi,  saygı,  sevgi,  herkesin  aynı  koşularda  yaşadığı  bir  toplumsal  gerçeklik  istiyorsak...  Bizi  emeğimize  yabancılaştıran  tüm  etkenleri  ortadan kaldırmak  gibi  bir  görev  ve  mücadeleyle  toplumsal dengeyi  tekrardan  oluşturabiliriz.  Bizler  Mezopotamyalı  kadınlar  olarak  güçlü  bir  tarihsel  mirasa  sahibiz.  Yeterki  mücadele  edelim.  Bunun  üzerinden kendimizi  tekrardan  var  etme  gücüne  ulaşabiliriz. 


Ilzaydaı  böyle  sönmüyoruz 


Kasırganın  gözü 

Güçlü  bir  fırtınanın  denizde  oluşturduğu girdaplar  telafi  edilemeyecek  hasara  yol açabiliyor.  Bu  tür  fırtınaları  izleyebilmek için  uydu  görüntüleri  hayati  önem  taşıyor,  fırtınanın  yoğunluğu,  ilerlediği  yön  ve  rüzgarın  hızı  gibi bilgiler  veriyor.  Resimde  25  Kasım  2015'te  Pasifik Okyanusu'nda  hızı  saatte  160  kilometreye  ulaşan Sandra  tropik  fırtınası  mercek  altına  alınmış. 


Uydular  iklim  değişikliği  ve bunun  sonucunda  buzulların  erimesi  sürecinin  gözlemlenmesinde  de  önemli  rol oynuyor.  Bilim  insanları  uydu  görüntüleri  aracılığıyla  buzulların  gerilemesi  ve deniz  suyundaki  seviye  yükselmelerini belgeleyebiliyor.  Uluslararası  Hava  İstasyonundan  çekilen  bu  uydu  görüntüleri Arjantin  Patagonya'daki  Upsala  buzulunun  2002'den  2013'e  kadarki  geri  çekilme  sürecini  gösteriyor. 


Kum  fırtınası 

Çölleri  kaplayan  kumlar  bazen dolaşmaya  da  çıkabiliyor.  Eylül 
2015'te  Ortadoğu'yu  kasıp  kavuran  bu  kum  fırtınası  uydu  görüntülerine  böyle  yansıdı.  Uydu  verileri, karadaki  hava  kalitesi  algılayıcılarını  destekleyerek  fırtınaların  başlangıç  ve  gelişimini  anlamaya yardımcı  olan  numuneler  sunuyor. 
Bu  da  hava  durumu  tahminlerinde kullanılan  yöntemlerin  geliştirilebilmesine  yarıyor. 


"Çıplak  dağ7 

Kaliforniya'daki  Shasta 
Dağı,  bölge  için  çok  önemli bir  su  kaynağı.  Peki  kar  yağmayınca?  Amerikan  Havacılık  ve  Uzay  Dairesi  NASA, dağın  karsız  zirvesine  'çıplak dağ'  tanımlamasıyla  dikkat çekmiş.  Son  yıllarda  yaşanan kuraklık  nedeniyle  beyaz  görünmesi  gereken  dağ  zirveleri  kahve  rengine  dönüştü. 


Afetler,  iklim  değişiklikleri,  kuraklık,  kasırgalar, tufanlar...  Kapitalizmin  ve  tüketim  toplumunun  neden  olduğu  felaketler  uzaydan  görüntülendi. 


Yanardağın  uyanışı 

Yanardağlar  ne  kadar  uzun  süre  uyumuş  olursa olsun,  uyanışları  gürültülü  oluyor.  2009  yılında Rusya'nın  Kuril  Adalarında  bulunan  Sariçev  yanardağının  uyanışı,  Uluslararası  Uzay  İstasyonu'ndan çekilen  görüntülere  böyle  yansımıştı. 


Kumdan  gözyaşları 

Avrupa  Uzay  Ajansı'nın  Proba-V'i gibi  gözlem  uydularının  görüntüleri iklim  değişikliğinin  etkilerini  araştırmada  da  kullanılıyor.  Bu  örnek,  Bolivya'nın  ikinci  büyük  gölü 
Poopo'dan.  Gölün  Nisan  2014, 
Temmuz  2015  ve  Ocak  2016'da  çekilen  görüntüleri,  suların  nasıl  buharlaştığını  ve  3  bin  km2'lik  gölün nasıl  çorak  araziye  dönüştüğünü gözler  önüne  seriyor. 
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İnsanın  hangi  yarası  daha  çok  ka nıyorsa  orası  kimliği  oluyor” 
derler.  Ya  da  “düşmanın  saldırdığı  yer, senin  kimliğin  olarak  daha  çok  öne çıkıyor...” 

8  Mart  yaklaşırken  yaralı  kadın 
kimliğimizi  kendi  hakikatiyle  buluşturup  direniş  çığlığını  yükseltmenin  mücadelesini  vereceğiz. 

Yüzyılın  en  acımasız  katliamlarına tanıklık  eden  halk  olma  kimliğimizle birlikte  8  Mart’ı  karşılayacağız. 

Kürdistan’da  ölü  çocuklar  bedenleri kokmasın  diye  buzdolabında  günlerce  bekletilirken,  mezarlıklar  vahşice  bombalanırken,  güvercinler  kanatlarından  vurulurken,  bir apartmanın  bodrum  katında  insanlar  benzinle yakılmayı  beklerken  halk  olma  kimliğimiz içtiğimiz  su  kadar  kıymetlidir. 

Cizre’deki  bodrum  katlarında  susuzluğu,  açlığı,  nefes  alamamayı hissederken;  utanırken  içtiğimiz  sudan,  daldığımız  uyku¬ dan  ve  nefes  almaktan  halk olma  kimliğimiz  öne  çıkmaktadır. 

Halk  olma  kimliğimiz insanlık  onurunu  yaşatmak  için  bir  kez  daha  bedellerini  ödüyor. 

Bir  de  sınıfsal  kimliğimiz  vardır  en  çok  da  savaşın sonunda  kendini  daha  fazla gösteren... Sur ’un  en  yoksul mahallelerindeki  direnişin  ardından,  sokağa  çıkma  yasakların¬ dan  sonra  yüzümüze  çarpan  bir yaradır  yoksulluk. 

Biz  kimlikleri  bu  kadar  parçalayıp  ayrı  ayrı değerlendirirken,  dönem  dönem  öne  çıkarırken; zalim  iktidar  -ustalıkla-  hepsini  iç  içe  kullanıyor.  Yaşamın  her  damarına  şırınga  enjekte  eder  gibi  cinsiyetçiliği,  milliyetçiliği,  dinciliği,  kapitalizmi  işliyor. 

Kürdistan’da  sokaklar  bombalanırken  bir  evin içinde  bir  kadın,  bir  erkek  tarafından  şiddet  görmeye  devam  ediyor.  Kürdistan’da  çocuklar  asimile edilirken,  Türkiye’de  yoksulluk  doğal  bir  alışkanlığa dönüştürülüyor.  Tüm  dünyaya  inat  PYD  terör  örgütü  olarak  işlenirken;  Diyanet  İşleri  Bakanlığı  da 


tacizleri,  tecavüzleri,  çocuk  yaşta  evlilikleri  meşrulaştırıyor.  Yoksullar  hallerinden  memnun  olsunlar diye  Türk  olmanın  gururu  özel  harekat  polisleriyle, POH,  JÖH  birimleriyle  işleniyor.  Ve  yoksulluk biraz  daha  unutturuluyor.  Erkekten  şiddet  gören kadınlar  televizyondaki  evlilik  programlarını, yemek  tariflerini,  “en  güzel  kıyafet  benim”  yarışma¬ 


larını  izlerken  kendini  özne  olarak  görüyor.  Ve köle  kadın  olma  halleri  unutturuluyor. 

Her  bir  günahın  sorumluluğuna  adeta  bir bakanlık  kurulmuş  gibi. 

Sistem  öylesine  kendini  meşrulaştırarak işliyor  ki  uyguladığı  şiddet  politikaları  bile çoğu  zaman  kanıksanabiliyor. 

Amed’de  yine  bir  eylemin  ortasında  gaz bombalarını  yemiştik.  Ama  öyle  bir  gazdı ki  herkes  adeta  kendinden  geçmişti.  Eylemden  sonra  gaz  kapsüllerini  incelediğimizde son  kullanma  tarihlerinin  geçtiğini  gördük. 
Bir  arkadaş  “wallah  gidecem  onlara  küfredecem;  ma  atisiz  atisiz  niye  beyat  gaz  atisiz”  demişti gülerek.  Yani  gaz  atılmasına  değil  de  bayat  gaz  atılmasına  tepki  göstermek... 


ideoloji  yolunu  sağlamlaştırmak  için  kadını  toplumsal  bir  varlık  olmaktan  çıkarıyor,  lanetliyor, porno  malzemesi  yapıyor,  susturuyor  ya  da  ağlatıyor.  Çünkü  kadının  tarihsel  kazanmalarıyla  tanışmasını  engellemek  istiyor,  kadının  kendi kültürüyle  buluşmasının  önüne  geçiyor...  Yoksa kadın  kimliği,  direniş  ruhuyla  hiyerarşiye  de,  savaşlara  da,  yoksulluğa  da,  ulus  devletçiliğe  de,  yobazlığa  da  karşı  çıkacaktır.  İşte  o  zaman  egemenlerin işi  zorlaşacaktır. 

Kadının  özgürlüğü  olmadan  hiçbir  özgürlüğün anlamlı  olamayacağına  ve  hatta  hiç  yaşanmayacağına  inanan  bir  hareketin  yarattığı  deneyimlerle bir  8  Mart’ı  daha  karşılayacağız. 

8  Mart  yaklaşırken  Kürdistan’daki  öz  yönetim 
direnişlerinde  karşımıza  çıkan  kadın  öncülüğünü 


ünü  direnişe  çeviriyor 


Bu  kadar  sistemli  yürütülen  iktidar  ideolojisine  karşı  onurlu  insanların  duruşu  ise  parçalı  ve dönemsel  olmaya  devam  ediyor. 
Savaş  çıkınca  barışı  istemek,  kadına  yönelik  şiddetin  rakamları arttıkça  tepkileri  çoğaltmak, kendi  mahallemizdeki  ağaçlar  kesilince  öfkelenmek...  Her  yaralı kimlik  kendi  çemberinde  mücadelesini  sürdürdüğünü  zannederken  bu parçalılık  da  sistemin  kolayına  geliyor. 
Böylece  dağılmış  olan  güce  daha  rahat saldırıyor,  zihinleri  daha  kolay  işleyebiliyor. 
Bir  kimlikteki  devrim  diğerini  -kendiliğindenkolay  kolay  doğurmuyor.  Tek  başına  halk  direnişleri  kendiliğinden  kadın  devrimini  yaratmıyor, sınıf  mücadelesi  ulus  devleti  aştırmıyor  tek  başına. 

Ama  kadın  kimliğini  eksenine  alan  tüm  yaklaşımlar  çözüme  çok  daha  rahat  gidebiliyor.  Savaşların  da,  yoksulluğun  da,  devletçiliğin  de  kökenleri ve  sonuçları  tartışıldığında  eğer  kadın  varlığı  dikkate  alınmazsa  sonuç  hep  başa  dönmek  oluyor. 

Jineoloji  tartışmalarıyla  birlikte  iktidar  ideolojisinin,  temel  taşlarını  kadın  köleliği  üzerinden  dizdiğini  daha  şeffaf  görebiliyoruz.  Erkek  egemen 


daha  çok  konuşacağız.  Öz  yönetimin  kadın  gerçekliğiyle  olan  bağını  araştıracağız.  Neden  kadınlar Kürdistan’da  öz  yönetim  direnişinin  ön  saflarındalar,  bunu  tartışacağız. 

Kadına  yönelik  şiddetin,  eve  kapatılmaların, taciz  ve  tecavüzlerin  erkek  egemen  sistem  tarafından  nasıl,  hangi  aralıklarla,  nerede  uygulandığını konuşurken  belki  de  en  önemli  soruyu  soracağız: Kadın  özgürlüğü  nasıl  gerçekleşir  ?  Burada  yüzümüzü  Kobane’ye,  dağlara,  zindanlara  çevireceğiz. 

Sonra,  sonra  o  büyük  heyecan,  o  meydanları  zılgıtlarla  süsleyecek  olan  kadın  eylemlilikleri  gerçekleşecek. 

Ama  bu  yıl  kadın  kimliğimiz  halk  olma  kimliğimizin  elinden  daha  sıkı  tutacak,  yüzünü  Sura  dönecek;  “işte  hakikatimiz  orada”  diyecek. 
Kooperatifteki  arkadaşlar  komünlerinden  seslenecek:  Bizi  niye  unuttunuz,  bekleyin  biz  de  geliyoruz!  Sanatçı  kadınlar  telaşla  erbanelerini  alacak, Lisa  protez  bacaklarıyla  koşarcasına  yürüyecek,  Beri  tan’ m  heyecanıyla  haber  yapan  JINHA  muhabirleri  en  öne  geçecek.  Binlerce  kadın  zafere  henüz ulaşmamışsa  direnişe  doğru  yürüyecek;  zafer  elde edilmişse  de  yoluna  devam  edecek. 

Bu  8  Mart,  sadece  öfkenin  dile  getirildiği  bir  çığlık  değil;  direnişin  Güneş’e  selam  durduğu  bir  zılgıt olacak. 


Genç  kadınlar  YPS  JIN  barikatlarında 


Gever 


Sur 


*  *  * 

YPS-JIN'ın  örgütlendiği  merkezlerden  biri  Şırnak'ın  İdil  ilçesi.  İdil'de  devlet  güçlerinin  saldırılarına  karşı  barikatların  ardında  savaşan  YPJ JIN'ın  sayısı  her  geçen  gün  artıyor.  Öz  yönetim bölgelerinde  YPS-JIN  gibi  özgün  yapılanmalar,  kadınlar  ve  toplumsal  yaşam  açısından  önemli  bir  adım.  YPS-JIN  üyesi Xwînda  Serdar,  kuruluş  amaçlarını  şöyle özetliyor.  "Köyleri,  kasabaları,  şehirleri ve  metropolleri  ele  aldığımızda  kadınların özgün  yaşam  alanlarının  bulunmadığını  görüyoruz.  Sistemin  epoze  ettiği  "kadın  sadece  ev işlerini  yapıp,  erkeğe  hizmet  eder"  bakış  açısı burada  yerle  bir  ediliyor.  Kadınlar  artık  dağda, şehirde,  ovada  kendi  rengini  ve  kimliğinin  farkına vararak  örgütleniyor.  Bu  sistem  bizlere  var  olma 


Halkın  öz  yönetim  iradesine  yönelik  devreye konulan  imha  siyasetine  karşı  Nusaybin'de  kadınlar  "Şehit  Ayten  Bagok"  birimi  adıyla  Kadın Sivil  Savunma  Birlikleri  (YPS-JIN)  kuruluşunu  ilan etti.  YPS-JIN  üyesi  Leyla  Nisebîn,  AKP  faşizminin insanlık  adına  hiç  bir  siyasi  irade  zeminini  kabul etmediği  için  Kürt  halkının  özerklik  direnişini gerçekleştirdiğini  söylüyor.  Saldırılarda  en  çok katledilenlerin  kadınlar  ve  çocuklar  olduğunu kaydeden  Leyla  Nisebîn  şöyle  devam  ediyor: "Bizler  sömürgeciliğe,  iktidara  ve  kadınlara  uygulanan  şiddete  karşı  YPS  zemini  üzerinden birliklerimizi  ilan  ediyoruz.  Tüm  halkımızı  özgür bir  yaşama,  Kürt  kadınını  ise  özgür  bir  başarıya götürünceye  kadar  bu  meşru  savunma  savaşımızı  sürdüreceğiz.  " 


Şırnak-merkez 


İşgalci  Türk  güçlerine  karşı  direnişi  ile  Kobaneleşen Amed'in  Sur  ilçesinde  YPS-JIN  örgütlülüğü  her geçen  gün  büyüyor.  YPS  JIN  bu  alanda  kuruluş amacını  şöyle  açıklıyor:  "Şüphesiz  bu  varlığını  koruma  ve  özgürlüğünü  sağlama  savaşında  öncü  güç başta  fedakar  Kürt  anaları  ve  özgürlük  arayışı  hiç bitmeyen  direnen  Kürt  kadınlarıdır.  Erkek  egemen sistem  en  başta  uyanan  Kürt  kadını  şahsında  yeşeren kurtuluş  ve  özgürlük  umudunu  katletmeye  çalışmaktadır.  Bu  saldırılar  karşısında  toplumunu  ve  kendini savunmak  kadının  en  doğal  haktır.  Kadına  yönelik hiçbir  saldırı  karşılıksız  kalmayacaktır.  Devletin  her türlü  imha  amaçlı  saldırılarına  karşı  direnişi  yükselteceğimize  yine  kadına  dönük  devlet  temelli  yürütülen  fuhuş,  taciz,  tecavüz  gibi  kadının  iradesini kırmaya  çalışan  toplumu  düşürme  temelli  egemen sistemin  uygulamalarına  karşı  en  sert  mücadeleyi  yürüteceğimize  dair  söz  veriyoruz. 


Görkemli  bir  direniş  ile  işgal  güçlerine karşı  duran  Cizre'nin  yanı  sıra  Şırnak merkez  de  YPS-JIN'ın  temel  direniş  alanlarından.  Devletin  bütün  teknik  ve  vahşetiyle  yöneldiği  bu  ilçede  kadınlar  öz savunma  direnişlerini  yaygınlaştırıyor. 
YPS-JIN  bütün  saldırılara  rağmen  varlık mücadelesinden  asla  taviz  verilmeyece- 


*  *  * 

YPS  JIN  geçtimiz  günlerde  Gever'de  de  kuruluşunu  ilan  etti.  YPS-JIN  Gever  Komutanlığı  Sözcüsü Rozerin  Gever  neden  örgütlendiklerini,  öz  yönetim ilanına  neden  gittiklerine  ilişkin  şu  açıklamayı  yapıyor:  "Türk  devleti  halkımızın  bu  meşru  taleplerine karşı  cevap  vermemiş,  her  gün  yeni  katliamlar,  tutuklama  ve  işkencelerle  halkımızı  sindirerek  gözünü korkutmak  isteyerek,  Kürdün  direniş  geleneğinden gelen  özgücünden  korkmuş  ve  ölüm  provaları  yaparak  bitirmeyi  hedeflemiştir.  Halkımıza  yönelik  tüm saldırıları  püskürtüp  boşa  çıkarana  dek  kendimizi YPS-JIN  Gever  olarak  ilan  ediyor  ve  diyoruz  ki,  olacaksa  bir  yaşam,  ya  özgürce  olacak  ya  da  hiç  olmayacak!  Bu  temelde  Cizre'deki  direnişi,  Sur'daki fedailiği,  Nusaybin'in  öncü  duruşunu  selamlıyoruz ve  omuz  omuza  özgür  Kürdistan'ı  yaratacağımızın sözünü  veriyoruz."  «Derleyen:  Nevvaya  Jin 


Kürdistan'da  işgalci  güçlere  karşı  halkı korumak  amacıyla  kurulan  YPS  yani 
'Sivil  Savunma  Birlikleri'  giderek geniş  bir  örgütlenme  ağına  kavuşuyor. 
YPS'nin  kurulduğu  tüm  yerleşim  merkezlerinde  YPS-JIN  de  kuruluyor  ve  kadınlar  bu  örgütlenme  içerisinde  savunma  direnişine  katılıyor.  Öz  yönetimin merkezi  olan  Sur,  Cizre,  Nusaybin,  İdil  ve  Gever'de barikatlarda  direnen  kadınların  YPS-JIN  olarak  kendini  örgütlemesi  bir  öz  savunma  gücü  olmaktan daha  fazla  anlam  taşıyor.  YPS  JIN,  sadece  bir  halkın sömürgeci  bir  devlet  karşısında  direnişinin  değil,  kadınların  günlük  hayatta  karşı  karşıya  kaldığı  her  tür baskıya  karşı  da  başkaldırının  adı  oluyor. 


ğini  şöyle  açıklıyor:  Botan  kadını  Berivanların,  Azimelerin  Çiçeklerin  direniş  geleneğini  en  onurlu  biçimde sürdürecektir.  Barikatların  ardında  özgür  bir  yaşam örülürken  bunun  en  görkemli  direnişini  de  kadınlar yapmaktadır.  Bundan  dolayı  en  fazla  kadınlar  hedef alınmaktadır.  Seve,  Pakize  ve  Fatma  yoldaşlar  öz  yönetim  direnişimizin  en  güçlü  ve  anlamlı  temsilini  yapmışlardır.  Onların  anılarına  ve  direnişlerine  bağlılığın gereği  olarak  Botan  kadınının  öz  savunmasını  daha fazla  güçlendirmek  bizler  için  bir  görevdir.  Şu  ana kadar  barikatların  ardında  direnen  kadınlar  olarak  bu saldırılara  karşı  özgün  öz  savunma  örgütlülüğümüzü oluşturmak  hayati  önemdedir." 


şansı  tanımıyor,  bizler  ise  varlık  mücadelemizi  veriyoruz.  Bu  nedenle  bütün  genç  kadınları  barikatlara ve  YPS-JIN  saflarına  çağırıyorum." 


Nevvaya  Jin 


Mart  2016 


röportaj 


Nesrin  Abdullah: 

~  _“l 

özgürleştirir 

"Kadınlar  nerede  olursa  olsun  özgürlükleri  için  her  zaman  öz  savunmaya ihtiyaç  duyacaklardır.  Gerek  ideolojik  gerek  psikolojik  gerekse  de  fiziki 


anlamda  öz  savunma  gereklidir.  Bütün  dünya  kadınları  için  bu  geçerlidir.  Özgürlük  kavramı  öz  savunmadan  bağımsız  ele  alınamaz." 


6 8  Mart  isyan  günü  olmalı’ 


YPJ  komutanı  Nesrin  Abdullah  gülümseyen yüzüyle  karşılıyor  bizi.  Aslında  sadece  O'nda değil,  YPJ'nin  dünya  basınına  yansıyan  bütün karelerinde  gülümseyen,  hayata  dolu  dolu  bakan genç  kadınlara  rastlarız.  Onlar,  oldukça  acımasız  bir savaşın  ortasında  bizlere  hayatı,  insanlığı,  direnmeyi, haykırmayı,  mücadeleciliği  gülümseyen  yüzleriyle anlatıyorlar.  İşte  Nesrin  Abdulah'ın  yüz  ifadesine  yansıyan  da  bu  inanç.  O'nunla  savaşı,  erkek  egemen  anlayışları,  yansımalarını  konuştuk.  Sadece  bunları  da değil,  DAİŞ  gibi  bir  faşizm  karşısında  mücadele  eden YPJ'yi  besleyen,  güç  veren  dinamikleri,  felsefeyi, ideolojiyi  de  sorduk.  Öyle  bir  zamanda  geçiyoruz  ki belki  de  en  çok  onların  konuşması  lazım.... 

İlk  olarak  YPJ'yi  sormak  istersek  nasıl  tanımlarsınız?  Kimlerdir  bu  YPJ'li  kadınlar? 

Biz  mi?  Dünyayı  değiştirmek  isteyen  kadınlarız.  Bu dünyaya,  erkek  egemenliğine,  savaşa,  sömürüye  itirazımız  var.  Biz  itirazı  olan  herkesiz.  Aslında  YPJ  günümüzde  direnen  tüm  kadınlar  demek.  Yani  özgürlük ve  umut  arayan  herkestir  YPJ. 

YPJ  kendinden  önceki  kadın  hareketlerinin  birikim  sürecine  nasıl  bakıyor?  Feminist  kadın  mücadelesinin  Rojava  kadınlarının  mücadele  azmini  de beslediğini  söyleyebilir  miyiz?  Kadınların  bu  mücadele  mirasına  nasıl  bakıyorsunuz? 

Kadın  hareketlerini  değerlendirdiğimizde  tarihsel olarak  ele  almamız  gerektiğine  inanıyorum.  Neden? 
Çünkü  dünyanın  neresinde  olursa  olsun  kadın  mücadelesinin  arkasında  bütün  kadınların  ortak  direniş tarihi  bulunmaktadır.  Hangi  zaman  ve  mekanda olursa  olsun  ister  tek  bir  kadın,  isterse  de  örgütlü bir  yapı  olsun  hepsinin  arkasındaki  mücadele  mirasına  bakmak  gerekiyor.  Çünkü  hepsi  anlamlı  ve  değerlidir.  Tarihsel  olarak  verilmiş  bütün  mücadeleler özgürlük  iddiamızı  beslemiş  ve  güçlendirmiştir.  Bu anlamda  feminist  hareketlerin  iki  yüz  yıla  aşkındır verdikleri  mücadele  oldukça  anlamlı  ve  değerlidir. 
Burada  önemli  olan  güncel  olarak  mücadele  eden kadın  hareketlerinin  geçmiş  deneyimlerle  doğru bağ  kurmasıdır.  Çünkü  biz  ve  birçok  kadın  hareketi kadın  örgütlerinin  tarihsel  olarak  bir  devamı  ve  mücadele  halkasıyız. 

Peki  bu  halka  daha  güçlü  nasıl  kurulabilir? 

Aslında  her  kadın  örgütü  kadın  tarihini  iyi  bilmek ve  görünür  kılmak  zorundadır.  Zaten  kadın  hareketleri  tarihsel  dayanaklarını  göremezlerse  problemli bir  şekillenme  yaşarlar.  Her  hareket  kendisinden  önceki  deneyimi  tamamlamak  ve  bir  sonraki  aşamaya taşırmaktan  sorumludur.  Böyle  bakılması  kadın  hareketleri  arasındaki  bağı  da  bütünlüklü  görmemizi sağlayacaktır. 

Bu  anlamda  kadın  özgürlük  mücadelesinin  tarihsel bir  kutsallığı  vardır.  Bizim  bu  konudaki  yaklaşımımız bu  şekildedir.  Hangi  zaman  ve  mekanda  olursa  olsun, kadın  mücadelesinin  sesi  yükseldiğinde  şüphesiz tüm  kadınlar  için  bir  güç  kaynağı  oluyor.  Burada önemli  ve  gerekli  olan  bütün  kadınların  ortak  amaç ilke  ve  mücadele  etrafında  birleşmesidir.  Ancak  bu şekilde,  erkek  egemen  zihniyet  tarafından  kuşatılmış bu  dünyayı  daha  yaşanılır  ve  özgür  kılabiliriz. 

YPJ  olarak  savaşan  bir  güçsünüz.  Savaşın  eril  bir karakteri  var.  Sizler  bundan  kendinizi  nasıl  koruyorsunuz?  YPJ'yi  bir  öz  savunma  gücü  olarak  tanımlıyorsunuz.  Bu  anlamda  öz  savunmanın  farkı  nedir? 

Aslında  tarihsel  süreç  içinde  savaşları  başlatan  ve karakterini  belirleyen  de  erkek  egemen  anlayışın kendisidir.  Çünkü  bu  savaşları  yürüten  orduların  yaratıcısı  da  erkeklerdir.  Dolayısıyla  gerçekleştirilen bütün  savaşlar  erkek  egemen  ideolojinin  bir  tezahürü  gibidir.  Bütün  savaşların  amacı  iktidarı  ve  dev¬ 


leti  güçlendirmektir.  Egemenler  ve  devletler  adına yürütülen  bütün  savaşların  hedefi  hep  aynı  olmuştur. 
Birincisi  işgal  ve  sömürüdür.  İkincisi  de  iktidarı  ve  hegomonyayı  büyütmektir.  Dolayısıyla  savaşın  karakteri bir  anlamda  erkek  karakterli  ve  zihniyetlidir. 

Yani  savaş  erkeğe  benzer  diyebilir  miyiz? 

Elbette  ki.  Savaş  yürütenlerin  kendisine  benzer. 
Çünkü  savaşlar  yürütücülerinin  bir  yansımasıdır.  Bu nedenle  savaşların  yaşanma  biçiminde  erkek  karakterini  görmek  mümkündür.  Savaşların  arkasında  bir düşünce  biçimi,  bir  ideoloji  vardır. 

Kadınların  savaşı  da  kadınlara  benzer  diyebiliriz o  zaman... 

Evet.  Ama  burada  belirleyici  olan  savunduğunuz ideoloji  ve  sistemdir.  Amacınız  ve  hedeflerinizdir.  Bu bağlamda  kadın  savunma  birlikleri  tarafından  yürütülen  savaşın  ayrı  bir  karekteri  var.  Çünkü  kadınlar savaşı  başlatan  taraf  değiller.  Bilakis  erkek  egemen aklın  halkları  ve  kadınları  boyunduruk  altına  almak için  başlattıkları  savaşlara  ezilenlerin  tarafı  olarak, öz  savunma  amaçlı  savaşlara  girmektedirler.  Öz  sa¬ 


vunma  bütün  canlılarda  en  doğal  reflesktir.  Saldırının  olduğu  yerde,  yaşam  ve  haklarınız  tehlike altındaysa  kendinizi  ve  varlığınızı  korumak  zorundasınız.  Kadınlar  ordu  kurduklarında  ya  da  silahlandıklarında  YPJ  örneğinde  olduğu  gibi  bunun  işgal  ve iktidar  gibi  bir  hedefi  yoktur.  Aksine  özünde  barış  ve hümanizmi  hedeflemektedir.  Kadın  birlikleri  barışı yaratmak  için  savaşmaktadır. 

Peki  savaş  koşullarında  eril  kültüre  karşı  kadınlar olarak  nasıl  bir  mücadele  yürütüyorsunuz? 

Aslında  erkek  egemenlikli  sömürü  savaşlarına karşılık  biz  kadınlar  barışı,  eşitliği,  özgürlük  değerlerini  ilkesel  düzeyde  savunmakla  yetinmiyoruz. 
Aynı  zamanda  bu  değerler  bizim  yaşam  tarzımızın da  esasını  oluşturmaktadır.  Çünkü  bu  değerlere  en çok  ihtiyaç  duyan  kadınlardır. 


Dolayısıyla  YPJ  iki  şeyi  kendine  esas  aldı  ve  bunlar bizim  temel  ilkelerimizi  de  oluşturmaktadır.  Birincisi mücadele  ederken  erkek  egemen  karakterli  orduların  hakikatini  açığa  çıkarmak  ve  bunu  teşhir  etmek iken  İkincisi  de  iktidarcı,  işgalci  politikalara  karşı  öz savunmayı  öne  çıkarmak  ve  felfesik  olarak  da  bunu işlemekti.  Yine  orduların  ve  savaşların  karakterini değiştirmek  için  kendini  eğitmeyi  ve  örgütlemeyi  başından  beri  esas  aldık.  Bu  anlamda  kadınlar  kurdukları  askeri  ve  siyasi  akademiler  ile  günümüze  kadar oluşturulmuş  olan  erkek  ordularının  özünü  değiştirecek  olan  öncü  kadroları  yetiştirmektedir.  Bu  yöntem  ile  günümüzde  kadınlar  kendi  kişiliğini dönüştürdüğü  gibi,  kazandığı  yeni  fikir  ve  karakter ile  savaşlara  da  etkide  bulunmaktadır. 

Kadınlar  olarak  oldukça  acımasız  savaş  koşullarında  mücadele  ediyoruz.  Bu  koşullarda  egemen erkeğe  benzememek,  kadın  olarak  kalmak  ve insan  olmakta  ısrarı  dayatmak  ideolojik  bir  mücadele  gerektirmektedir.  Kadınlar  ve  genel  olarak tüm  özgürlük  savaşçılarının  kendi  karşıtına  benzememesi,  devrimci  olarak  savaşı  yürütmesi  oldukça önemlidir.  Bu  da  bizim  koşullarda  ancak  ideolojik mücadeleyle  mümkündür.  Demokratik,  ekolojik, kadın  özgürlükçü  paradigma  her  anımızda  yaşamamız  ve  sahiplenmemiz  gereken  bir  yaşam  felsefesidir.  Bundan  koptuğumuz  an  biz  biz  olmaktan çıkarız.  Bu  anlamda  savaşın  en  acımasız  koşullarında  dahi  ideolojik  mücadeleyi  elden  bırakmamak  bizim  için  hayati  önemdedir.  Bizler  savaşsız, sömürüşüz  bir  dünya  için  mücadele  ediyoruz. 
Halkların  ve  kadın  özgürlüğüne  bağlanmayan  hiçbir  savaş  haklı  olamaz. 

Rojava  ve  Ortadoğu  gibi  kadının  oldukça  sömürüldüğü  bir  alanda  örgütlü  bir  güç  olarak  varsınız. 
Bu  örgütlülük  toplumsal  yaşama  nasıl  yansıyor? 
Mesela  kadınların  öz  savunmasını  üstlendiği  bölgelerde  kadınlara  yönelik  şiddetin  azaldığını,  buna karşı  toplumsal  bir  bilincin  oluştuğunu  söylemek mümkün  mü? 

Özgün  kadın  örgütlenmesi  toplum  üzerinde  büyük bir  etki  yaratmıştır.  YPJ'nin  gerçekleştiği  Rojava'daki sosyal  yapı  ağırlıklı  feodal  bir  yapıdır.  Ayrıca  Rojava farklı  etnik  ve  inanç  gruplarından  oluşmaktadır. 
YPJ'nin  böyle  bir  ortamda  filizlenmesi  feodal  dokunun  parçalanması  açısından  önemli  bir  değişim  dinamiği  yaratmaktadır. 

YPJ  mücadele  tarzıyla  bir  çok  tabuyu  da  parçalamıştır.  Geleneksel,  feodal  bakış  açısını  zorlamıştır, büyük  oranda  kırmıştır.  Kadının  mücadele  edemeyeceğine  inanan  algıyı  parçalamıştır.  Kadınlara  biçilen geleneksel  rol  algısında  da  bir  değişim  gözlemlenebilmektedir.  Özellikle  kadınlar  özgüven  kazandıkça aslında  topluma  da  özgüven  aşılamaktadır.  Bütün  bu değişimleri  küçümsememek  lazım.  Çünkü  bu  değişimler  bir  bütün  toplumun  zihniyetini  değiştirecek niteliktedir.  Artıktoplum  kadın  mücadelesini  biryan- dan  meşru  görmekte  bir  yandan  da  destek  çıkmaktadır.  Mücadele  artık  yeni  bir  düşünüş  ve  değerler sistemi  yaratmıştır. 

Şiddet  ve  öz  savunma  bağlamında  kadınlara  ne söylenebilir?  Sizce  kadınlar  ne  yapmalı? 

Kadınların  her  zaman  bir  öz  savunmaya  ihtiyaçları vardır.  Bunu  sadece  şiddete  karşı  öz  savunma  anlamında  söylemiyorum.  Kadınlar  nerede  olursa  olsun özgürlükleri  için  her  zaman  öz  savunmaya  ihtiyaç  duyacaklardır.  Gerek  ideolojik  gerek  psikolojik  gerekse de  fiziki  anlamda  öz  savunma  temel  bir  ihtiyaçtır. 
Bütün  dünya  kadınları  için  bu  geçerlidir.  Özgürlük kavramı  öz  savunmadan  bağımsız  ele  alınamaz.  Öz savunma  aynı  zamanda  öz  örgütlenmedir.  Sadece 


Bir  8  Mart’ı  daha  karşılıyoruz.  Kadın  mücadelesinin  sembolleştiği  bir  gün.  Güne  ilişkin  siz  neler  söylemek  istersiniz? 

Kadınların  “biz  kadınız  ve  hurdayız”  diyebilmesi  için  elbetteki  sadece  8  Mart’ı  beklememiz gerekmiyor.  Ancak  8  Mart’ın  sembolleşmiş  bir tarihsel  mücadele  geçmişi  var.  8  Mart  a  verebileceğimiz  en  anlamlı  yanıt  yılın  her  anını  özgürlükle  doldurmak  ve  kesintisiz  bir  mücadele deneyimine  dönüştürmektir.  8  Mart  böyle olursa  bir  doruk  olarak  elbetteki  daha  anlamlı bir  rol  oynayabilir. 

8  Mart’ı  isyan  günü  olarak  görmek  elbetteki 
önemlidir.  Biz  kadın  eksenli  toplumsal  özgürlüğe  inanan  bir  hareketiz.  Her  an  ve  zaman  kadınla  dolmalı,  kadın  özgürlüğüyle  solumalıdır. 
Kadın  bir  adım  özgürleşirse  toplum  ve  doğa  da o  kadar  özgürleşiyor.  Dolayısıyla  kadın  rahatladıkça,  baskı  azaldıkça  aslında  aynı  paralelde dünya  ve  evren  de  rahatlayacaktır.  Sebebi  ise  en dibi  oluşturan  temel  halka  olmasındandır.  Dolayısıyla  8  Mart’ı  özgürlük  mücadelemizin  kendini  siyasal  olarak  da  bütün  dünyaya  mal  ettiği bir  gün  olması  itibariyle  ele  almak  ve  birçok kadın  hareketinin  deneyimini  ortaklaştırmak açısından  önemli  ve  anlamlı  buluyoruz.  Çünkü özgür  kadın  ile  beraber  ancak  uğruna  mücadele ettiğimiz  toplumsal  eşitlik,  adelet  ve  özgürlüğün  canlandığı  ve  hakim  olduğu  dünya  yaratılabilir  ve  insanlığa  armağan  edilebilir. 

şiddet  karşısında  kendini  savunmak  anlamında  değildir.  Her  koşulda  kendi  öz  örgütlülüklerini  yaratanlar  ancak  öz  savunmalarını  gerçekleştirebilirler. 

Tek  tek  kadınların  şiddet  karşısında  kendini  savunması  kadınları  kurtarmayacaktır.  Ancak  kadınlar örgütlenirse  kolektif  bir  güç  haline  gelirse  öz  savunma  sonuç  alıcı  olabilir.  Öz  örgütlenme  ise  ancak bütün  dünya  kadınları  kendi  kongrelerini  yaratırlarsa  öz  savunmayı  da  bununla  bağlantılı  ele  alırlarsa  anlamlı  olabilir.  Bu  kongrede  ortak  ilke  ve prensipler  etrafında  kadınlar  mücadelelerini  yürütebilir.  Böyle  bir  örgütlenme  hangi  ülke  ve  coğrafyada  olursa  olsun  bütün  dünya  kadınlarının herşeyden  önce  insanca  yaşama  haklarını  elde  etmesi  ve  koruması  için  bir  garanti  olacaktır.  Böyle bir  kongre  ve  birlik  başta  işgal  edilmiş  ülkelerin  kadınlarını  özgürleştirmek  için  mücadele  verecek,  bu aynı  zamanda  o  toplumun  genelinin  özgürlüğü  için mücadele  anlamı  taşıyacaktır. 

Sadece  sömürge  ve  işgal  altındaki  toplumlar  için değil  genel  olarak  kadın  özgürlüğü  için  uluslararası kadın  ağlarının  daha  güçlü  oluşturulması  gerekmektedir.  Şuna  inanıyorum  ki  eğer  uluslararası kadın  birliği  yaratılırsa,  bugünkü  yaşanan  sorunlara bir  çözüm  gücü  olunabilir. 

Yani  dünya  kadın  kongresinin  oluşması  gerektiğine  inanıyorusunuz? 

Evet.  Biz  YPJ  olarak  da  askeri  örgütlenmeyi  toplumsal  alan  örgütlenmesinden  bağımsız  ele  almıyoruz. 
Kadınlar  toplum  içinde  dernekler,  kooparatifler,  akademiler  gibi  yapılar  oluşturmazsa  tek  başına  askeri güç  yeterli  olmayacaktır.  Önemli  olan  toplumsal  örgütlenmedir.  YPJ'nin  arkasındaki  güç  de  kadın  hareketinin  kendisidir.  Kadının  örgütlü  gücü  kendi  özüne uygun  olarak  iktidarcı  ve  işgalci  zihniyeti  ortadan  kaldıracaktır.  Bu  nedenle  bizim  modelimiz  bütün  dünya için  geçerlidir.  Kadınların  mutlaka  böyle  bir  birliği  yaratması  şarttır.  İkincisi  ise  ancak  böyle  bir  birlik  ile yeni  bir  toplumsal  sözleşme  oluşturulabilir. 
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•  Zilan  DİYAR 

Son  yıllarda  Kürt  kadınları  pratik  başarılarıyla  adından  söz  ettiriyor.  Kadın  meclisleri, kooperatifler,  kadın  kurumlan  ve  en  önemlisi  kadınların  öz  savunma  örgütleri...  Tüm  bunlar Kürt  kadınlarının  güçlü  örgütlülüğünün  araçları. 
Ancak  bu  pratiğe  yön  veren  güçlü  teorik  çözümlemeler  bugüne  dek  yeterince  bilinmedi.  Jineoloji biraz  da  bu  teorik  çerçevenin  tartışmaya  açılması demek.  Jineolojinin  evrensel  çapta  gelişmelere yol  açma  iddiası  da  buradan  kaynaklanıyor.  Avrupa,  Latin  Amerika  ve  Ortadoğu'da  farklı  kadın örgütleriyle  kurulan  ortak  payda  jineolojiye  dayanıyor.  Son  olarak  İtalya'da  sistem  karşıtı  güçlerle yapılan  toplantılarda  ele  alınan  temel  bir  başlık da  jineoloji  oldu.  İki  günlük  tartışmalarla  jineolojinin  ne  olduğu,  neden  kadın  bilimine  ihtiyaç  olduğu  anlatıldı.  Katılımcıların  ne  anladığını,  ne kadar  ikna  olduklarını  da  onlara  sorduk.  İşte  farklı gruplarda  yer  alan  kadın  aktivistlerin  jineoloji  hakkındaki  düşünceleri.... 

Sara  Montinaro 

(Bologna  Üniversitesinde  Hukuk  öğrencisi 
Ya  Basta  Derneği  Aktivisti) 

Bizler  farklı  düşünce  yapılanmalarının  ve  farklı politik  gerçekliğin  şekillendirdiği  bireyler  olarak bugüne  kadar  öğrendiklerimizden  farklı  birşeyi tartıştık.  Bu  sistemin  düşünce  yapımızda  yarattığı kalıpları  kırabilmek  için  jineolojinin  argümanlarını anlamak  çok  önemli.  Ben  bu  konuda  biraz  daha bilgi  sahibi  olduğum  için  çok  mutluyum.  Jineoloji dünyaya  yeni  bir  pencereden  bakmama  yardımcı oldu.  Kapitalist  sistem  içinde  yaşayan  biri  olarak kendi  tarihime,  kişisel,  politik,  sosyal  ve  kültürel yaşamıma  farklı  bir  pencereden  bakmamı  sağladı.  İtalya'da  mücadele  eden  bizler  için  topluma alternatif  bir  yaşam  sunma  imkanını  yaratttı.  Ji¬ 


neoloji  bu  konuda  büyük  olanaklar  sunuyor.  Batılı kadınlar  Avrupa  merkezli  bakış  açısının  şekillendirdiği  bir  bilgi  yapılanmasının  etkisi  altındalar  ve bundan  halen  kurtulamamışlar.  Yani  kapitalizmin yaratımı  olan  bilgi  yapılarının  etkisindeler.  Bu  düşünce  yapılanmasını  analiz  edebilmek,  bazı  kav¬ 


ramları  gerçekten  anlayabilmek  için  hem  düşünsel  hem  de  politik  anlamda  tamamıyla  farklı  bir bakış  açısını  ortaya  koyuyor.  İnanıyorum  ki  bu bakış  açısı  bağlantılar  ve  teorik  tartışmalarla  süreklilik  kazanacak.  Aynı  zamanda  Batılı  kadınların da  jineolojik  bir  bakış  açısı  kazanması  gerekiyor. 
Sadece  sosyal  bilimler  açısından  değil,  mesela teknoloji  ya  da  benim  ilgilendiğim  alanlardan  biri olarak  insan  hakları  hukuku  olabilir.  Bu  alanlarda yaşanan  sorunlara  çözüm  bulabilmek  için  hepsine  farklı  bakabilmeyi  sağlıyor.  Ama  jineolojiden öğrendiğimiz  temel  yöntemlerden  biri  olan  şeyi burada  da  uygulamak  gerekiyor.  Teoriye  pratiğin eşlik  etmesi  gerekiyor. 

Veronica 

Centro  Sociale  Occupato  Autogestito 
(CSOA  Gabrio) 

Buradaki  tartışmalarla  jineolojinin  ne  olduğunu öğrenme  imkanını  buldum.  Kürdistan'a  gitme  şansım  da  oldu.  Orada  onların  tecrübelerini,  kadının toplumdaki  rolü  ve  toplumdaki  yerini  ve  kadının topluma  kazandırdıklarını  görebildim.  Jineoloji benim  için  sosyal  bilimlerde  derinleşme  ve  kadın 


bakış  açısını  kazanmak  demek.  Kürt  kadınlarının geliştirmeye  çalıştığı  ve  bizimle  de  bağını  kurmaya çalıştığı  bu  çalışma  bir  fırsat.  Bu  konudaki  çalışmalar,  araştırmalar,  paylaşımlar  sonucunda  ortaya  çıkanlar  evrensel  anlamda  bir  değişim  anlamına geliyor.  Jineolojinin  yöntemleri  batılı  sosyal  bilimlerin  tarihini  değiştirecek  nitelikte.  Tüm  bunlar akademik  anlamda  bir  fırsat.  Aynı  zamanda  pratik imkanlarının  da  ortaya  çıktığını  gördüm.  Kadın evinde,  kooperatiflerde  çalışan  arkadaşlarla  konuşma  imkanı  buldum.  Yoldaşlar  birebir  halkın  içerisinde  yer  almakta,  yani  bizim  gibi  halktan  bir kopuş  yaşanmıyor.  Kooperatif  çalışmaları  sosyal  ve ekonomik  dokuyu  genişleten  bir  işleve  sahip.  Yani sadece  ekonomik  bir  çalışma  değil,  bazı  toplumsal dinamikleri  de  çözen  bir  işleve  sahip.  Yine  Diyarbakır'da  Ezîdîlerin  yaşadığı  kampa  gittim  ve  orada açılan  kadın  evinin  çalışmalarını  gördüm.  Mesela oradaki  kooperatif  çalışmaları  kamp  içindeki  kadınların  toplumsal  yaşama  katılımında  bir  köprü rolünü  oynuyor.  Buradaki  çalışmada  kullanılan araçlar  daha  çok  tanışma,  oradaki  toplumsallığı  tanıma  ve  bağ  kurmaya  dönük.  Bunu  yaparken  kişiye bir  öğretmen  gibi  yaklaşılmıyor,  yani  ona  nasıl  yaşayacağı  öğretilmiyor.  Yani  şöyle  bir  diyalektik  işliyor.  Ben  senin  gibiyim  ve  seninle  yaşam  üzerine tartışmak,  seninle  yaşamak  istiyorum. 

Ayrıca  sorunların  ataerkil  sistemden  başlatılarak  çözümlenmesi  beni  oldukça  etkiledi.  Bu  anlamıyla  jineoloji  kadını  bütünsel  ele  alıyor. 
Kadınları  sınıflar,  toplumsal  kesimlere  göre  değil, ataerkil  sistemin  yol  açtığı  sorunlardan  yola  çıkarak  çözmeye  çalışıyor. 


Barbara  Ferusso 

(Sosyal  servis  operatörü 
CSOA  Gabrio  aktivisti) 

Jineoloji  benim  için  tarihsel  bir  devrim  önemini taşımakta.  Bence  dünyaya  kadın  beyniyle,  kadın gözüyle,  kadın  kalbiyle  bakmaktır.  Bunu  yalnız  biz kadınlara  değil  tüm  topluma  öğretiyor,  en  önemlisi de  halkla  birlikte  örgütleniyor.  Bir  diğer  önemli nokta  ise  kapitalist  sisteme  karşı  isyanın  araçlarını ortaya  koyması.  Gerçek  anlamda  özgür  bir  toplum yaratması.  O  toplumdaki  her  bireyin  kapitalizmin ve  patriyarkal  sistemin  etkileri  olmadan  kendi  özgürlüğünü  yaratması  ve  böylece  tek  başına  yürüyebilecek  irade  kazanması.  Jineolojiyi  kadınların farklı  bir  toplum  yaratmak  için  erkeklere  yardım elini  uzatması  anlamına  da  geliyor.  Yani  onların özgürlük  mücadelesini  de  ileriye  taşımak  anlamına geliyor.  Tüm  bu  nedenlerden  ötürü  biz  kadınlar için  önemli.  Jineoloji  dünyayı  değiştirmek  için  bizlere  bir  çözüm  reçetesi  sunuyor. 


Neo  Osmanlının  musibetleri 


Genellikle erken  kalkarım,  akşamları  yorgun eve  geldiğimden  pek  işe yaramam,  kenara  atılmış bir  torba  gibi  hissederim kendimi.  O  yüzden  eve  gelir  gelmez  ağzıma  iki  lokma  bir  şeyler  atar  ve  kendi dünyama  çekilirim...  Benim  için  hayat  sabah başlar,  dış  dünyaya  sabah  erken  açılırım,  neler olmuş  bitmiş  öğrenmek  için  haberleri  sabah izlerim,  sabahın  erken  saatlerinde  internet  gazetelerini  okurum.  Belki  de  görüp  duyacaklarıma  direnme  gücünü  sabahın  erken saatlerinde  yakaladığım  içindir.  Son  6-7  aydır bu  böyle,  yurtta  giderek  artan  şiddet,  şiddete paralel  olarak  artan  arsızlık,  terbiyesizlik  ve insan  zekâsını,  vicdanını  hiçe  sayan  bir  pervasızlık  ülke  iklimini  ele  geçirmiş  durumda.  Yapılan  her  şey,  tüm  bu  musibetler  bilinçli,  iyi düşünülmüş  hesaplanmış  belki  de  temelleri 


çok  öncesinden  atılmış  plan  ve  programlar  dâhilinde  uygulanmakta.  Her  şeyi  görüyorum, hissediyorum,  olacakları  tahmin  ediyorum,  bir şeycikler  yapamamanın  ezikliğini  yaşıyorum, kendimi  aciz  hissediyorum... 

Türkiye  bir  kez  daha  100  yıl  öncesinin  taktik  ve  gerekçeleriyle  yine  bir  halkı  düşman ilan  etmiş  durumda.  Ülkede  anlamsız  bir savaş  var.  Kimse  telaffuz  etmek  istemese  de ülkenin  bir  yanı  çökmüş  durumda,  diğer  yanı ise  oturmuş  seyrediyor.  Seyredişin  nedenini sadece  duyarsızlık  olarak  açıklamak  ise  hiç adil  olmasa  gerek.  Sadece  insanlar  ne  yapacaklarını  şaşırmış  dürümdalar.  Tıpkı  bu sabah  benim  içine  düştüğüm  durum  gibi. 
Televizyonda  bilmem  ne  kanalı  Yunanistan’daki  göçmenlerin  sayısından  bahsediyor ve  Yunan  halkının  zaten  işsizlikle  boğuşur  olduğunu  artık  göçmen  yükünü  daha  fazla  kaldıramayacak  durumda  olduğunu  anlatıyor. 
Oturmuş  onları  izlerken,  minicik  ellerin 


ekmek  parçasına  uzanmış  hallerini  seyrederken  ne  kadar  aciz  hissettim  kendimi... 

Elimde  bir  kalem,  bir  şeyler  yazmak  istiyorum,  kaleme  bakıyorum  geçen  bahar  Beyazıt’ta  bir  kırtasiyeden  almıştım.  Bir  tane  bana, 

bir  tane  D...’e,  bir  tane  S . ’a  ve  bir  tane  de 

E....’ya,  “son  senemiz  kızlar”  demiştim  hatıram kalsın  sizde.  Kızlar,  üçü  de  memleketlerine döndüler,  diploma  ile  tescilli  hale  getirdikleri mesleklerini  memleketlerinde  icra  etmek  için döndüler,  çok  geçmeden  bir  iki  ay  sonra  alt  üst oldu  memleketleri.  Önce  umutları  yakıcı güneş  altında  kavruldu,  sonra  rüyaları  ve  hayalleri  metrelerce  yığılı  karın  altında  ezildi. 
Suskun,  şaşkın  kalakaldılar,  amaçsız  çaresiz  ve yalnız.  Sosyal  medyada  dağlara  yol  alan  gençlerin  fotoğrafını  seyrederken  ne  kadar  aciz  hissettim  kendimi... 

Yine  yurdun  dört  bir  köşesinde  kadınlar tecavüze  uğruyor,  öldürülüyor,  tehdit  ediliyor...  Yine  suçlular  haklı,  mağdurlar  suçlu oluyor.  Yine  aba  altından  kadınların  evinde oturmak  varken  sokağa  çıkması  suç  gösteriliyor.  Yine  evlere  giriliyor,  yine  Trabzon  usulü domuz  bağları,  yine  en  gerçeğinden  işlenen cinayetlerin  katilleri  en  sahtesinden  kurbanlar  oluveriyor,  gerçek  katillerle  perde  arkasında  kadeh  kaldırılırken.  Tüm  halkı  hedef alan,  canımızdan,  cananımızdan  eden  seri patlamaların  “sözde”  failleri  ilkokul  müsameresi  tadında  “medya”  sahnesinde  rollerini okuyor.  Bazıları  görüntüleriyle  de  katkı  sağlıyor  savaşçılık  oyunlarının  tadına  doyum olmaz  sahnelerine.  Oturmuş  kahramanlarımızın  düşmanı  alt  edişinin  temsilini  kahkahalarla  seyrediyorum,  oysa  oturup  ağlamam gerekir  bizi  bu  denli  hiçe  sayan,  zekâmızla  bu denli  dalga  geçenler  karşısında  böylesine  aciz hissettiğim  için  kendimi... 

Kentler  boşalıyor,  yakılıp  yıkılıyor,  biraz sonra  kentsel  dönüşüm  adı  altında  TOKI  girecek  oralara  ve  pek  bir  güzel  olacak  (!)  Tarihin  tüm  izleri  iyice  silinip  süpürüldükten sonra  neoselçuk-osmanlı  mimarisi  adı  altında zevk  abideleri  inşa  edilip  yeni  göçmen  sahiplerine  sunulacak.  Sonra  yeni  yeni  tarih  kitapları  yazılacak  zaten  ve  şöyle  denilecek  “Kürtler burada  hiç  yaşamamıştı  ki...” 

Ben  bu  kurguyu  biliyorum,  ninemden,  dedemden  biliyorum,  vaktiyle  onlar  da  böyle  bir oyunun  kurbanı  olmuşlardı,  vaktiyle  demek Anadolu  Ermenilerden  arındırılırken  İstanbul oturmuş  eli  kolu  bağlı  seyretmişti  derken  haksızlık  etmişiz,  şimdi  anlıyorum  ne  yapabilirdi ki  ?  Vahşetin,  zulmün  vicdanı  da  izanı  da  yokmuş,  namusu  da  oysa  elimizde  yaralı  bir  vic¬ dan,  dumura  uğramış  bir  izan  ve  kurtarmaya çalıştığımız  bir  namusla  ne  yapabiliriz  ki  ? 
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Dinbilimden  f e 


Daly,  kadınların  ataerkil  baskıdan  kendilerini  kurtarma¬ 


larına  yardım  edeceğini düşündüğü  tanımlar  ve  dini 


Mary  Daly,  Amerikalı  bir  radikal  feminist  felsefeci,  akademisyen,  dinbilimciydi  ve  kendisini  "radikal  lezbiyen feminist"  olarak  tanımlıyordu.  16  Ekim  1928'de 
New  York-Schenectady'de  doğan  Mary  Daly  3 
Ocak  2010'da  Massachusetts- 
Gardner'da  81  yaşında  hayata  veda  etti. 

Roma  katolik  kilisesine mensup  bir  ailede  doğan 
Mary  Daly,  1953  yılında 
Saint  Mary  Koleji'nde  din alanında  felsefe  doktoru ünvanını  aldı.  İsviçre'deki 
Fribourg  Üniversitesinde 
Ortaçağ  felsefesi  ve  Thomist dinbilim  alanında  iki  doktora  yaptı.  Daha  önce Saint  Rose  Kolejinden  İngilizce  dalında  diploma almıştı.  Mastırını  yine  İngilizce  dalında  Amerika Katolik  Üniversitesi'nde  yaptı.  Boston  Kolleji'nde 1967'den  1999'a  kadar  33  yıl  boyunca  dinbilim, feminist  ahlak  ve  ataerkillik  üzerine  dersler  verdi. 

Her  ne  kadar  Daly  geleneksel  katolik  düşüncesi temelinde  bir  dini  eğitim  görmüş  ve  Protestan dinbilimci  Paul  Tillich'den  derinden  etkilenmişse de  giderek  kendisini  bir  "post-  Hristiyan"  olarak tanımlıyor  ve  kendine  özgü  bir  dinbilimi  geliştiriyordu.  Hristiyan  düşüncesinin  artık  çağını  doldurduğuna,  yeni  düşüncelerin  tarihe  yön vermeye  başladığına  inanıyordu.  Batı  gelenekleri konusundaki  derin  bilgisinden  yola  çıkarak  ataerkilliğe  dair  teorik  düşüncelerini  geliştiriyor  ve hem  toplum  vasıtasıyla  erkeğin  kadın  üzerinde uyguladığı  sistematik  egemenliği  hem  de  sosyal ve  kültürel  kurumlaşmaların  bu  egemenliği  meşrulaştırmaya  hizmet  ettikleri  gerçeğini  deşifre ediyordu.  Daly  geleneksel  üstün  (ve  genellikle erkek)  bir  tanrı  düşüncesini  reddederek  yalnızca bilinçte  varolmayıp  kadının  yaratıcılığı  ile  de  güncelleştirilen  bir  mutlak  'varlık'  algısını  geliştirdi. 

Mary  Daly,  Boston  Koleji'nde  1967  yılında  başlayan  eğitmenlik  serüveninde  birçok  kez  engellemelerle  karşılaştı.  İlk  kez  işten  kovulma  tehdidi ile  ilk  kitabı  olan  "The  Church  and  the  Second Sex"  (Kilise  ve  İkinci  Cins)  1968'de  basıldığında yüz  yüze  geldi.  İş  sözleşmesi  feshedildi.  Ne  var ki,  o  zamanlar  hepsi  erkek  olan  öğrencilerin  ve kamuoyunun  kendisini  desteklemesi  sonucu  göreve  iade  edildi. 

Kolej'de  özgür  irade  dersleri 

Daly'nin  Boston  Koleji'ndeki  bazı  sınıflarına erkek  öğrencileri  almak  istemeyişi  de  sorunlarla karşılaşmasına  neden  oldu.  Daly,  erkek  öğrencileri  tanıtım  derslerine  kabul  ediyor  ya  da  daha ileri  ders  almak  isteyenlere  özel  dersler  veriyordu.  Fakat,  ileri  kadın  araştırmaları  derslerine erkek  öğrenci  kabul  etmiyordu.  Daly,  erkek  öğrencilerin  varlığının  kadınların  rahat  tartışmalarını  önlediğini,  aralarında  şiddet  görmüş kadınların  da  olduğunu  belirtmesine  karşın  kolej yönetimi  kadın-erkek  herkesin  eğitim  hakkı  olduğu  ve  böyle  bir  ayrımın  hem  kolej  ilkelerine  ve 


şarkılara  yer  verir.  Ataerkil toplumun  eril  hegemonyanın sürekliliği  için  kadınlara  yapıştırdığı  etiketleri  ortaya koyar.  Daly  “cadı”,  “büyücü”, 
“deli”  gibi  yaftaların  özgürlükçü  karakterini  açığa  çıkarmanın  kadınların  işi olduğunu  savunur. 


hem  de  federal  yasalara  aykırılık  taşıdığı  iddiasıyla  erkek  öğrencileri  derslerine  dahil  etmesinde  ısrar  etti.  1998  yılında  muhafazakar görüşlere  sahip  'Bireysel  Haklar  Merkezi'nin  desteklediği  iki  erkek  öğrenci  koleje  karşı  ayrımcılık iddiasıyla  dava  açtılar.  Sert  tartışmalardan  sonra Mary  Daly,  erkek  öğrencileri  sınıfına  kabul  etmektense  derslerden  ayrılmayı  tercih  etti.  Kolej, Daly'nin  çalışma  hakkına  son  vererek  onu  istifaya zorladı.  Daly'nin  kolej  aleyhine  açtığı  dava  reddedildi.  Kolej,  Daly'nin  kendi  isteğiyle 

■  istifa  ettiğini  açıklarken  başkaları  ise onun  istifaya  zorlandığını  ifade  ettiler. 
Kendisinin  özgür  iradesiyle  kadın  öğrencilere  ders  verme  hakkının  Boston Koleji  tarafından  ihlal  edilerek  öğrencilerin  yanıltıldığını  savunan  Daly,  2006'da  olayları  kendi cephesinden  anlattığı  "Amazon  Grace:  Recalling the  Courage  to  Sin  Big"  (Amazon  Grace:  Büyük Günaha  Cesareti  Hatırlatma)  isimli  bir  kitabı  yayımladı. 

ABD'nin  o  dönemki  Dış  İlişkiler  Bakanı  Condoleezza  Rice'ın  Boston  Koleji'ndeki  açılış  konuşmasını  protesto  eden  Daly'nin  kendisi Amerika'daki  ve  başka  ülkelerdeki  birçok kampüste  konuşmalar  yaptı. 


Daly,  birçok  kitap  yayınladı.  En  tanınmış olanı,  1973'de  çıkan  ikinci  kitabı  Tanrı'nın Ötesinde  Baba  kitabıdır.  Bu  kitabında  Daly, 

Paul  Tillich'in  örneğini  izleyerek  kendi  sistematik  teolojisinin  (dinbilim)  çerçevesini  çizdi. 
Kitap  genellikle  feminist  teolojinin  temeli  olarak  değerlendirilir  ve  Daly'nin  Batı  dinindeki  erilmerkezliliği  açıklama  ve  üstesinden  gelme  çabası olarak  da  ele  alınabilir.  Paul  Tillich  ve  Martin Buber  gibi  varoluşçu  dinbilimcilerin  yazılarının eleştirel  bir  temelde  ele  alınması  üzerine  oturtulan  kitap,  "Tanrı  sözleri"ni  kadın  özgürlük  hareketi  lehine  rehabilite  etme  çabası  ve  mizahi  yazı dili  ile  de  dikkat  çekmektedir. 

1978'de  yayınladığı,  Kadı n/Ekoloji:  Radikal  Feminizmin  Metaetiği  kitabında  Daly,  erkeğin  tarih boyunca  kadın  üzerinde  baskı  kurmaya  çalıştığın¬ dan  sözeder.  Bu  kitapta  ataerkilliğin  tarihi  konusundaki  eski  düşüncelerinin  ötesine  geçerek  bir din  olarak  tanımladığı  ataerkilliğin  süreklileşmesi için  uygulanan  güncel  pratiklere  yoğunlaşır. 


Eril  baskıdan  kurtulmanın  şarkıları... 

Daly,  "Saf  Arzu:  Temel  Feminist  Felsefe,  1984 
ve  "VVebsters'  First  New  Intergalactic  VVickedary of  the  English  Language"  (1987)  kitaplarında  büyücülük  ve  kendinden  geçme  süreçlerine  alternatif  bir  bakış  açısı  geliştirmeyi  amaçlar. 
"Wickedary"de  kadınların  ataerkil  baskıdan  kendilerini  kurtarmalarına  yardım  edeceğini  düşündüğü  tanımlar  ve  dini  şarkılara  yer  verir.  Ataerkil toplumun  eril  hegemonyanın  sürekliliği  için  kadınlara  yapıştırdığı  etiketleri  ortaya  koyar.  Daly "cadı",  "büyücü",  "deli"  gibi  yaftaların  özgürlükçü 


Daly,  kadın  olmanın  ne demek  olduğu  konusunda kendi  teorik  antropolojisini  (insan  bilimi)  oluşturmuştu.  Dünyayı  baskı üreten  yanlış  imajlar  dünyası  ve  ortaklaşmanın  gerçek  dünyası  olarak  ayıran bir  düşünce  pratiği  geliştirmişti.  Bu  iki  alanı  ‘ön  plan’ (foreground)  ve  ‘arka  plan’ 
(background)  olarak tanımlıyordu. 


Feminist  teolojinin  temeli 


karakterini  açığa  çıkarmanın  kadınların  işi  olduğunu  savunur. 

Daly'nin  çalışmaları  feminizmi  ve  feminist  dinbilimi  etkilemeye  devam  ediyor.  Aynı  şekilde, sosyal  necrofiliye  (ölü  sevicilik)  bir  alternatifi  olarak  biofili  (canlı  sevicilik)  kavramının  gelişmesini de  etkiliyor.  Daly  bir  vejeteryan  ve  hayvan  hakları savunucusuydu.  Şimdi  artık  fonksiyonu  kalmamış  olan  "Hayvan  Hakları  Savunucusu  Feministler"  isimli  bir  grubun  danışmanlarındandı. 

Background:  Kadınlar  ülkesi 

Daly,  kadın  olmanın  ne  demek  olduğu  konusunda  kendi  teorik  antropolojisini  (insan  bilimi) oluşturmuştu.  Dünyayı  baskı  üreten  yanlış  imajlar  dünyası  ve  ortaklaşmanın  gerçek  dünyası  olarak  ayıran  bir  düşünce  pratiği  geliştirmişti.  Bu  iki alanı  'ön  plan'  (foreground)  ve  'arka  plan'  (background)  olarak  tanımlıyordu.  'Ön  plan'ı  ataerkilliğin  ülkesi,  'arka  plan'ı  ise  kadın  ülkesi  olarak  ele alıyordu.  'Arka  plan'ın  'ön  plan'ın  sahte  gerçekliğinin  yüzeyinin  altında  ve  arkasında  olduğunu ileri  sürüyordu.  Daly'e  göre  'ön  plan',  gerçekliğin  bir  çarpıtması,  çoğu  insanın  içinde  yaşadığı ataerkil  toplumu  ifade  ediyordu;  gerçekte enerjiden  yoksundu  ama  'arka  plan'da  yaşayan  kadının  yaşam  enerjisini  tüketiyordu.  Ona göre,  'ön  plan'  doğal  yaşamı  kirleten  bir  zehirler  dünyası  yaratıyordu.  Erkek  merkezli  dünyayı  (ön  plan)  tüm  canlı  şeylerden  nefret eden,  ölüsevici  olarak  değerlendiriyordu.  Buna karşılık,  'arka  plan'ı  tüm  canlı  şeylerin  birleştiği bir  yer  olarak  tasarlıyordu. 

Mary  Daly,  önceleri  dinde  değişim  arayışı  içine girmiş;  kiliseye  katoliklikte  kadın-erkek  eşitliğinin yaratılması  doğrultusunda  çağrı  yapıyordu. 
Ancak  sonra  örgütlü  dinin  karakteri  gereği  kadına karşı  baskıcı  olduğunu  görerek  şu  değerlendirmede  bulunmuştu:  "Kadının  kiliseden  eşitlik  talebi  bir  siyah  derilinin  Ku  Klux  Klan'dan  eşitlik talebi  ile  karşılaştırılabilir." 

Kadınlar  kapasitelerini geliştirmeli' 

Daly,  ilk  kitabında  kadınla  erkek  arasındaki eşitliğe  vurgu  yapmakta;  ikisinin  eşit  yaratıldığını savunmaktaydı.  Ancak  daha  sonraki  kitabında eşitliği  yine  önemli  bulmakla  birlikte  cinsler  arası farklara  daha  çok  yer  vermeye  başlamıştı. 
"Gyn/Ecology"  kitabında  ise,  artık  cins  eşitliğine karşı  çıkıyor;  kadının  erkeği  yönetmesi  gerektiğini  savunuyordu.  Yine,  kadınların  ataerkil  sistemde  köreltilen  kapasitelerini  geliştirmeleri üzerinde  kafa  yoruyordu. 

Mary  Daly,  transseksüalizme  de  şiddetle  karşı çıkıyordu.  Erkeklerin  kadın  olamayacağını  savunuyordu.  Cerrahların  ve  hormon  terapistlerinin kadınsı  kişiler  ürettiklerini,  kadın  üretemeyeceklerini  savunuyordu.  Daly,  radikal  feminizmin öncülerinden  biri  olarak  ölümünden  sonra  da düşünceleriyle  hala  etkili  bir  yer  tutmaya devam  ediyor. 


İnsanlığa  yönelik  vahşetin  gölgesinde mizah  yazmanın  ne  kadar  zor  olduğunu  bilmem  söylememe  gerek  var mı?  Fakat  en  kötü  zamanda  bile  insanın gülmeye  ihtiyacı  vardır  ve  hiç  olmadık yerde  bir  bakarsınız  kahkahayı  koyuvermişsinizdir.  Ne  de  olsa  ağlamak  kadar  gülmek  de  hayatın  anlamı.  Gerçi  Recep İvedikvari  hayatımızın  anlamına  tepki atmak  isteyenler  de  yok  değil.  Yaptıkları hiçbir  şey  bizi  neşelendirmiyor.  O  yüzden de  atılan  tepiğe  karşı  çifte  atasım  var.  Laf aramızda  bu  tepiğe  "ikisi  bir  arada"  demekte  mümkün.  O  kadar  'soğuk  şakalar' yapılıyor  ki,  kahkahanı  toplayıp  gidesin var.  'Soğuk  şaka'  dediğime  bakmayın  siz, bunlar  resmen  resmi  gazetede  yayınlanan şeyler.  Biliyorsunuz  resmi  gazetede  yayınlanmadığı  sürece  hiçbir  şeyin  'resmiyeti' yoktur.  Mesela  8  kez  evlenip,  9  kez  boşanmışsınız  ama  'boşanma  dairesinde'  evli yazıldığı  için  bekar  sayılmıyorsunuz.  İllaki bir  kağıtta  yazmalı  dünyalı  olduğumuz. 
Neden?  Çünkü  evrensel  düşünce  gelişmemiş.  Ya  dünyalısın  ya  da  öteki.  'Dünyalıysan  hangi  ülke,  şehir,  semt,  mahalle,  ev  ve erkeğinsin?  Cevap  ver  çabuk!  "Aidiyet" duyusu  bu  olsa  gerek. 

Hep  bir  yere  ya  da  birilerine  yamanmak...  eklektivizm  veya  kuyruk  muamelesi görmek.  Her  neyse  kötü  zamanlardan  geçiyoruz.  Kıymet  zamanı  da  diyebilirsiniz. 
Eski  insanlarımızın  dediği  gibi  "başımıza taş  yağacak!" 

"Terörist  komşusunu  ispiyonlayana mükâfat  olarak  para  verilecektir"  yasasının  resmi  gazetedeki  ilamından  bu  yana "ispiyoncu  komşu"  sayısının  ne  kadar  arttığı  konusunda  bilgim  yok.  En  azından sanal,  sosyal  ve  yahut  gündelik  gazetelere yansımadı.  Hatta  ajanslar  bile  böyle  bir bilgi  geçmedi.  Umarım  sayısı  iki  olmamıştır.  Çünkü  ilki  açığa  çıktı.  Hatta  bu  devletten  de  daha  ileri  giderek  eşini  ispiyonladı, komşu  ne  ki!  Devletten  daha  devletçi  bir topluma  da  ancak  bu  yakışır.  Devlet  düşünmüş,  resmiyete  kavuşturmuş,  gerekirse  doğmayan  bebeği  bile  potansiyel "teröristlikten"  şikayet  ederiz.  Sonuçta  bu ülkede  'çocuk  doğurmak  vatani  bir  görev' 


olduğu  gibi  'terörist'  olma  potansiyeli olan  bir  çocuk  doğurmakta  'vatan  hainliğine'  girer.  Dolayısıyla  doğmadan  şikayet etmek  de  dinen  sünnet  sayılabilir.  Hele  de doğarken  milliyetini  haykırmayan  çocuğa, ben  'milletini  seviyor'  demem,  oracıkta göbek  bağıyla  bırakırım.  Kendi  keskin göbek  bağını.  Neme  lazım,  sonra  sosyalist,  anarşik  olur,  devlete  karşı  çıkar.  Durduk  yerde  'vatan  haini'  oluruz.  Al  başına belayı.  Siz  de  her  şeyi  devletten  beklemeyin  canım.  Vallahi  çocuk  anarşik  çıkarsa vatan  hainliğinden  asılırsın...  Baksanıza, adam  nasıl  tedbirini  alıyor.  Şak  diye  devlete  şikayet  ediyor,  tak  diye  dava  açılıyor. 
Nasıl  ama... 

Kötü  zamanlardan  geçiyoruz  diyorum inanmıyorsunuz.  Ya  adamın  teki  eşini, Recep  Tayyip  Erdoğan'a  ya  da  kısaca RTE'ye  hakaret  etmiş  diye  önce  devlete şikayet  etti,  ardından  da  mahkemeye  vererek  dava  etti.  Şimdi  de  diyor:  "Cumhurbaşkanımıza  hareket  eden  bu  kadından boşanmak  istiyorum."  Resmi  gazeteye geçmese  de  resmen  "bana  küfür  edin" 
diye  doğan  adamlar  var  ya...  "Bu  ne büyük  özgüven,  sırtını  kime  dayıyorsun?" 
demeye  gerek  yok.  İlkokul  çocuklarına 'Cumhurbaşkanına  hakaretten'  dava  açan bir  devletin,  bir  kadına  ceza  kesmemesi mümkün  mü?  Tabi  ki  hayır!  Bu  devlet öyle  bir  devlet  ki;  kadın,  koca-erkek  tarafından  tecavüze  uğradığında,  katledildiğinde  "aile  içi  meseledir,  karışamayız" deyip,  koca-erkek,  kadını  devlete  'Cumhurbaşkanına  hakaretten'  şikayet  ettiğinde  ise  "devlet,  vatan,  millet  meselesi" deyip  'feminist,  terörist  ve  vatan  hainliği'den  cezayı  keser...  Peki  devlet  koca-erkeğe  ne  kesecek  sizce?  Çek-senet,  Bilal borsasından  elde  edilen  kara-para  faiziyle 


kaktüs 


'eşini  devlete  ispiyonlayanlar  belgesi' kesip,  takdim  edecek.  Eee  her  şeyin bir  takdirnamesi  var  da  ispiyonculuğun  olmaz  mı?  Az-biraz  para  da  verirler  herhalde.  'Devlet  meselesi'  ya kadının  ettiği  küfür...  o  yüzden  mahkemede  bedavaya  gelecek.  Oh!  Takdir  devletten,  öldürmek  erkekten... 

Tabii  bu  kadar  şeyi,  çok  görmemek lazım.  Ne  de  olsa  eşini  döven  erkeğin takdir  edildiği  bir  ülkede  yaşıyoruz. 
Hele  de  evlendiği  günün  gecesinde eşini  dövmeyen  adamı  adamdan  saymayız.  İlk  günden  kadını  dövecek  ki, gözü  korksun.  Erkekten  gözü  korkmayan  kadın,  bakışlarıyla  kim  bilir  kaç  erkeği  döver!?!  "Göster  oğlum  pipini" 
diyen  birtoplumda  kadının  bakışları  tabii ki  tehlikeli  olur.  Adam  kafasıyla  değil,  pipisiyle  düşünüyor.  Nasıl  düşünüyorsa,  kadını  da  öyle  sanıyor.  Artık  ne  sanıyorsa... 
Kafa  sürekli  belden  aşağı  çalışıyor.  Kendi gözüyle,  eliyle  davranışıyla,  konuşmasıyla sürekli  bir  ihanet,  bir  aldatma  halinde  olduğu  için,  sanıyor  ki  kadın  da  öyledir. 
Adam,  bilmem  kaç  zamandır  kadını  aldatıyor.  Kadın  da  bunu  hissediyor.  Ama  ispatlayamıyor.  İspatlayamadığı  için  de boşanamıyor.  Aldatılma  duygusuyla  çırpınıp  duruyor.  Sonunda  bir  yolunu  bulup adamın  telefonuna  casus  program  indiriyor.  Adama  gelen  her  mesaj  aynı  zamanda kadının  telefonuna  da  geliyor  ve  kadın  hislerini  belgelerle  kanıtlıyor.  Boşanmak  için mahkemeye  başvuruyor.  Peki  ne  oluyor sizce?  Sürpriz! 

Yüzsüzlüğün  bu  kadarına  'pes'  derler. 
Sadakat  sözünü  çiğnemiş  olan  adam,  karşı dava  açıyor  ve  mahkeme  kadını  6  yıl  hapis ile  yargılıyor.  Neden  mi,  haberleşmenin 
gizliliğini  ihlal  etmek"  suçundan!  Sen  19 
yıl  boyunca  evli  olduğun  adamın  seni  nasıl aldattığını  açığa  çıkar,  sonra  sana  'mahremiyet'  hakkını  ihlal  etmekten  dava  açsınlar.  Resmen  soğuk  bir  şaka  gibi...  Nıçsınlar gizliliğine! 

Elbette  'kadına  madalya  takılsın'  demiyorum.  Gerçi  takılsa  hiç  fena  olmaz.  Ama ortada  bir  ahlaki  sorun  var.  İnsanlıkta,  kutsallıkta  dibe  vurmuş  bir  gerçeklik  var.  O  ne olacak?  Peki  milyonların  gizlilik  hakkını ihlal  eden  devlete  de  dava  açılacak  mı? 
Hani  bizim  mahremiyet  hakkımız?  Resmen  çelişkiler  yumağı  gibiyiz.  Gerçi  benim açımdan  çelişki  yok,  her  şey  gayet  net de...  Vallahi  bacılar  artık  hak  arama  mücadelesinde  8  Mart  yeterli  gelmiyor.  Bu  tip erkekleri  kevgire  vurmanın  zamanı  geldi de  geçiyor.  Bijî  kadının  öz  savunması! 
Haydi  kızlar,  tavalar  havaya!.. 
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Hazırlayan:  SOZDAR  DERSİM 


bulmaca 


8  9  10  11  12  13  14  15 


Soldan  Sağa: 

1-  Yayla  atılan  çubuk  /  bağnazlık  /  erkek  keçi, 

2-  oy  /  Antik  Çağ’ın  bilinen  ilk  kadın  bilim  insanı /  uğursuz,  3-  kırmızı  /  Kuzey  Kürdistan'daki  öz yönetim  direnişlerinin  sembolü  haline  gelen kadın  siyasetçilerinden  biri  /  kuzu  sesi,  4-  taneli bir  meyve  /  sık  sık  küçük  kazalar  yapan  kimse  / birinin  üzerine  almak  zorunda  kaldığı  ağır görev,  5-  üzüntü  /  akıl  /  bir  ilimiz,  6-  Kürtçe'de çivi  /  çizelge  /  dansta  kavalyenin  eşi ,  7-  çare  / Kürtçe'de  bez  /  ara  verme,  8-  Hint  mitolojisine göre  tanrıların  yeryüzüne  indiklerinde  büründükleri  şekiller  /  bir  nota  /  bir  uzvumuz,  9-  bir dili  geçmiş  zaman  eki  /  yerleşik  olmayan  kimse veya  topluluk  /  eski  bir  uygarlık,  10-  amerikyumun  simgesi  /  ele  avuca  sığmaz  kimse  / Kürtçe'de  saldırgan,  11-  deli  /  bir  ülkede  yönetime  el  koyan  kimselerden  oluşan  kurul  /  sodyum'un  simgesi,  12-  tıpa'nın 

bir  hecesi  /  Ordu'nun  kısaltması  13-  aşık,  vurgun  /  iltihaplı  sivilce  /  bir  nota,  14- evin  bölümlerinden  her  biri  / 

Avusturya'da  bir  kent  /  lityum'un  simgesi,  15-  merkezden  uzak,  kıyıda  köşede kalmış /Kürtçe'de  cici 


Yukarıdan  Aşağıya: 

1- Nispet,  Kürtçe'de  kıl  /  üzeri toprak  kaplı  ev  /  bazı  yemeklerin  üzerine  dökülen  karışım, 

2-  Bir  Kürt  kahramanlık  destanı  /  tavır,  davranış,  3-  kurtuluş  /  yanıt,  4-  Kürtçe'de kalkış,  5-  yavaş,  ağır  /  pamuk, kenevir  veya  sentetik  iplikten 


dokunmuş  büyük  torba,  6-  bir  meyve  /  Çok  tanrılı  dinden  olan  kimse  /  mitolojik  çağlara  dayanan  kirişli  bir  çalgı,  7-  vurguncu  /  müzik araçlarının  verdiği  sesleri  birbirinden  ayırt  etmeyi  sağlayan  ses  özelliği,  8-  ses  /  gönül  ferahlatıcı  /çinko'nun  simgesi,  9-  dölyatağı,  rahim  / bir  nota,  10-  parçaları  tutturmaya  yarayan  bir tür  çivi  /kısaca  Sivil  Toplum  Kuruluşları  /  herhangi  bir  şey  üzerindeki  ufak  leke,  puan,  11- ilişkin  /  yumuşak  karşıtı  /  Kürtçe'de  nohut,  12- bir  nota  /  geri  verme,  13-  birbirinin  aynı  olan iki  şeyden  her  biri  /  Şex  Seîd  hareketinin  direnişçi  kahramanı  /  yemek  /  Arapça'da  hayır,  14- kapitalist  ekonomiye  alternatif  ekonomi  biçimi, 15-  Bir  şeyin  yapılması  için  harcanan  kafa  ve beden  gücü  /  mala  ile  yapılan  alçı  süslemeye verilen  ad  /  potasyum'un  simgesi. 
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sağlık 


Nevvaya  Jin 


19 


Karaciğer  yağlanması ve  belirtileri  nelerdir? 

K 


karaciğer  yağlanması  (steatosis),  karaciğer hücrelerinde  aşırı  yağ  birikimi  neticesinde doluşur.  Her  zaman  olmamakla  birlikte,  bazı durumlarda  organın  kendisine  zarar  vererek,  siroz gibi  ciddi  komplikasyonlara  yol  açabilir.Aşırı  kilolu  ya da  obez  olmak,  şeker  hastalığı,  yüksek  kolesterol  ve trigliserid  düzeyleri  karaciğer  yağlanması  riskini  arttıran  faktörler  arasındadır.  Karaciğer  yağlanması, beslenme  ve  yaşam  tarzında  yapılacak  değişikliklerle  çoğu  zaman  durdurulabilir  ve  tersine  çevrilebilir.Yağlanma  genellikle  hiç  bir  belirtiye  yol  açmaz ve  farkında  varılmadan  yıllarca  devam  edebilir. 
Ancak  kritik  düzeye  gelince  kilo  kaybı,  aşırı  halsizlik, karın  bölgesinde  ağrı  ve  zihin  karışıklığı  gibi  bazı  belirtiler  ortaya  çıkabilir. 

Karaciğer  yağlanması  türleri 

Sağlıklı  bir  karaciğeriniz  varsa  içinde  neredeyse 


hiç  yağ  bulunmaz.  Fakat  bazen, trigliserid  adı  verilen  yağ  molekülleri  ka raciğerde  toplanmaya  başlar. 

Az  miktarda  yağlanma  herhangi  bir probleme  neden  olmaz  ancak  yağ  miktarı arttıkça  bu  duruma  "karaciğer  yağlanması" denir  ve  hayatı  tehdit  eden  ciddi  hastalıklara yol  açmadan  önce  tedavi  sürecinin  başlatılması  gerekir. 

Karaciğer  yağlanması,  alkolle  bağlantılı  ve bağlantısız  olarak  2  ana  kategoriye  ayrılmaktadır.  Ayrıca  hızlı  kilo  kaybı  ve  yetersiz  beslenmenin de  karaciğer  yağlanmasına  neden  olduğu  bilinmektedir. 

Hastalığın  sebepleri? 

NAYKH'nın  kesin  sebebi  bilinmemektedir.  Ancak bu  hastalık  fazla  kilosu  olanlarda,  şeker  hastala¬ 


rında  (tip  2 
diyabet),  kolesterol  yüksekliği  veya insülin  direnci olanlarda  çok  daha  sık görülmektedir.  Örneğin 
NAYKH  olanların  çoğu  kiloludur. 
Şişmanlarda  vücuttaki  yağ  dokusunun daha  fazla  olduğunu  ve  bu  yağ  dokusunun  karaciğer  yağlanması  ile  de  ilişkili  olduğunu  biliyoruz.  Ancak  her  kilolu insanda  karaciğer  yağlanması  görülmezken  bazı  normal  kilosu  olanlarda  yağlı  karaciğer  hastalığı  olabilir. 

Hastalığıı  önlemenin  yolları 


•Düzenli  beslenme  ve  fast-food  tarzı  yiyeceklerden  uzak  durmak  karaciğer  yağlanması  oranını  belirgin  bir  şekilde  azaltır.  Günlük  taze  sebze-meyve, beyaz  et  ve  lifli  gıdaların  tüketimi  de  son  derece önemli.  Özellikle  karaciğerden  toksik  maddelerin atılımına  yardımcı  olduğu  için  mevsiminde  enginar tüketmek  oldukça  faydalı.  Soğan,  lahana  ve  brokoli de  karaciğere  destek  sağlar. 


•Alkol,  karaciğere  en  çok  zarar  veren  etmenlerden  biri.  Alkol  sonucu  vücutta  biriken  toksinler,  karaciğer  yağlanmasının  ortaya  çıkışına  neden  olduğu gibi  bu  zeminde  ortaya  çıkacak  karaciğer  sirozu  gelişimini  hızlandırır.  Ölümcül  sonuçlar  doğurabilecek hastalıklara  neden  olabilir.  Bu  nedenle  alkolden  kaçınmak  ya  da  en  az  seviyeye  indirmek  gerekir. 

•Gün  aşırı  en  az  30  dakika  süreyle  yapılan  spor ve  egzersiz  kan  dolaşımını  artırarak  insülin  direncini ve  karın  bölgesinde  biriken  yağ  kütlesini  azaltır.  Böylece  karaciğerde  biriken  yağ  miktarı  geriler.  Bu  nedenle  siz  siz  olun,  günlük  yaşam  alışkanlıklarına mutlaka  düzenli  tempolu  yürüyüşü  ekleyin. 

•Kafeinin  karaciğer  yağlanmasına  iyi  geldiği  dünyanın  saygın  karaciğer  hastalıkları  dergilerinde  bilimsel  çalışmalar  ile  kanıtlandı.  Her  gün  bir  fincan kahve  içenlerde,  içmeyenlere  oranla  daha  az  yağlı karaciğer  hastalığı  görülür. 


Karın 

büyümesi 

nedir? 


Bazı  karın  hastalıklarının  belirtilerinden  biri  de  karında  büyümedir. 
Karında  büyümeye  neden  olan  olaylar;  ya  karın  içinde  bulunan  organların  hastalığından  ya  da  karın  derisinden  kaynaklı  olabilir. 
Karın  derisinden  kaynaklı  olan  ve  karnın  büyümesine  neden  olan  olaylar  şunlardır: 

•  İleri  seviyede  yağlanma 
•  Ödem,  şişme 
•  Fazla  doğum 
•  İri  çocuk  veya  ikiz,  üçüz 
•Doğum  sonucu  kasların  ileri  seviyede  gevşemesi  sonucu  sarkması 
•Karın  kasları  ve  diğer  dokularında  oluşan tümörler 

•Diğer  organlarındaki  kanser  çeşitlerinin karın  duvarına  yayılması  (fıtıklar  apseli) 

Karınla  ilgili  olarak  büyüme  görülmesi  başlıca üç  olay  sonucundadır.  Bunlar; 

•  Gaz  sebebiyle  olan  şişkinlik 
•  Karın  boşluğunda  sıvının  birikmesi 
•  Tümörler 

Bağırsaklardaki  hareketlerin  azalması  karında  şişliğe  neden  olur.  Buna  bağırsak  düğümlenmesi  ismi  de  verilir.  Kronik  bağırsak daralmasına  da  yol  açabilir.  Bağırsaklarda  genişleme  olup  gazla  dolması  şişkinliğe  neden  olması  genellikle  sinirli  olan  kadınlarda  daha  sık görülür.  Kadınların  genellikle  adet  kanaması olacağı  dönemlerde  karınlarında  şişlik  hissetmeleri  hormonel  etkinin  sonucudur.  Genellikle 


şikâyete  yol  açmaz.  Bu  şişkinlik,  adet  olmanın başlamasıyla  ortadan  kaybolur.  Adet  gecikmesi olduğunda  da  şişkinlik  şiddetli  olarak  kendini belli  eder.  Karında  sıvı  toplanmasına  sebep olan  hastalıkların  içinde  genellikle  kanser  gibi tümörlerde  vardır.  Ayrıca  karın  zarının  su  toplaması  karında  asidin  toplanmasına  da  neden olabilir.  Karın  içindeki  organların  yaralanması, delinmesi  iç  kanamalara  ve  karın  boşluğunda kan  toplanmasına  da  neden  olur.  Bunun  örneklerinden  bir  tanesi  de  dış  gebeliktir.  Dış  gebelikte  yırtıma  sonucunda  oluşan  kanama  karnın iç  boşluğunda  toplanır.  Karın  büyümesine neden  olan  tümörler  genellikle  kanser  nedeni 


Pratik  Öneriler 


□  Mikrodalgada  ısıtmak  istediğiniz  yiyeceklerin  yanına  yarım  bardak  su  koyarak  ısıttıktan  sonra  kuru  olmasını engelleyebilirsiniz 

□  Dibi  tutan  sürahi  temizliği;  Sürahinizin  dibi  kir  tutmuş  ise,  içine  bir  avuç  tuz ile  sirke  koyup  çalkalayınız,  tertemiz olacaktır. 

□  Çöp  öğütücünüzün  kötü  kokmaması  için  limon  kabuklarını  ve  buz parçalarını  iki  haftada  bir  öğütün. 

n  Patates  pişirirken  pişirme  suyuna  bir  kaşık  sirke  koyun.  Hem rengi  sapsarı  kalır,  hem  daha  lezzetli  olur. 

□  Bakır  kapların  parlatılması  için  bir bez  sirke  ile  hafifçe  ıslatıp,  bakırı  ovun. 
Kaplarınızı  pırıl  pırıl  olur. 

□  Marul  ve  kıvırcık  elimizle  kopardıktan sonra  sirkeli  suda  5-10  dakika  bekletip  sudan geçirirsek  parazitlerden  kolayca  kurtulursunuz. 

a  Evde  ilacınız  bittiyse  ve  başınız  ağrıyorsa  kahve çekirdeğine  limon  suyu  sıkın  ve  yavaş  yavaş  yiyin. 


YEMEK  TARİFİ 


Kazan  kebabı 


Malzemeler 


3  adet  patlıcan, 
3  adet  domates, 
3  adet  biber, 
1  tatlı  kaşığı  biber  salçası, 
1  tatlı  kaşığı  domates  salçası, 
Sıvıyağı, 
Tuz, 

1,5  su  bardağı  sıcak  su. 


Hazırlanışı 


de  olabilir.  Kadın  hastalıklarının  içinde  sık  görülen  hastalık  miyomlar  ve  tümörlerdir.  Karında  asit  toplanmasına  sebep  olan  hastalık kötü  huylu  tümörler  de  olabilir.  Ayrıca  karın  zarında  tüberkülozda  asit  toplanmasının  nedenleri  arasında  yer  alır.  Karnın  su  toplaması  iç kanamalara  sebebiyet  verebilir.  Adet  dönemi¬ nin  düzenli  olmaması,  kadınlarda  karınlarında şişkinlik  ve  şiddetli  rahatsızlıkları  doğurur. 


ı 


Köfte  için: 

200  gr  kıyma, 
1  adet  soğan, 
2  diş  sarımsak, 
1  tutam  maydanoz, 
1  çay  kaşığı  karabiber, 
1  çay  kaşığı  kimyon, 
Tuz. 


Patlıcanları  tamamen  koparmadan  verev çizikler  atalım,  kızgın  sıvı  yağda  4-5  dakika  kızartalım.  Köftesi  için;  bir  kaba  soğanı  ve  sarımsakları  rendeleyelim. 
Üzerine  ince  ince  doğradığımız  maydanozu,  kıymayı,  baharatları  ve  tuzu  ilave edip  iyice  yoğuralım.  Dilimlediğimiz  patlıcanların  içine  hazırladığımız  köfteden parçalar  koparıp  yerleştirelim.  Sonra  patlıcanları  fırın  kabına  yerleştirelim.  Patlıcanların  orta  kısmına  bütün  domatesleri  ve yan  kısımlarına  bütün  olarak  biberleri  yerleştirelim.  Geniş  bir  kaseye  suyu,  salçayı ve  tuzu  ilave  edip  karıştıralım.  Hazırladığımız  sosu  gezdirerek  patlıcanların  üzerine dökelim.  Patlıcanların  üzerine  biraz  zeytinyağı  gezdirelim.  Önceden  ısıtılmış  200° fırında  yaklaşık  30  dakika  pişirelim. 

Afiyet  olsun... 


Dünya  Sağlık  Örgütüne  göre  dünyada beslenme  ile  alakalı  en  büyük  problem demir  eksikliği.  Dünya  nüfusunun 
%80'ini  etkilediğine  inanılan  demir  eksikliği  uzun sürerse  kansızlığa  yol  açabiliyor.  Bu  da  yorgunluk, baş  ağrısı,  sinirlilik  gibi  sorunlara  yol  açıyor. 

Dünya  nüfusunun  dörtte  birinde  demir  eksikliğinden  kaynaklı  kansızlık  sorunu  var.  Kansızlık doğru  beslenme  ile  giderilebilir. 

Vücut  hayvansal  gıdalardaki  demiri,  bitkisel  gıdalardaki  demire  kıyasla  daha  kolay  emiyor.  En kolay  demir  emilimi  ise  kırmızı  etten. 

Vejetaryen  veya  sebze  ağırlıklı  besleniyorsanız alacağınız  ilk  eleştirilerden  biri  yeterli  demir  alama- 


1,3  mg  demir  var. 

Antepfıstığı:  Çeyrek  bardak  kavrulmuş  antepfıstığı  1,2  mg  demir  sağlıyor. 

Barbunya:  1  bardak  pişmiş  barbunyada  3,6  mg demir  var. 


•  Demir  içeren  yiyecekleri  tüketmeden  birkaç saat  öncesinde  ve  sonrasında,  peynir,  yoğurt  gibi kalsiyum  içeren  yiyecekleri  tüketmeyin.  Kalsiyum demiri  bağlıyor.  Yani  yoğurt  ve  ıspanak  demir emilimi  için  iyi  bir  kombinasyon  değil! 

•  Yüksek  demir  içeren  besinleri  dökme  demir tencerede  pişirirseniz  demir  içeriği  artıyor! 


1 0  demir  deposu  vejetaryen  besin 


Nohut:  1  bardak 
(180  g)  pişmiş  nohut  4,8 mg  demir  içeriyor. 

Pazı:  1  bardak  (180  g)  pişmiş  pazı  4  mg demir  içeriyor. 


Badem:  Çeyrek  bardak  (32  g)  bademde 


yacağınız  olacaktır.  Yapılan  araştırmalar,  vejetaryenlerin  et  yiyenlere  göre  daha  fazla  demir  eksikliğine bağlı  kansızlık  problemi  yaşamadığını  gösteriyor. 
Yüksek  miktarda  demir  içeren  pek  çok  sağlıklı  vejetaryen  besin  var.  İşte  bunlardan  10  tanesi: 


Kabak  çekirdeği:  Çeyrek  bardak  (57  gram) kabak  çekirdeğinde  8,5  gram  demir  var. 


Mercimek:  1  bardak  (180g)  pişmiş  mercimek  6,6  mg  demir  sağlıyor. 


Ispanak:  1  bardak  pişmiş  ıspanak  (180  g)  6,4  mg demir  içeriyor. 


Kuru  incir:  Yarım  bardak  (60  g)  kuru  incir  1,5 mg  demir  sağlıyor. 


Dikkat  etmeniz  gerekenler: 


Bitkisel  kaynaklardan  demir  emilimini arttırmak  için  bunlara  dikkat  edin: 


•  Demir  içeriği  yüksek  besinleri 
C  vitamini  içeren  besinlerle  berabertüketin.  C  vitamini  demir  emilimini  arttırıyor. 


•  Demir  içeren  yiyeceklerle  beraber  ve sonrasında  en  az  birkaç  saat  çay,  kahve  gibi  kafeinli  içecekler  tüketmeyin. 
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Özgürlüğü  anlatmaya  nereden  başlanır,  ne  kadar  anlatılır  ki!  Hangi  söze  sığar,  sözlere  ne  kadar  sığar  ki!  Özgürlüğü  anlatmaya  en  iyisi  kendimden  başlayayım. 
Benim  için  özgürlük,  henüz  adını  bilmezken  bizim  oralar¬ dan  uzak,  yabancı  bir  kelime  olarak  bildiğim  bir  sözcükten ibaretken,  etrafıma,  aileme,  anneme  bakıp  öyle  yaşamak  istemeyip,  başka  yaşamlara  imrenmemle  başlar.  Ve  başka  bir insan  olurum.  Okulları  aşarım.  Ama  yine  de  bana  yetmez  bu kadarı  özgürlüğün.  Derken,  onsuzluğun  ne  kadar  acılı  olduğunu  görürüm,  hayretlere  düşerim.  Aynı  zamanda  düşündüğümden  ne  kadar  da  büyük  olduğunu  da  görürüm. 

O  kadar  büyüktür  ki,  o  kadar  ışıl  ışıl  ve  rengarenk!  Bir  bayrama  gider  gibi  koşmak  isterim  ona,  içim  içime  sığmaksızın. 
Öyle  coşkun,  öyle  derin,  öyle  engin  ki!  Kıyısında  durup  bakınca  nefesim  kesilir,  başım  döner,  içim  ürperir.  Küçücüklüğümü  gördükçe  kendime  küserim,  hatta  kızarım.  Bazen kendimi  ona  layık  görmem.  Ama  O,  özgürlük!  Tutar  elimden, çeker  götürür,  dalgalarında  gezdirir,  derinliklerine  sakladığı rengarenkliğini  gösterir,  merakımı  çeker  ve  sürükler  ulaştıkça  büyüyen,  uzaklaşan  ufuklarının  öte  yanına.  İkinci  bir ana  gibi  korur,  ısıtır,  güven  bulurum  kucağında.  Yeniden  kimlik,  kişilik,  kültür  verir.  Kendimi  anlatır,  tanıtır  bana.  Beynime  düşünce, kollarıma  güç  eker.  Acılara  dayanma  dirayeti,  neşelere  kaygısızca  ağız  dolusu gülme  ferahlığı  verir. 

Evet,  özgürlük  yürüyüşünde  şimdi  ken- 


ta  nerelerden  alıp  sana  getirmesi.  Güneşe  denk  tuttuğun  insanlık  güneşini  hatırlatmasıdır.  Onun  o  gününü,  o  anını merak  etmek,  hüzünlere,  endişelere  düşmek.  Sonra  bir yunus  olmayı  hayal  etmek.  Tek  başınalığın  sessizliğinden deniz  dalgıçlarına  yankıyan  bilgeliği  dinlemek,  balık  halindeyken  bile  bunları  anlayabilmek  ve  okyanuslara  çıkmak,  o düşünceleri  akıtmak. 

Yıldızlara  bakıp  yıldız  gözlü  kızları  anımsamak,  onlara  gülümsemektir.  Aya  bakıp  ay  yüzlü  çocuğu  merak  etmek.  Ay büyüdükçe  kalbinin  sınırlarının  büyümesi,  küçüldükçe  uzaklığa  kendini  hatırlatması. 

Bakılamayan  güneş,  dokunulamayan  dağların  uçsuzluğu, doyulamayan  ay,  yıldızlar...  Ve  teselliyi  yine  özgürlükte  bulmak,  özgürlük  yolunda  yürüyenlerle  el  eleliği  hissetmek, avuçlarının  ısınması.  Elinin  ulaşamayacağı  kimsenin  içini  doldurması. 

Düşünmektir  özgürlük,  tarihin  karanlık  sayfalarının  ışığını içine  sığdırabilmek.  O  günleri  kafanda  canlandırmak.  Tanrıçalarla  sohbete  koyulmak,  başarılarının  sırrını  sormak.  Birlikte  kahkahalar  atmak.  Ağır  düşüncelere  dalmaktır  bazen de.  Düşündüklerinin  sorumluluğunun  omuzlarını  acıtması, bedeninin  yorgun  düşmesi.  Anaları  düşünmek,  çektikleri  acı ları,  sergiledikleri  direnişi.  İçinin  acıyla,  borçlulukla  dolması. 
Çareler  arayışına  girmek.  Okumaktır  bazen  de,  en  güzel  düşünceleri  okumak.  Gerçeğin  de,  geleceğin  de  gün  gibi  ağırdığı  yaşam  destanlarını  hatim  etmek  defalarca.  Her cümlede  kafanın  yeni  yeni  çalışması,  pınarlar  gibi  düşünce¬ 


Özaürfüğ 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dimi  tanımladığım  an;  mutluluğu  her  an,  her  şeye  rağmen içinde  bulabilme  noktasıdır.  Özgürlüğe  dair  olmanın,  an  be an  içine  özgürlükten  damlalar  aktığını  hissetmenin,  özgürlüğün  kucağında,  özgürlükle  el  ele  olmanın  mutluluğu.  Dağlardan  yüksek,  dağlardan  hırçın  acılara  rağmen  yine  de özgürlüğün  huzuruyla  dolu  olmak.  Acıların  vız  gelmesi,  yalnız  özgürlüğe  dair  şeylerin  anılara  yazılması... 

İşte  bu  yüzden  başta  kendini  sevebilmektir  özgürlük.  Tabii önce  eksikliklerini  tanımak,  yenilemek  ve  sevmek.  Her  gün kendini  sevebilmek  için  kendinde  bir  yenilik  yaratmak...  Özgürlüğe  bir  ayna  gibi  bakıp  kendini  güzelleştirmek,  güzelliğinden  güven  almaktır. 

Yüreğindeki  kuşun  cıvıltısını  dinlemektir,  pırpır  kanat  çırpışını...  Bir  yeşil  yaprağın  ışıltısının  içini  sevinçle  doldurmasıdır. 
Durup  dururken  içinin  insan  sevgisiyle  dolup  taşması  ve  yerinde  duramamasıdır  özgürlük. 

Dinlediğin  müziği  hissetmektir  özgürlük.  Okuduğun  şiirin damarlarında  gezinmesidir.  Aylak  hayallerle  dalgın  gezerken fısıltıyla  şarkılar  mırıldanmak,  çılgın  fikirler  beyninde  kaynarken  çığlık  çığlığa  bağırabilmek  şarkıları,  türküleri.  Bestesini, güftesini  yeniden  kendine  göre  yapmaktır  hepsinin.  Kendim için  daha  özele  inersem,  tiyatro  sahnesinde  olmaktır  özgürlük.  Yaşama  dair  sevgilerimi,  korkularımı,  özlemlerimi,  öfkelerimi,  canımın  istediği  gibi  sahneye  taşımaktır.  Tarihin  en eski  günlerini,  bilinmeyen  geleceğini,  yeryüzünde  olan  olmayan  her  şeyi  o  küçücük  sahneye  getirmektir. 

Yürümektir  özgürlük,  kan  ter  içinde,  ufuk  çizgisini  başına taç  yapmış  tepelere  ulaşmanın  yorgun  başarısı.  Sonra  yer temiz  ya  da  kirli  kaygısı  olmadan  toprak  ananın  bağrına atmak  kendini,  otlarla  sarmaş  dolaş  olmak,  rüzgarı  teninde hissetmek,  gökyüzüne  gözlerinin  dikilmesi,  gök  mavisini  gözlerinden  içine  akıtmak.  Ama  bazen  de  keyfi  yürümektir  özgürlük.  Tek  başına,  etrafına  baka  baka,  yavaş  yavaş,  bir şarkının  eşliğinde,  hüzünlü  duygular  içinde. 

Bir  tepenin  başında,  bir  uçurumun  ucunda  oturmaktır  özgürlük.  Dağların  uçsuzluğuna  dalmak,  bulutların  dağları  okşayışını  izlemek.  Güneşin  doğuşunu,  batışını,  gecenin emekçileri  ayı  ve  yıldızları  izlemek  saatlerce.  Sessizce  doğanın  sessizliğini  dinlemek.  Sessizce  doğayla  dertleşmek.  Doğanın  uçsuzluğuna  gözünün  takılı  kalması,  sanki  dağların arkasında  bıraktıklarını  görebilecekmişçesine... 

Güneşin  içini  ısıtmasıdır  özgürlük.  Yeni  günün  umutlarını 


lerin  akıp  kaynadığını  hissetmek,  içine  ilhamlar  salması.  Sayfalardan  doya  doya  özgürlük  sırlarını içmek. 

Kavga  etmektir.  Yaşamın  ciddi  gerçeklerini  gözünü kırpmamaktır.  Gördüğünü  haykırmaktan  sakınmamaktır.  Özgürlüğe  yanlış  dokunanlara  rest  çekebilmektir.  Çekip  gitmektir  bazen  de  hiçbir  şeyin özgürlükten  daha  kıymetli  olmadığı  fikriyle... 

Yalnızlıktır  özgürlük.  Kendi  dünyanda  kalabalığa rağmen  dışarıda  yapayalnızlık.  Ağlamaktır  bazen  de, göz  pınarların  kuruyana  dek. 

Daha  neler  yok  ki  sayılabilecek.  Yaşama  dair  her şey.  Yaşama  dair  her  şey,  biraz  da  özgürlüğe  dairdir. 
Özgürlük,  dokunduğun  her  şeye  özgürlük  adına  dokunmaktır.  Özgürlük  için  dokunmaktır.  Her  şeyde özgürlüğü  aramaktır.  Onu  uzaklarda  aramak,  onu kendimizden  uzaklara  atmaktır.  O  her  an  bizimle yanı  başımızda,  her  an  bize  gülümsüyor.  Ona  gülümsememizi  bekliyor,  gülüşümüzle  bizi  alıp  daha derinliklerine  taşımak  istiyor. 

Tanrıçalar  özgürlüğün  analarıdır.  Tanrıçaların  ve özgürlüğün  evlatlarıyız.  Ana  doğuran,  yani  yaratandır.  Yazar,  çizer,  sanatçılar  ürünlerini  çocukları  olarak  nitelendiriyorlar.  Biz  de  bugün  özgürlüğü yaratmaya  çalışan  kızlar,  birazcık  özgürlüğü  tatmadık  mı.  Yaşamımızı  birazcık  ondan  renklere  boyamadık  mı?  Doğacak  özgürlüğün  ana  rahmi  duygu, düşüncelerimiz,  günlerimiz,  koşturmalarımız  değil mi?  Tüm  hayallerimiz,  kaygılarımız,  tüm  hayatımız onun  için  değil  mi? 

Henüz  tam  doğmadı  özgürlük.  Henüz  ana  diyemeyiz kendimize.  Ama  özgürlüğün  müstakbel  anaları  bizler değil  miyiz?  Ana  sözü  bizden  uzak.  Çünkü  kadın  deyince sadece  "doğuran  varlık"  anlaşılıyor  bugün.  Oysa  yaşamımız,  kavgada  yitirdiklerimiz,  özgürlüğün  doğum  sancıları değil  mi?  Bu  doğumun  farkı  ise  tek  bir  kişinin  gücü  yetmiyor,  bu  nazlı  nadide  çocuğu  doğurmaya.  Dünyanın  dört  bir yanından  yüzlerce,  binlerce  kadının  bir  araya  gelmesi  gerekiyor.  Ve  kadınlar  da  yetmiyor,  erkekler,  tüm  insanlar,  yaşlı-genç  el  birliği ile  doğurabilmeliyiz  yaşamın  bu en  güzel  evladını! 
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